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REDACTIE

Een "voorwoord" door een deze keer zeer inactief
redactielid.

Geveld door het coronavirus zat ik thuis in quarantaine,
samen met mijn echtgenoot, 3 weken lang verzorgd
worden door onze zoon die daardoor zelf ook niet op
pad mocht of mensen ontmoeten.

Je hoopt van harte dat het je deur voorbij gaat maar
als het dan toch binnen is moet je er maar het beste
van maken en genieten van de aandacht, kaarten en
bloemen.

Zo hoop ik dat u ook kunt genieten van dit Baoken in
kerstsfeer en dat u veel kaartjes en aandacht mag
ontvangen.

En natuurlijk wenst de gehele redactie u gezegende
kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

namens de redactie, Janneke van Schooten

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Reacties kunt u sturen naar
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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75 Jaar bevrijding

Tjal oo 75 jaar bevrijding. Wat heb ik daar
persoonlijk mee?

Ik ben 63 jaar, van na de oorlog dus. En toch is die
oorlog van grote invioed geweest op mijn leven.
Ik ben geboren in Amsterdam, net als mijn
ouders. Ze waren tieners toen de oorlog begon
en woonden in de Watergraafsmeer. Mijn moeder
in het socialistische Betondorp met weerbare
ouders, die hun kinderen vindingrijk door de
hongerwinter sleepten. Mijn vader groeide op in
een ander deel van ‘De Meer’ De oorlog sloeg
zijn ouders met machteloosheid. Ze waren niet in
staat hun kinderen te geven wat zij nodig
hadden. De hongerwinter werd mijn vader bijna
fataal. De dominee en de huisarts zorgden ervoor
dat hij vervoerd werd naar een boerderij in
Twente, om te herstellen van een
hongeroedeem.

De dominee heette Henny Visser. Hij zette zich in
voor de jong-volwassenen in zijn stadswijk. Mijn
vader kwam uit een zeer randkerkelijk gezin,
maar werd loyaal geholpen. Voor mijn ouders
was Visser daarom de enige predikant die ermee
door kon. Temeer daar hij de taal van mijn
moeder sprak. Hij behoorde namelijk tot een
groep hervormde predikanten die na de Tweede
Wereldoorlog openlijk kozen voor de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (SDAP), die in 1946
opging in de PvdA. Een aantal politici wilde de
grote vooroorlogse tegenstellingen tussen
confessionele en niet-confessionele partijen
doorbreken. Henny Visser zette zich stevig in
voor die doorbraak.

Hij trouwde mijn ouders en jarenlang wandelden
we in gezinsverband een paar keer per jaar op
zondagmorgen naar de Westerkerk waar hij
predikant was geworden. Na de dienst zei hij
steevast bij de uitgang tegen ons kinderen: ‘Wat
zijn jullie groot geworden en dan te bedenken,
dat jullie zonder mij er niet waren geweest’

Wij vonden dat een tamelijk onnozele uitspraak.
Mensen hadden toch geen dominee nodig om
kinderen te krijgen? Pas later begreep ik van mijn
vader dat hij bedoelde dat zonder hem mijn
vader als 17-jarige zeker gestorven zou zijn.
Henny Visser zie ik nu als een van die mensen die
mij gevormd hebben. Hij was pastoraal, straalde
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geloofsvertrouwen uit, maar nam tegelijkertijd
geen blad voor de mond. Wat kon hij gruwen van
de verzuilde Hollandse hokjesgeest; christelijke
geiten- en konijnenfokverenigingen, daar had hij
niets mee. De grootste roeping van leerlingen
van Christus, zei hij altijd, was om zout der aarde
te zijn. Om verspreid in de maatschappij vanuit
het evangelie te leven, midden tussen anders-
denkenden. Om verbindingen te zoeken.

Zo kunnen we bijdragen aan een vreedzame
samenleving.

Mijn broers, zussen en ik gingen daarom ook niet
naar een christelijke school. Op de openbare
school in de Rivierenbuurt ontmoetten we
kinderen uit de meest uiteenlopende milieus.
Twintig procent van mijn klasgenoten had een
joodse achtergrond. Verder waren er wat
hervormden zoals ik en ik herinner me één
katholiek meisje. Ze onderscheidde zich door een
kettinkje met een kruisje. Dat intrigeerde me.

De rest had geen religieuze binding. Die verschei-
denheid was een soort natuurgegeven voor ons.
De school was voor mij een leerschool voor het
leven. Dat kleurt ook mijn geloof nog steeds.
Geloven heeft voor mij te maken met ruimte, met
bewust kiezen om me niet op te sluiten met mijn
levensovertuiging in een veilig bastion van
gelijkgezinden.

Nu, 75 jaar na de bevrijding lijkt niet alleen de
kerk, maar de hele samenleving zich weer steeds
meer te verschansen in eigen bubbels. In corona-
tijd is zo'n veilig bastion-idee extra verleidelijk.
Met een beroep op de vrijheid van godsdienst
zouden we binnen de muren van de kerk wellicht
meer onze gang kunnen gaan dan we nu doen.
Gewoon lekker doorgaan achter gesloten
deuren. Maar we zien daar vrijwillig van af. Ook
omdat we zoveel mogelijk solidair willen zijn met
de samenleving waarin we als kerk bestaan. Ik
kan mij daar helemaal in vinden. Zo gebruiken
we onze vrijheid goed. Die keuze brengt
voorlopig beperkingen voor ons kerk-zijn met
zich mee. Maar wellicht ook weer nieuwe
mogelijkheden en kansen.

Ingrid de Zwart, predikant
Lebuinuskerk Deventer
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KERKENRAAD

Op weg naar kerst

Aan het eind van dit bijzondere jaar 2020 zijn we op weg naar
kerst. Een kerst die vanwege de corona-epidemie anders zal zijn
dan voorgaande jaren. Zoals het er nu uitziet geen diensten in
onze kerken en alleen digitale
vieringen. We missen het licht van de
kerstbomen in de kerken en
misschien nog wel meer de vreugde
van elkaar zien en spreken en het

licht in elkaars ogen te zien. En we
! hopen, soms tegen beter weten in,

dat het anders zal zijn. ‘C,oedheid is sterker
dan slechtheid, liefde

We hebben er daarom voor gekozen is sterker dan haat,

licht te geven aan u allemaal. In de

vorm van een adventskalender, die licht 15 sterker
met de nieuwsbrief afgelopen week dan duister, leven
is rondgebracht. sterker dan dood.

In deze adventskalender staat voor
iedere dag een bijbeltekst over licht
en ontdekt u hoe u in Gods licht het
leven met elkaar kunt delen. We
hopen dat dit ons helpt op weg naar Desmond Tutu
kerst. Hiernaast alvast een

Hoopuol zijn wij sinds

\ Hij ons liefhad.
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voorproefje uit de kalender.

Op onze website www.kerkbathmenokkenbroek.nl en op onze
facebook pagina zullen we in deze adventsperiode ook proberen

verbindingen te leggen tussen de bijdragen in deze
adventskalender en actualiteit in onze dorpen. * ¥ -

Voor nu wens ik u op weg naar kerst veel goedheid, *

liefde, en licht toe. ' - '
) o

Frits Mandersloot

Thuis in de kerk trekt veel bekijks

De eerste uitzending van Thuis in de Kerk is
veelvuldig gevolgd. Ruim 160 kijkers bekeken de
uitzending rechtstreeks en maar liefst 542 deden
dat op een later moment.

Een super goede start van een super initiatief.
We zijn toch wel van veel markten thuis,

al zeggen we het zelf.




HANNEKE OVERDUIN

Vertrouw op Hem
als het moeilijk is
want Hij zal
voor je zorgen

maandag, dinsdag
en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52
mob. 06 509 681 34
van 9.00-10.00 uur
of van 17.00-18.00 uur

hanneke.overduin@gmail.com

1 Patrus 5.7 ‘

Vertrouwen

Al langere tijd speelde ik met de gedachte om
over vertrouwen te schrijven.

En het leek me goed, gezien de tijd van het
kerkelijk jaar maar ook gezien de tijd waarin wij
leven, om dat nti te doen.

Want vertrouwen heeft alles te maken met
toekomst zien, met niet wegzinken in hopeloos-
heid of in negatieve gevoelens. En vertrouwen
heeft ook alles te maken met geloof hebben.
Geloof in jezelf, geloof in die ander én geloof in
God, De Gans Andere — Die ons draagt.

In de gang van onze mooie pastorie in Okken-
broek hebben we drie bordjes staan, die ons
herinneren aan ons voorgeslacht. Twee
trouwteksten en een geborduurd schilderijtje.
Op het houten bord staat de trouwtekst van
Theo's ouders: ‘De Eeuwige God zij U eene

woning’. De trouwtekst van mijn ouders: ‘Werpt
al uw bekommernis op Hem, want Hij zal u rust
geven, is bij mijn broer. Op die plaats staat nu
een tegeltje met de nieuwe Bijbelvertaling
hiervan: ‘Vertrouw op Hem als het moeilijk is,
want Hij zal voor je zorgen'

En op het geborduurde schilderijtje
van mijn moeder staat alleen het
woord ‘Geloof"

Ik weet dat deze woorden, deze
gedachten en deze beelden hen
vertrouwen gaven op die momenten
dat ze dat nodig hadden. Ze hebben
er hoop en licht uit geput. En ons
hebben ze dat doorgegeven. Wat een
waardevol bezit!

In de Bijbel is ‘vertrouwen’ een van de
belangrijkste kenmerken van geloof:
geloven is je vertrouwen stellen op
God. Vertrouwen en geloven liggen
dus dicht bij elkaar.

Natuurlijk wil dit niet zeggen dat als je maar op
God vertrouwt, dat dan ook alles van een leien
dakje gaat in je leven. Maar het wil, volgens mij,
wel zeggen dat je je door dat vertrouwen
bekrachtigd en gesteund weet.

Bemind en gekend in wie je ten diepste bent.

De Advent, na zondag Voleinding, zegt ons: er
komt altijd weer licht in de diepste duisternis.
God wil bij ons mensen wonen. Hij heeft ons lief.
Zijn licht houdt ons vast en trekt met ons mee
door alle tijden van het leven heen.

Ook door deze corona-tijd!

Laten we daar samen vertrouwen in

Hartelijke groet,
Hanneke.




HANNEKE DIERMANSE

werkdagen
dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125302 81

predikant@bathmenokkenbroek.nl

leder uur speelt het carillon van de Dorpskerk het
lied “We are the world' In de jaren tachtig
zamelde de Amerikaanse gelegenheidsformatie
USA for Africa, met onder meer Lionel Richie, met
dit nummer geld in om de hongersnood in Afrika
aan te pakken. In mei maakte Lionel Richie een
nieuwe versie van het lied.

De opbrengst wordt gebruikt voor de strijd tegen
het coronavirus:

We are the world
We are the children
Ve are the ones who make a brighter day
W th I ke a brighter daj
So let’s start giving
here’s a choice we're makin
Th | king
We're saving our own lives
It’s true we'll make a better day, just you and me.

ledere keer weer bepaalt het lied mij bij de
bizarre tijd waarin we leven.

Een pandemie die de wereld teistert, een
onzichtbare vijand die zo'n grote impact heeft,
op de gezondheid, op de economie, op de
bestaanszekerheid van zoveel mensen. De
coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles
wat van waarde is: gezondheid, werk, familie en
vriendschappen. En we realiseren ons: juist nu
wordt gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid
gevraagd.

Maar het valt niet mee om de moed erin te
houden en vol te houden. We zijn zo
langzamerhand coronamoe en verlangen naar
betere tijden. Houden we dit vol met elkaar?
Hoe lang nog? Wordt het ooit nog licht?

Kerst in coronatijd

Midden in deze donkere tijd vieren we Kerstfeest:
de geboorte van Jezus, die licht en vrede brengt.
Dat is goed nieuws voor de hele wereld —
misschien wel het beste nieuws dat we kunnen
krijgen. Het licht wordt geboren, een nieuw
begin, een toekomst, een kind, een sprank van
hoop: Jezus. Zijn naam betekent ‘God redt’.

Een redder, iemand die redt, vandaag, God zelf. Je
kunt het nauwelijks bevatten. Zou het waar zijn?
Vandaag, een redder, God zelf?*

Van deze coronacrisis? Van alle zorg om de natuur
die bestaat/het klimaat?

Maar ook: een woord van God dat redt, kracht
geeft, wat kun je verlangen naar een woord dat
jou raakt, versterkt, bemoedigd, troost...

Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in
een doek gewikkeld in een voederbak ligt! Dat is
het grote wonder van Kerst! In dit kind is God
mens geworden en heeft onder ons gewoond,
het kwetsbare en vergankelijke leven gedeeld.
Het carillonlied houdt mij ‘bij de tijd’ en
herinnert ieder uur opnieuw:

Wij zijn de wereld

Dus laten we gaan geven
Er is een keus die we maken
We redden onze cigen levens.

0%
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Wanneer wij met elkaar delen en betrokken zijn
op elkaar, maken we de dag mooier, houden wij
het uit in deze tijd, ervaren wij moed, hoop en
vertrouwen, dat het goed komt, met de wereld,

met ons. Dan wordt het kind opnieuw geboren
en kan het Kerstfeest worden!

Ds. Hanneke Diermanse



NOABERSCHAP

Opdat wij niet vergeten,
geen mens s illegaal!

Het wereldnieuws wordt al maandenlang — heel begrijpelijk — gedomineerd door alles rondom
Corona en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Gevolg hiervan is dat andere belangrijke
onderwerpen, die ook onze aandacht en onze steun nodig hebben, sluipenderwijs buiten beeld
verdwijnen. Eén zo'n onderwerp is de nog altijd zeer ernstige, ten hemel schreiende situatie van de
vluchtelingen op de Griekse eilanden, in het bijzonder op Lesbos. Gelukkig zijn er nog steeds heel
veel moedige hulpverleners die zich dagelijks inzetten om de leefomstandigheden van deze
extreem kwetsbare groep medemensen op allerlei manieren zo veel mogelijk te verbeteren. En dat is
hard nodig want de omstandigheden in het nieuwe kamp Moria 2 zijn in een aantal opzichten nog
veel beroerder dan in het oude, afgebrande kamp.

Ook onze aandacht en blijvende hulp is daarom
van groot belang, zeker met de aankomende
winter in het vooruitzicht. Aandacht kan via
onze gebeden en via onze portemonnee! Als
we allemaal een (klein) bedrag overmaken op
het banknummer van Vluchtelingenwerk
Nederland dan zou dat een enorm mooie blijk
van solidariteit zijn en een toonbeeld van
internationaal “noaberschap”!

Laat daarom uw hart spreken en maak een
royaal gebaar door een donatie op
banknummer NL 60 INGB 000 0123 488

ten name van Vluchtelingenwerk Nederland
onder vermelding van GIFT LESBOS.

En qua gebed sluiten we graag aan bij Huub Oosterhuis:

“Voor mensen die van u verlaten zijn,
Voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
Voor hen die weerloos zijn

In de handen van mensen.

Voor uw naamgenoten in ons midden:
Vluchtelingen, vreemden,

Wees niet niemand!”

Als landelijke en als plaatselijke kerk bevelen wij dit van harte bij u aan.

Gert Wijnstok
Hanneke Diermanse
Hanneke Overduin




GERT WIUNSTOK

werkdagen
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

Ontregelend

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Komen wijzen uit het oosten in Jeruzalem vragen naar een pasgeboren koningskind, weet de
koning daar van niks. Meteen al in het verhaal over zijn geboorte, ontregelt Jezus de boel.

Bruidegom

Laatst las ik op zondag in Twijzel, net als Hanneke
hier in Okkenbroek, de gelijkenis van de vijf
dwazen en de vijf wijze meisjes uit Mattes
25:1-13. De bruidegom laat lang op zich wachten
in dat verhaal en verschijnt pas midden in de
nacht.

Dat is bij ons normaal gesproken het moment dat
bruid en bruidegom de feestlocatie verlaten.
Toen ik een tijdje met dit opvallend gegeven
rondliep, begon ik me af te vragen of ik de
bruidegom wel zou herkennen in dit nachtelijk
uur. En dan heb ik het niet alleen over dit tijdstip
van verschijnen, maar ook over het ontregelende
profiel dat bruidegom Jezus later in Mattels 25
van zichzelf schildert: de hongerige en dorstige,
vreemdeling, naakt, ziek, gevangen.

Kribbe in Betlehem

De tijd voor Kerst kun je zo bezien een tijd van
verwachten noemen, die nodig is om in de
Kerstnacht de bruidegom te vinden. En dat is in
Mattels’ geboorteverhaal van Jezus, Mattes
2:1-12, dus niet bij koning Herodes in Jeruzalem,
maar in Betlehem bij moeder Maria.

Voor wie dit verhaal al vaker heeft gehoord en
langer kent, klinkt dat vast bekend in de oren en
is de verrassing hiervan wel een beetje af. Het is
in het Mattetis-evangelie echter direct een
eyeopener dat Jezus niet te vinden is in een stad,
op de plek waar je een koningskind zou
verwachten, maar in Betlehem. En in die stad niet
in de herberg maar in een kribbe, zo vertelt
Matteus’ collega Lucas er in zijn geboorteverhaal
van Jezus bij. Ook al zo'n ontregelend motief!

Bijbellezen

Het lezen van de profeet Micha brengt de wijzen
uit het oosten op het spoor van het pasgebaoren
koningskind in Betlehem. En van veel meer
ontregelende dingen wordt in de verhalen over
Jezus verteld. Net zo lang, tot het je begint te
dagen dat je bruidegom Jezus niet aan een
keurig nieuw pak en glimmende schoenen
herkent, maar rijdend op een ezel.

In de Adventstijd is er elke maandagavond een
online kring, waarin dit soort ontregelende
motieven in Lucas’ geboorteverhaal van Jezus
nader uitgelicht worden na de online kerkdienst
van de zondag daarvoor. Zie hiervoor de
aankondiging elders in dit Baoken.

Advent brengt je bij de kribbe in Betlehem. Om
vandaar, na een jaar van voortdurende
ontregeling door corona, hoopvol 2021 in te
gaan. En dat dit heel wat anders is dan overgaan
tot de orde van de dag, laat zich raden:

Ik wandel in gedachten

in Gods geboortehuis,
gezegend zijn de nachten
van kerst, hier ben ik thuis.
Mijn hart vergeet de wereld
van haast en regeldruk.
Hier vind ik Jezus' kribbe,
geloof is mijn geluk.

Liedboek 480:1

Gert Wijnstok
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Vieringen in Dijkhuis in afgeslankte vorm weer van start

Op zaterdag 7 november j.l. zijn de vieringen in het Dijkhuis weer van start gegaan. In een sterk
afgeslankte vorm, alleen bewoners van het verzorgingshuis, die elkaar normaliter ook in de
gemeenschappelijke ruimtes treffen, zijn voor deze viering uitgenodigd. Dus geen deelnemers vanuit
de aanleunwoningen en ook niet vanuit het dorp. In klein verband dus en met aangepaste
maatregelen, zoals u op bijgaande foto kunt zien, maar zeker niet minder waardevol!

Het is goed om nog even toe te lichten waarom we als kerk wél deze kleine vieringen in 't Dijkhuis
organiseren terwijl we nog geen diensten in onze kerken houden. Dat is gegrond op de volgende
overwegingen:

« De bewoners in ‘'t Dijkhuis die deze vieringen
graag bijwonen, hebben dat sinds maart van
dit jaar niet meer kunnen doen.

- Zij hebben veelal niet de handigheid en/of de
mogelijkheden in huis om de georganiseerde
digitale diensten van onze gemeente te volgen.
« Zij hebben veel behoefte aan ondersteuning
en aan gemeenschapsvorming. Daarin kunnen
deze vieringen veel betekenen.

- Met alle getroffen voorzorgsmaatregelen en in
nauw overleg met de directie van 't Dijkhuis
denken we dat we dit op een zo goed moge-
lijke manier kunnen doen.

- We geven hierdoor ook uitvoering aan het
beleid van de regering om, voor het welzijn van
de bewoners, de zorginstellingen niet voor een
tweede keer helemaal op slot te doen.

De volgende viering, voor de bewoners van het verzorgingshuis is op zaterdag 21 november. We
staan dan stil bij de overleden bewoners van 't Dijkhuis in het afgelopen jaar. En in de vieringen van
zaterdag 5 en zaterdag 19 december hopen we het advents- en kerstgevoel ook hier met elkaar te
beleven.

Hanneke Overduin

10 december - Dag van de Rechten van de Mens

10 december is de dag van de Rechten van de Mens. AM N ESTY

Afgelopen jaren gaven de bibliotheek en wereldwinkel u de

gelegenheid om brieven te schrijven. INTERNATIONAL
Ook in de kerk kon u in actie komen.

Helaas de bibliotheek en kerk zijn gesloten door de coronamaatregelen.

Mocht u toch nog willen schrijven, neem dan een kijkje op de website van Amnesty International.

José Vijver




2021
Geef vandaag voor

de kerk van morgen Actie
Kerkbalans

Vooruitblik naar actie Kerkbalans

Verbinden

Verbinden is altijd al een sleutelwoord geweest in onze kerkelijke gemeenschap.
Contact onderhouden met elkaar. Of als dat ontbreekt: contact zoeken met elkaar,
samenbrengen wat is losgeraakt.

Verbinden heeft in deze tijd een extra dimensie gekregen. We kunnen maar beperkt of
zelfs helemaal niet samen zijn in vieringen en bijeenkomsten.

De digitale techniek biedt uitkomst. Dat hebben we ook in Bathmen met beide handen
aangegrepen. Na het sluiten van de kerkdeuren voor kerkgangers dit voorjaar hadden
enkele fanatieke bestuurders slechts 2 weken nodig om over te schakelen op de ‘on-line’
kerkdienst. Mee te vieren in je eigen huis aan de keukentafel of vanaf de bank in de
woonkamer.

Natuurlijk waren er eerst kinderziektes maar het ging snel de goede kant op.

Het was best wennen voor onze voorgangers maar die hadden het snel onder de knie.
En wat een belangstelling! Meteen vanaf het begin. Ook mensen die om verschillende
redenen de laatste tijd minder toekwamen aan het meevieren in de kerk gingen weer
aansluiten.

Helemaal nieuw is de toepassing van de on-line-verbinding met de uitzending van “Thuis
in de kerk” op dinsdagavond.

Wie had ooit kunnen denken dat de kerk in Bathmen de eerste tv-studio van het dorp zou
worden? En dat Okkenbroek snel zou volgen?

De kerk heeft in de moderne techniek geinvesteerd. Gelukkig hadden we daar middelen
voor. Het is een goede besteding geweest, dat kunnen we nu al concluderen.

Maar het smaakt naar meer. We willen die verbinding naar onze leden en ook naar het
dorp niet weer stoppen. Liever nog uitbreiden. Het zal blijvend vragen om investering.

Een extra steuntje in de rug van onze leden zou heel erg welkom zijn.

Mogen we ieder daar om vragen?
Wat komt het goed uit dat we binnenkort al weer de kerkbalans-actie hebben.

U snapt de hint vast wel. ©

Uw kerkrentmeesters

10



Eindejaarscollecte 2020

Jaarlijks wordt de eindejaarscollecte gehouden. Deze collecte is een bron van inkomsten
voor onze gemeente en wordt besteed aan de vele kerkelijke activiteiten die we als kerk
organiseren.

Het verhaal van Gods liefde voor mensen willen we graag laten doorklinken in onze
activiteiten, die ons inspireren in onze verantwoordelijkheid voor elkaar en de mensen om
ons heen.

Mogen we u daarom vragen tijdens de jaarlijkse eindejaarscollecte een ruime gift over te
maken?

Eind december ontvangt u de acceptgirokaart waarmee u uw bijdrage voor de eindejaars-
collecte kunt overmaken.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun!
Uw kerkrentmeesters

De nieuwe stoelen zijn er!
Een heuse stoelendans in de Dorpskerk van Bathmen

Na circa 1 jaar voorbereiding door het college
van Kerkrentmeesters in samenspraak met de
stichting Vrienden van het Monument
Dorpskerk Bathmen, zijn we blij dat we
eindelijk het eindresultaat kunnen tonen aan
onze gemeente. In de uitzending van “Thuis in
de kerk” van 17 november jl. zijn de stoelen
voor het eerst getoond aan onze gemeente in
het bijzijn van Joop Blaauw (voorzitter
stichting) en André Olden (voorzitter CvK).
Joop Blaauw kwam namens de stichting een
bijdrage van € 21.500 voor aanschaf van deze
veilige NEN gekeurde stoelen symbolisch
aanbieden. Een mooi en groot gebaar van
deze actieve stichting die in 2019 na enkele
acties een bijdrage van meer dan € 12.000 aan
heeft geboden voor de restauratie van het
Holtgrave orgel. We zijn ook dit keer de
stichting zeer erkentelijk en dankbaar voor
deze grote gift voor deze zichtbare investering
in onze Dorpskerk.

Echter voordat de nieuwe stoelen ‘hun plaats konden innemen’ in de kerk was er een
heuse stoelendans nodig om enerzijds ruimte te maken en anderzijds andere stoelen
‘door te schuiven’ en te vervangen.




De stapelbare beige ‘bijzetstoelen” mogen formeel bij grote
bijeenkomsten niet gebruikt worden vanwege het ontbreken van NEN
Europees goedgekeurde koppelingen tussen de stoelen. Daarom
verhuizen 40 stoelen naar de bovenzaal en naar de ruimte ‘boven de
Trappe’ (Provider zaal). De bestaande gekleurde stoelen — 30 jaar
geleden geschilderd door de toenmalige jongeren van onze kerk - van
de bovenzaal zijn inmiddels verkocht en maken plaats voor de
‘bijzetstoelen’ De rest van deze stoelen wordt verkocht. Voor de ca. 120
biezen stoelen worden eveneens kopers gezocht door de heren en

dame Kerkrentmeesters.

Heeft u interesse voor een of meerdere biezen stoelen?
Meldt u zich bij Wim Scholt
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Een deel van deze
nieuwe stoelen zullen
op aangepaste
transporttrolleys met
een strakke afwerkplaat
achter de koffiehoek
worden geplaatst.
Daarnaast zullen nog
ca. 4-5 speciale
verrijdbare tafels voor
vergaderingen,
catering en activiteiten
worden aangeschaft
die opgeklapt tegen
een wand minder
ruimte in beslag nemen
en eenvoudiger door

1 koster te verplaatsen
zZijn.

Kortom een heuse
stoelendans die het
waard is om er eens
voor te gaan zitten, in
onze Dorpskerk.

Uw kerkrentmeesters



Diaconie Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Begroting van Baten en Lasten 2021

Boekjaar 2021 Boekjaar 2020 Boekjaar 2019
begroting begroting rekening
€ € €
Baten
Baten onroerende zaken 0 0 0
Rentebaten en dividenden 1.750 3.000 2.952
Bijzondere baten 0 0 0
Bijdragen levend geld 8.000 11.000 11.636
Door te zenden collecten en bijdragen
derden 7.000 9.000 8.163
Totaal a 16.750 23.000 22.751
Lasten
Lasten overige onroerende zaken en
inventarissen excl. Afschrijvingen 0 0 0
Afschrijvingen 1.000 1.000 990
Lasten kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke aktiviteiten 1.000 1.000 1.196
Verplichtingen en bijdragen inzake 2.500 2.500 2.194
andere organen
Salarissen en vergoedingen 0 0 0
Kosten beheer en administratie 500 500 455
Rentelasten 400 400 296
Diakonaal werk plaatselijk 7.000 8.000 6.680
Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ 4.000 4.500 4,536
landelijk
Diakonaal werk wereldwijd 5.500 7.000 5.737
Overige lasten 0 0 0
Totaal b 21.900 24.900 22.084
Saldo a-b -5.150 -1.900 667
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Het Diaconaal
Noodfonds gemeente
Deventer

Hoewel de Nederlandse overheid burgers een
minimaal bestaansniveau garandeert, kunnen er
situaties ontstaan, waarin mensen in acute
financiéle problemen terecht komen. Problemen
kunnen ontstaan door achterstallige betalingen
of opeenstapeling van schulden, met als gevolg
dreigende afsluiting van nutsvoorzieningen en
zelfs huisuitzetting. Soms is er geen geld meer
om in het eigen levensonderhoud te voorzien.
Bestaande financiéle regelingen zijn niet altijd
toereikend of niet direct beschikbaar en leningen
zijn onbetaalbaar.

Het Diaconaal Noodfonds gemeente Deventer
kan helpen in dergelijke noodsituaties en steun
bieden in de eerste levensbehoeften. Het Diaco-
naal Noodfonds is voor iedereen, die als inwoner
ingeschreven is in de gemeente Deventer en - bij
uitzondering — ook voor anderen.

Het geld voor het Noodfonds wordt bijeen-
gebracht door kerken (diaconieén) en andere
geloofsgemeenschappen uit Deventer en de
bijbehorende dorpen, die zich aan het
Noodfonds hebben verbonden. Ook burgers,
organisaties of bedrijven kunnen dit fonds
financieel steunen.

14

Het Noodfonds, hoe en wat?

Het Meester Geertshuis, gehuisvest aan de
Assenstraat 20, 7411 JT Deventer is de uitvoerder
en beheerder van het Noodfonds. Daar wordt
wekelijks spreekuur gehouden door deskundige
vrijwilligers. Op het spreekuur wordt overlegd of
de hulpvragers in aanmerking komen voor een
bijdrage van het Noodfonds. Niet elke hulpvraag
wordt gehonoreerd. Mensen worden eventueel
doorverwezen naar andere instanties. Er is goede
samenwerking met de gemeente Deventer.

De deelnemende kerken en andere geloofs-
gemeenschappen hebben een Raad van Advies
in het leven geroepen, waarin hun
afgevaardigden participeren.

Er wordt toezicht gehouden op de uitgaven van
het Noodfonds. En er wordt over de problemen
van de hulpvragers gesproken met de
uitvoerders van het spreekuur in het Meester
Geertshuis. De Raad van Advies vergadert
tweemaal per jaar.



Het Diaconaal Noodfonds gemeente Deventer is
een initiatief van het Kruispunt Diaconaal
Deventer en wordt gesteund door de volgende
kerkelijke organisaties:

De Bazuin, Rafaélgemeente Deventer
Emmanuel Gemeente Deventer

Heilige Lebuinus Parochie

Kerkgenootschap Pinkstergemeente De Banier
Leger des Heils Deventer

Pinkstergemeente Filadelfia (“Oase”)
Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Protestantse Gemeente Colmschate Schalkhaar
Protestantse Gemeente Deventer

Protestantse Gemeente Diepenveen

Russisch Orthodoxe Parochie Deventer
Samenwerkingsgemeente 3GK Deventer
Stichting Thuiskerk Deventer

Zoals u ziet steunt onze PG Bathmen-Okkenbroek
ook het Noodfonds. Vanwege corona komen er
momenteel meer hulpvragen binnen bij het
Meester Geertshuis en de verwachting is dat dit
de komende tijd alleen maar meer zal worden.

Hoe kunt u bijdragen aan het Noodfonds? Er is een stijging van hulpvragen te zien van het
U kunt de mensen, die hulp vanuit het aantal alleenstaande ouders en gezinnen met
Noodfonds nodig hebben, steunen door uw kinderen. Er zijn hierdoor bv. meer super-
bijdrage over te maken op: marktbonnen uitgegeven en een aantal gezinnen

heeft extra bonnen voor luiers gehad.
IBAN: NL63 RABO 0348 7289 56

t.n.v. Meester Geertshuis, o.v.v. Noodfonds. De Diaconie Bathmen-Okkenbroek heeft bovenop
haar jaarlijkse bijdrage al een extra financiéle
Meer informatie vindt u op: bijdrage gedaan aan het Noodfonds.

www.meestergeertshuis.nl
U kunt door middel van nevenstaand bank-

rekeningnummer ook uw bijdrage geven.
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Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet-een schitterend licht.

Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.

Jesaja 9,1

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, © 2004



*5 mei 1935 1 2 november 2020

Lamberta Alberdina Jeurlink - Tempelman

Betsie werd geboren in Olst, en na een levensperiode van 85 jaar overleed zij in Heeten. Op 2 septem-
ber 1960 trad zij in het huwelijk met Jan Jeurlink. Zij trouwden “in” bij de ouders van Jan aan de
Vlessendijk. Betsie hielp mee met alle boerderijwerkzaamheden — een druk bestaan. Vijf kinderen
werden geboren. Betsie was een zeer zorgzame moeder. Later kwamen er schoonkinderen bij en acht
kleinkinderen. Waren er eens minder gemakkelijke dagen, dan hield Betsie zich vast aan de trouw-
tekst van haar en Jan: “Uw barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw
trouw”. (Klaagliederen 3: 22-26) NBG. Betsie hield van het Okkenbroekse dorpsleven. Elke zondag met
Jan naar de kerk. Ze was een trouw lid van de vrouwenvereniging, vele paar sokken heeft zij daar
gebreid voor de jaarlijkse bazar. Betsie was creatief, altijd was ze bezig met één of ander werkje. Ze
hield ook erg veel van lezen, menig boek en blad heeft ze verslonden. Op 6 oktober 2016 overleed Jan.
Betsie maakte voor zijn uitvaartdienst in hoofdzaak zelf de liturgie en gaf daarbij de wens te kennen
dezelfde te gebruiken bij haar begrafenis.

En dat is gebeurd. Toen haar gezondheid minder werd, is ze verhuisd naar de Stevenskamp in Heeten,

waar ze in alle rust en vrede toch nog onverwacht is overleden. Na de uitvaartdienst in de kerk te
Okkenbroek is ze begraven op de begraafplaats aan de Okkenbroekerveldweg.
Mag een ieder steun en troost vinden bij elkaar en daarbij de liefde van Gods nabijheid ervaren.

B. Jan Bouwhuis

De protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek heeft het bericht van overlijden ontvangen van:

Gerritje in 't Hof-van Schooten

geb 25-12-1921

overl| 29-10-2020

)

Om bekende redenen zijn veel activiteiten niet
doorgegaan. Toch zijn we wel begonnen met
Lectio Divina online via skype. Dat is prima
verlopen, iedereen was er positief over.

De meditatieve wandeling

De wandelingen kunnen in december
coronaproof plaatsvinden. Bij de kerk vormen
zich tweetallen die elk een korte tekst
meekrijgen. De tweetallen bepalen zelf welke
route ze lopen en hoe lang de wandeling duurt.
Na afloop van de wandeling is er geen
gezamenlijke afsluiting met koffie.

Datum: 4 december Bathmen, 15 december
Okkenbroek. 10 uur bij de kerk.

Het is goed mogelijk om beide keren te
wandelen, op 15 december gaat er een andere
tekst mee dan op 4 december.

Geboorteverhaal van Jezus

Tijdens de kerkdiensten online lezen we deze
Advent en Kerst uit Lucas 1 en 2 en het geboorte
verhaal van Jezus. Voor veel mensen is dit een
bekend verhaal, dat je misschien wel kunt

dromen. Toch is het bijna altijd verrassend om
het verhaal met onbevangen, frisse blik te lezen.
Zeker ook als je de actualiteit van alledag mee
laat praten. Dat kan deze Advent online op
maandagavond. Steeds blikken we terug op de
zondag ervoor en kijken vooruit naar wat volgt.
Ook maken we een uitstapje naar Mattedis die
een heel ander geboorteverhaal vertelt dan
Lucas. De online-verbinding gaat via “Zoom”. Het
is niet nodig om dit programma op je computer
te installeren.
Data maandagen: 30 november,

7,14, 21 december.

Tijd: 19.45-21.00 uur.

Info en begeleiding: ds. Gert Wijnstok. &/
Opgave uiterlijk 29 november bij: S
brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

Tot slot een wisseling van de wacht

Petri van de Kolk heeft de taakgroep verlaten.
Theo Overduin heeft het stokje overgenomen.
We zullen Petri missen, maar zijn blij dat nu ook
Okkenbroek vertegenwoordigd is.
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Kerstengel zijn of een adres doorgeven!

U heeft er al over kunnen lezen in de laatste nieuwsbrief

van november.

Kerstengel zijn en zo anoniem iemand (of een gezin!) even iets
onverwachts bezorgen zo'n drie of vier keer in de donkere
decembermaand. Leuk om te doen en de ervaring leert dat de
reacties heel positief zijn. Wie geeft zich nog meer op bij
Tonny Oplaat (06-13166996) of

Rikie Oude Weernink (06-30798633)?

Kent u iemand die u wilt laten verrassen met enkele kleine
attenties door een Kerstengel uit Bathmen of Okkenbroek?
Geef het adres door aan Tonny of Rikie. De diaconie gaat hier
verder mee aan de slag en verdeelt de adressen.

Een klein gebaar kan vreugde geven!

Van de mooiste dingen in het leven krijg je alleen maar meer als je ze weggeeft: vertrouwen,
vriendschap en vrede.

Jaarlijkse Diaconale Bijdrage Bathmen en Okkenbroek

De nood in de wereld is hoog, denk aan alle Allereerst willen wij u hartelijk danken voor uw
oorlogen en rampen, met als gevolg de gift van afgelopen jaar.

vluchtelingenstromen. Helpt u dit jaar ook weer met ons mee om de
Ook in Nederland leven mensen die met een goede doelen te ondersteunen?

minimum inkomen moeten rondkomen.

- ; 5 ... Als uonswilt steunen met een gift dan is uw
Daarom proberen wij als diaconie ons steentje bij

te dragen bijdrage van harte welkom op
: Rek.nr. NL94RABO 0305703854
Als u een machtiging hebt afgegeven, zullen wij
deze in de maand december incasseren.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact

Enkele doelen die wij ondersteunen zij o.a.

e \oedselbank Deventer ;

e Hospice de Winde oplnemen et or SFEQmR.'. kak iLnl
o Vluchtelingenwerk Nederland Tel. 0570541402 of E-mail j.stegink@kpnmail.n
e Bloemen voor zieken Alvast heel hartelijk dank voor uw gift, mede

e Dorcas namens alle ontvangers.

e Rampen wereldwijd

Het College van Diakenen

)

b —De Jfacome wenst u eeri goede doceMiberiaand o vbora’fadk ﬁ;

ﬁee" g m al zd'!éwdie voorvelen anderszyndaﬂaam .




Dankdag en de Voedselbank

leder jaar schenkt de basisschool in Okkenbroek aandacht
aan Dankdag.

Waar mogelijk in samenwerking met de kerk.

Omdat dit jaar alles anders is, is deze Dankdag ook anders
verlopen. Wat gebleven is is het idee anderen mee te laten
delen van onze overvloed. De kinderen hebben dit jaar
gekozen voor de Voedselbank. In Nederland leven meer
dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De
Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te
voorzien van een voedselpakket. De verwachting is dat
vanwege corona in de toekomst nog veel meer mensen
gaan aankloppen bij de Voedselbanken.

Door de schoolkinderen zijn in de afgelopen week veel
houdbare produkten ingezameld. De diaconie ondersteunt
dit project van harte en heeft in Bathmen op zaterdag-
morgen 7 november mee ingezameld.

Alles bij elkaar stonden er heel wat dozen met voedsel onder de toren van de kerk van Bathmen die
door de mensen van de Voedselbank Deventer opgehaald zijn.

(Be)Dankdag!

Dit jaar hebben wij met Dankdag voedsel ingezameld voor de Voedselbank. Dominee Gert had een
heel mooi filmpje voor ons gemaakt; door de Corona kon hij niet op school komen. Het was een
filmpje waarin hij vertelde wie hij en de Hanneke's zijn omdat
ze nog niet zolang hier wonen. Ook vertelde hij een mooi
verhaal over delen, om dat te vertellen had hij een filmpje van
het verhaal gemaakt met allemaal smileys. Het gaat erom dat
als je deelt dingen vanzelf meer worden. Wij hebben erg ons
best gedaan om spullen te verzamelen, we vonden het ook fijn
dat mensen uit het dorp spullen naar school hebben gebracht
en de mensen uit Bathmen het daar in de kerk hebben
ingeleverd. De Voedselbank was erg blij met onze actie!

Ze moesten zelfs 2x rijden om alles mee te krijgen!

Dus iedereen bedankt!

Groetjes Mark




BlJ DE VIERINGEN Weet u waar deze foto is genomen?

* Oplossing onderaan deze pagina

Foto: an Broekhuis

Waar nog de wolk

Soms kan één zinnetje uit een lied je meteen heel erg treffen.

Soms ook komt dat treffen pas gaandeweg als je het wat vaker hoort of zingt.

Dat laatste overkwam mij met een regel uit lied 280.

Had ik er eerst niet zo op gelet? Of kwam het omdat ik wat ouder werd? Ik weet het niet.

Welke regel ik bedoel hebt u waarschijnlijk al geraden in de titel: “Waar nog de wolk gebeden hangt,

van wie zijn voorgegaan”. Het is een lied waarin het kerkgebouw wordt bezongen als huis van hout

en steen, waar Gij ons troost, waar Gij U vinden laat, om maar enkele trefwoorden te citeren. Het is
% voor mij ook het huis waar al mijn voorouders ter kerke gingen, meer dan vier eeuwen lang. Dat zijn
‘ best veel generaties. Daar moet ik altijd aan denken als de bewuste regel weer voorbij komt.

Van wie zijn voorgegaan.

Ik denk dat deze regel er aan bijdraagt dat ik me thuis voel in de vieringen. En dat ik me thuis voel in
de taakgroep vieringen.

Maar er is meer wat me trekt in de taakgroep. Er wordt altijd gezocht naar verbeteringen,
aanvullingen en veranderingen. Er wordt zeker ook gezocht naar alternatieve vormen van vieringen
en bijeenkomsten. Dit is steevast een terugkerend gespreksonderwerp. Nieuwe initiatieven worden
=& ontwikkeld of ondersteund. Zoals bij ooit de eerste openluchtdienst, de kerk gaat vreemd, de
¥ herdertjestocht om maar enkele voorbeelden te noemen.

Compleet nieuwe vorm is de uitzending van “Thuis in de kerk” op dinsdagavond. Het huis van hout
en steen wordt benut op een heel andere, eigentijdse manier. Met interviewers, gasten, camera’s en
 beamers. Verbinding tussen kerk en dorp op digitaal niveau. Uitdagend, verfrissend, vernieuwend
' zijn daarin belangrijke trefwoorden.

Geweldig om daar bij betrokken te zijn.
Dan voel ik me thuis in de kerk. Waar nog de wolk gebeden hangt.

g Wim Scholthof
w  Lid Taakgroep Vieringen

20 ya2qdiys apng ap bunyaL iy n ylpsyuaqqim :buissoido .



Geboorteverhalen

Op de vier zondagen in Advent lezen we uit
Lucas 1, waar twee vrouwen in verwachting
raken, Elisabet en Maria. Tante Elisabet en
nichtje Maria om precies te zijn, de één al op
leeftijd en de ander nog een jong meisje.
Ontroerend mooi is het als deze twee

X familieleden elkaar op de Derde zondag in
Advent ontmoeten. Een gebrandschilderd
aam in Taizé verbeeldt dit wonderschoon.
Niet alleen zijn de twee vrouwen zichtbaar,
die op het punt staan om elkaar te gaan
ombhelzen. Ook Johannes en Jezus zijn al
zichtbaar gemaakt en gaan hierin mee.

Deze verbeelding confronteert meteen met
wat in de anderhalve meter samenleving niet
kan en tijdens de feestdagen, nog meer dan

gmet Pasen vermoed ik, gemist zal worden.

¥Ondertussen vertelt Lucas van Elisabet dat zij
de eerste maanden van haar zwangerschap
in afzondering leeft en dat Maria zich de
eerste maanden van haar zwangerschap
terugtrekt om bij haar tante te zijn. Mogelijk
is dit een motief dat juist dit jaar kan
meedoen, nu we in ieder geval niet massaal
bij elkaar kunnen komen!

Kinderkerstfeest en Herdertjestocht
Dat laatste geldt ook voor het Kinderkerst-
feest in Okkenbroek en de Herdertjestocht in

Bij de kerkdiensten van Advent en Kerst

Een groot deel van de Veertigdagentijd en het Paasfeest vielen tijdens de eerste
coronagolf. Daardoor waren er alleen maar kerkdiensten online. Met Advent en Kerst is
het niet anders. Al is het wel fijn om nu ook vanuit Okkenbroek te kunnen uitzenden.

Bathmen. Wel is hier de kleinschaligheid in
Okkenbroek in het voordeel, waar op Kerst-
avond 24 december vanaf 18.00 uur buiten
elk huishouden afzonderlijk een tocht door
het dorp kan maken. Over opgave vooraf en
het verdere hoe en wat wordt een ieder
vooraf persoonlijk geinformeerd.

Het originele script van deze wandeling
mocht van Okkenbroek naar Bathmen mee
en inspireert daar tot een Herdertjestocht die
alleen maar online kan worden gemaakt. Ook
hierover volgt nog nadere informatie.

Maaltijd van de Heer
Eerste Advent 29 november wordt tijdens de
online kerkdienst de Maaltijd van de Heer
gevierd. Van harte nodigen we u/jou uit om
thuis mee te doen. Steek daarbij zelf ook de
Eerste Adventskaars aan (en elke week
daarna één meer) en zet brood en wijn/
druivensap vooraf uitnodigend mooi klaar.
Dat helpt om, ieder afgezonderd, toch
verbinding met elkaar te maken en ervaren.

Muziek en zang
Voor de herkenbaarheid zullen liederen en
muziek vol van bekende klanken zijn.

En om de viering op Eerste Kerstdag vanuit
Okkenbroek extra feestelijk te maken zullen
daar goede bekenden uit Rijssen, The
Followers, de Kerstzang verzorgen.

Kerkdienstgemist.nl

De online kerkdiensten zijn live te volgen via
Kerkdienstgemist.nl en daar ook later terug te
zien. Let op: ga als de dienst vanuit Bathmen
komt naar ‘Bathmen’

En komt de dienst vanuit Okkenbroek

(6 december, 25 december en 3 januari),

ga dan naar ‘Okkenbroek’

Namens het pastoresteam,
Ds. Gert Wijnstok



De vieringen zijn allemaal digitaal te beluisteren en te bekijkenvia =} kerkdienstgemist nl
kerkdienstgemist.nl en zijn ook op een ander moment terug te zien.

Bathmen 10.00 Digitale viering ds. Hanneke Diermanse

__ Zondag6december  ZezondagvandeAdvent
Okkenbroek 10.00 Digitale viering ds. Gert Wijnstok

__ Zondagi3december  3ezondagvandeAdvent
Bathmen 10.00 Digitale viering mw. Hanneke Overduin

| Zondag 20december  dezondagvandeAdvent
Bathmen 10.00 Digitale viering ds. Gert Wijnstok

Donderdag 24 december Herdertjestocht

In Okkenbroek en Bathmen
Donderdag 24 december Kerstnachtdienst

Bathmen 22.00 Digitale viering ds. Gert Wijnstok
Vrijdag 25 december Kerst

Bathmen 10.00 Digitale viering ds. Hanneke Diermanse
Zondag 27 december zondag na Kerst

Bathmen 10.00 Digitale viering mw. Hanneke Overduin
Zondag 3 januari Epifanie

Okkenbroek 10.00 Vooralsnog digitaal ds. Gert Wijnstok
LEZINGEN:

29 november  Advent1 Lucas1:5-25
6 december Advent 2 Lucas126-38
13december  Advent3 Lucas1;39-56
20december  Advent4 Lucas 1:57-80
24 december kerstavond Lucas 2; 1-15

25 december Kerst Lucas 2; 16-20
27 december Lucas 2: 21 -39
3 januari Epifanie  Mattels: 1-12

In het schema hierboven over de diensten is
wederom gebruik gemaakt van de
liturgische kleuren: Paars is de kleur van
inkeer, bezinning en ingetogenheid

Rose: het witte van het feest breekt al door.
Wit: De kleur van feesten van de Heer,
vreugde, reinheid.
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Redactieleden : Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Geéke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Eindredactie :

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

kopij inleveren vaoor

29 januari
27 februari

13 januari
10 februari

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Margreet Vierhouten, tel. 06 50948711

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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%7 VERWELKOMEN @ KiK

Het is bijna Kerstmis. De dominee heeft mevrouw
Ruitrok een taak gegeven. Ze gaat zorgen dat iedereen
zich met kerst welkom voelt. ‘De mensen hebben zé
lang gewacht op dit samenzijn,” zegt de dominee, ‘dat
we ze extra warm gaan ontvangen!’ ‘Op véilige
afstand’, roept mevrouw Ruitrok. ‘Laat dat maar aan
mij over. Ik heb een subliém idee.'Een dag later stopt
er een vrachtwagen voor de kerk. Mevrouw Ruitrok
staat klaar met een legertje jonge vrijwilligers. De
laadbak gaat open. Er komen kerstbomen uit. Een,
twee, drie ... vierenveertig kerstbomen! ‘Kijk, jongens!’
roept ze, ‘We gaan ze door de héle kerk neerzetten,
zodat de mensen automatisch afstand houden. Je
kunt door de bomen heen met elkaar praten,
en het staat nog gezellig ook!’

Aanraakwoorden

Je kunt iemand welkom heten met woorden.
Maar vaak komt er een aanraking bij.
Wat voor aanrakingen bestaan er allemaal?
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Hoe welkom is de vreugdebrenger
die over de bergen komt aangerend,
die vrede aankondigt en doed nieuws brengt,

die redding aahkondigt en zegt: 'God is koning!

Naar Jesqja 52.7

De jongeren zetten de bomen neer en versieren ze.
‘Als dat geen warm welkom is!” jubelt mevrouw
Ruitrok. Kikker en de muizen zien door de bomen de
kerk niet meer. De dominee is in zijn nopjes en neuriet
‘Nu zijt wellekome’. Met kerst komen de eerste
mensen binnen. Ze lopen wijd om de bomen heen,
maar ze proberen ook elkaar te ontwijken.

‘Aul’ ‘Oeps!’ ‘Sorry!” hoor je overal. Algauw kan er
niemand meer bij. Dan roept iemand: ‘Laten we die
bomen wat opzij zetten!’. Na een half uur staan alle
kerstbomen buiten. En zitten de mensen binnen,
warm van het gesjouw. Er is plek genoeg. Mevrouw
Ruitrok kijkt beteuterd. ‘Nou ja,’ zegt ze, ‘Het was toch
een warm welkom!’ .

De tekening helpt je om het woord te vinden.
Alles ingevuld? Dan lees je in de gekleurde vakjes
(misschien wel) het mooiste aanraakwoord.
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