


REDACTIE

Ook in dit Baoken leest u dat het coronavirus nog
steeds grip heeft op onze manier van samen kerk
zijn. Al maanden wordt ons op het hart gedrukt om
onderling vooral 1,5 meter afstand te houden. Al
bijna een jaar missen we waar we in ons drukke
leven vaak zo weinig aandacht en tijd voor hadden,
namelijk contact met
onze medemens. Zelfs
anderhalve meter voelt
nu soms als heel ver
weg! Wat kijken we uit
naar het moment dat
het virus wereldwijd
onder de duim is!

U leest ook dat we nog afzien van gezamenlijk weer
in de kerk samenkomen. Maar wat mogen we blij
zijn met de mogelijkheid om elke kerkdienst
digitaal bij te wonen! Dat blijft gelukkig elke week
(en in de veertigdagentijd zelfs nog vaker).

U leest in dit nummer waar Gert met verlangen naar
uitkijkt. ... Sterretjes (zelfs 40!) Ook ik ben benieuwd
naar de sterretjes die wij dit jaar tegenkomen.
Wordt u al nieuwsgierig? Kijk op pagina 8.

Ook duiken we in dit nummer weer een keer terug
in de tijd. Fijn dat er mensen zijn die zich er in
verdiepen en de tekst aanleveren voor ons
gezamenlijke Baoken.

Om alle schrijvers recht te doen: iedereen bedankt
voor de inbreng.

Wil Mandersloot

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Reacties kunt u sturen naar
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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Het goede leven

4 . Watmaakt het leven goed? Het is een vraag die al enige tijd niet te missen is in de samenleving, in de wetenschap, met

2. 4 eenweerslag in tijdschriften en kranten. Ook de PKN doet mee door dit als jaarthema te kiezen. Je kunt bij ‘het goede

leven’ denken aan welzijn, mogelijkheden, geluk, betekenis, welvaart, gezondheid, zelfontplooiing en zingeving.
0Of voegt u nog iets toe? We hebben een jaar achter de rug waarin we veel over het leven hebben geleerd. Wat we
geloven: God gunt mensen een goed, tof (Hebreeuws) leven, Wat daarbij komt kijken, daar buigen de predikanten en

kerkelijk werkers uit de ring Deventer zich dit jaar over.

Onder je vijgenboom zitten

Wat is het goede leven? Misschien verraden de
nieuwjaarswensen die we elkaar deden toekomen
wel het meest hoe we dat zien. Gezondheid scoort
hoog, en niet alleen voor dit jaar waarin we de
coronapandemie te boven hopen te komen. Geluk
wensen we elkaar ook, maar wat we daar precies
mee bedoelen, dat ligt misschien voor iedereen
net weer anders. Maar als het leven je op de een of
andere manier eens kon toelachen! Toch gaat het
gdéde leven verder dan dat, denkend aan lied 650
vers 2: ‘Gods goedheid is te groot voor het geluk
alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven
heen! Waar die goedheid ons raakt, kan ook het
aangevochten leven goed worden, omdat je er
een weg in vindt, of troost.

Ondertussen heeft het goede leven ook alles te
maken met samen leven. Neem nou koning
Salomo; hij leefde dicht bij God en regeerde met
zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen.
Er was vrede met de omringende landen. In de
basisbehoeften kon goed worden voorzien, er
waren geen voedselbanken nodig. De mensen
waren gelukkig. Geen zargen over een dak boven
hun hoofd, over brood op de plank. De inwoners
van Juda en Israél konden onder hun eigen
vijgenboom zitten. lederéén dus. In de bijbel staat
dat symbool voor het goede leven. ledereen

verdient een plek onder de zon, een plek om te
kunnen leven, zo ontspannen als maar mogelijk.
Niemand zou een slavenbestaan moeten leiden of
geen bestaanszekerheid hebben door barre
omstandigheden of onrecht.

Kan het leven goed zijn als velen daar geen deel
aan hebben? Ik vind het niet te verteren dat ruim
een miljoen mensen van de 17,4 inwoners van ons
land leven onder de armoedegrens. Daaronder
natuurlijk ook veel kinderen, die geen goed leven
hebben. De wijsheid en veelomvattende kennis
van zaken van Salomo zijn ‘zo overvloedig als
zandkorrels op het strand langs de zee! Zo talrijk
worden ook de inwoners aangeduid. |k lees erin
dat zijn beleid ook echt iederéén aanging.

Het goede leven is ook gezamenlijk leven. Als
iedereen altijd maar onder z'n eigen vijgenboom
zit, kan het toch eenzaam worden. We hebben
maanden, bijna een jaar achter de rug met veel
isolement, vooral in de perioden van lockdown.
Wat verlangen we ernaar om ook weer met velen
onder de vijgenboom te kunnen zitten, of waar
het goede leven ook maar gestalte kan krijgen: in
huiskamers en zaaltjes, in kerk en kroeg, in tuinen
en op pleinen. Overal dichtbij God en dichtbij
elkaar.

ds. Saar Hoogendijk

| Koningen 5:1 en 4-5

waren gelukkig. (..)

De bevolking van Juda en Israél was zo talrijk als zandkarrels aan de zee. De mensen hadden volop te eten en te drinken en

Salomo heerste over het hele gebied ten westen van de Eufraat, van Tifsach tot aan Gaza, over alle koninkrijken ten westen van
de rivier, en hij leefde in vrede met alle omringende landen. Zolang Salomo leefde, konden de inwoners van luda en lsraél,
van Dan tot Berseba, onbezorgd onder hun wijnrank en hun vijgenboom zitten.




KERKENRAAD

Oromen waar maken

De derde maandag in januari is in Amerika een nationale feestdag: de Martin Luther King day.

Dominee King had een droom over hoe Amerika er uit zou kunnen zien. Slaven en voormalige

slavenhouders samen aan een tafel van

broederschap, kinderen die niet meer beoordeeld

worden op basis van hun huidskleur. Dat deze “

droom nog lang niet waar is zien we als we om ons R EER T

heen kijken, dichtbij en verder weg. Dominee King [:EESENELT

zette zich zelf volledig in voor het realiseren van urgent question

deze droom. En riep anderen op dat ook te doen. :_Js' .What st Ama e Y
; oing for others? ;

Onder andere met uitspraken als: ‘De meest & :

hardnekkige en urgente vraag van het leven is: wat j _

doe je voor anderen’ en ‘Ons leven begint te

eindigen op de dag dat we zwijgen over dingen die er toe doen’ Zo'n 50 jaar geleden

uitgesproken maar nog steeds uiterst actueel. We hebben het dit jaar over het goede leven in

onze gemeente. Twee uitspraken die daarbij voor mij richting geven aan wie we willen zijn en

wat we doen. Om zo dromen waar te maken, voor ons als kerk en dorp maar vooral ook van

mensen om ons heen. Ook of misschien wel juist in deze corona-tijd.

Kerkdiensten

Corona bepaalt nog steeds de invulling van onze vieringen. Meer en meer hebben we allemaal
behoefte elkaar weer te zien en spreken. Maar het moderamen heeft half januari moeten
besluiten om alle vieringen tot eind februari nog als digitale viering in te vullen. Dat betekent dat
er wekelijks één dienst wordt uitgezonden: de eerste zondag van de maand vanuit de kerk in
Okkenbroek, de overige zondagen van de maand vanuit de Dorpskerk in Bathmen.

Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen volgen en zullen we ruimte bieden voor deelname aan
vieringen als dat verantwoord kan.

Overige activiteiten

Ook allerlei andere activiteiten waarbij we elkaar normaal gesproken ontmoeten, kunnen nu
geen invulling krijgen. Om druk op pastores-team en de groep mensen die elke week weer een
digitale viering mogelijk maken te beperken, beperken we het uitzenden van vieringen zoveel
mogelijk tot de zondagse diensten en zullen we in de 40 dagen tijd weer een midweekse
uitzending maken, vergelijkbaar met Thuis in de Kerk tijdens de adventsperiode.

Elders in dit Boaken vindt u meer informatie.

Reacties?

Het is een tijd waarin informatie belangrijk is. Hebt u vragen aan kerkenraad en moderamen?
Of wilt u gewoon reacties kwijt? Dat kan via het mailadres van onze scriba, Henk van der Kolk:
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl.

Frits Mandersloot



HANNEKE OVERDUIN

‘Ruimte voor
BEZINNING,
BEZIELING en

werkdagen
maandag, dinsdag
en donderdag

tel. 0570 - 85 46 52
mob. 06 509 681 34

van 9.00-10.00 uur

BEWEGING

of van 17.00-18.00 uur

hanneke.overduin@gmail.com

Waar geloof, hoop en liefde gedeeld worden,
daar is sprake van de 3 B’s: Bezinning, Bezieling
en Beweging. In groot of klein formaat, bij oud
en jong, arm en rijk.

Fantastisch is dat! Mooi om te ontdekken en mooi
om te helpen stimuleren.

Het kan zich op iedere willekeurige plek of plaats
voordoen. Aan de keukentafel, op straat of onder
de kerstboom. In ons dorp, ons land of waar ook
ter wereld.

En in mijn beleving is haast ieder mens er
ontvankelijk voor (maar wellicht zie ik het, door
beroepsdeformatie bevangen, teveel door een
roze brill).

In ieder geval ben ik deze 3 B's de afgelopen twee
maanden een paar keer op het spoor gekomen
en graag deel ik mijn gedachten daarover met u:

— Bij Thuis in de kerk, waar meester Bram

verrassend centraal werd gezet, die zijn
‘krachtleerlingen’ geloof in henzelf en in
eigen kunnen aanleert. Ongewild brengt
dit bezieling en geloof in de ander met
zich mee. Het *kaarsenmoment’ bracht dit
duidelijk aan het licht.

— In de kerstboom in Okkenbroek hingen
talloze doorzichtige ballen met woorden
van hoop en liefde, maar ook van pijn,
verdriet en gemis. Woorden geadresseerd
aan iemand die we niet zien, maar van wie
we hopen dat Hij of Zij ons hoort.

Over hoop en geloof gesproken......

- Tijdens de Top-2000 dienst klonk het
Kyrié Eleison van Herman van Veen als
een gebed naar boven om ontferming en
liefde voor ieder mensenkind.
Tegelijkertijd voelden we allen in deze
bezielde woorden de roep om beweging
en verandering van de mens hier
beneden.

— Wat werden er een lichtjes aangestoken
op Eeuwigheidszondag! Om liefde te
delen, troost te zoeken en kracht te
ontvangen.

- Uit de bezieling om er voor anderen te
zijn, werd een app geboren met de vraag
om huisraad voor een alleenstaande
moeder met kinderen die plotseling op
straat kwam te staan. Dit bracht een
beweging aan goederen op gang.

En zo, kan ik nog wel even doorgaan .......
Beweging en verandering in de christelijke
traditie zijn gebaseerd op deze reis naar binnen:
de ontdekking van wat menszijn werkelijk
betekent en wat het van ons vraagt, maar ook de
ontdekking waartoe wij mensen geroepen zijn.
Ik hoop het komend jaar, deze 3 B's — samen met
u en met jou — nog vaak op het spoor te komen.
Zodat we bezielde mensen zijn die elkaar aan
het licht brengen.

Hartelijke groet,
Hanneke




HANNEKE DIERMANSE

werkdagen

dinsdag, woensdag, donderdag

tel. 06 125 302 81

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Veertigdagentijd

Op woensdag 17 februari begint de veertig-
dagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd).
Veertig dagen, de zondagen niet meegerekend,
leven wij toe naar het feest van Pasen op
zondag 4 april: Jezus leeft! Een verhaal over
leven dat het wint van de dood, over lijden dat
liefde wordt, over geen einde maar een nieuw
begin, over hoop dwars door alle wanhoop
heen. Over opstaan uit pijn en verdriet, over
niet bij de pakken neer blijven zitten.

Maar zover is het nu nog niet. Er gaat een tijd
van inkeer en bezinning aan vooraf.

In de periode voor Pasen vasten veel mensen op
de een of andere wijze: ze minderen of stoppen
zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals
snoep, vlees, alcohol of social media.

Zo kun je rust en ruimte scheppen voor het
nieuwe dat komt.

In de bijbel komt het getal veertig regelmatig
terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig
dagen voordat hij uit de ark stapte. Mozes
verbleef veertig dagen op de berg Sinai en
kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf
veertig dagen in diezelfde omgeving en
ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze
verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen
zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt hij
enorm met zijn roeping, maar uiteindelijk staat

Op weg
naar
Pasen

hem alles helder voor de geest en begint hij
zijn publieke optreden. Telkens dus een
periode van veertig dagen waarin een persoon
in de bijbel intens zoekt en een nieuw leven
met God vindt: de glans van Gods aangezicht
over de dingen, over ons.

Ons leven

Veertig dagen om na te denken over het leven
van Jezus, maar ook over ons eigen leven. Hoe
wij bij alle tegenslag en verdriet het leven toch
kunnen omarmen. En dat wij levensmoed
houden, geduld hebben en het vertrouwen
niet loslaten. Dan breekt het Licht van Pasen in
ons leven door.

Marijke de Bruijne (1936-2020), lerares en
dichteres, schreef een prachtig lied voor deze
tijd: ‘Veertig dagen nog tot Pasen’ Het lied is
afkomstig uit het oratorium ‘Als de graankorrel
sterft’ en op muziek gezet door Peter Rippen.
Zij schrijft prachtig in eigentijdse woorden om
de betekenis van deze tijd voor Pasen beter te
begrijpen. In woorden en beelden vangt zij het
verlangen en de troost in onze eigen taal. En
alhoewel het lied al weer dateert uit 1995 raakt
het mij ieder jaar.

Het verlangen naar iets nieuws, naar Pasen. Juist
nu in deze tijd van corona waarin we uitkijken
naar een nieuw begin, naar een einde aan deze
pandemie.




HANNEKE DIERMANSE

Veertigdagenlied
Zingen: ‘Veertig dagen’ (t: Marijke de Bruijne, m: P. Rippen)

Veertig dagen nog tot Pasen, tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.

Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd’ en moeite samenging.

Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen,
volheid is en nieuw begin.

Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd’ en moeite samenging.

Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen,
daardoor worden mensen vrij.

Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd’ en moeite samenging.

Veertig dagen nog tot Pasen, soms een tocht door de woestijn,
om te leren en te vragen hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren,
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd’ en moeite samenging.

Het zal Pasen worden!

Ds. Hanneke Diermanse



GERT WIUNSTOK

werkdagen
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Veertig
sterretjes I

+*

Komen wijzen uit het oosten in Jeruzalem vragen naar een pasgeboren koningskind,
weet de koning daar van niks.

Naar binnen gekeerd

Met bovenstaande woorden begon ik mijn pastorale
bijdrage in december en doe ik dit in dit nummer
nog een keer. Terwijl de wijzen de geboorte van het
koningskind hebben opgemerkt, weten Jeruzalem
in het algemeen en het paleis van koning Herodes
in het bijzonder van niets. Wie zoals evangelist
Mattels thuis is in de Thora, de eerste vijf boeken
van de Bijbel, weet waarom: deze koning heeft de
trekken van Farao in Egypte. Alles in de samen-
leving moet zich buigen naar hem. En dat maakt
een naar binnen gekeerde samenleving. Die moet
de koning ondertussen wel steeds ommuren,
afgrenzen en handhaven, want alleen dan kan er
geen enkele reuring van buiten naar binnenkomen,
die mogelijk zelfs de positie van Farao of Herodes of
welke machthebber ook ondergraaft.

Professionals en dissidenten

Hebben de godsdienstige professionals in Jeruza-
lem de geboorte van het koningskind ook niet
opgemerkt? Godsdienst kan zeker net zo naar
binnen gekeerd zijn als de samenleving waarin zij
bestaat. Professionals praten dan uit eigen belang
Herodes naar de mond of hebben daarin geen
andere keus.

Maar er zijn op den duur ook
altijd wel dissidenten op te
merken. Of beter gezegd: er
zijn mensen dissident, die als
zodanig juist niet opgemerkt
mogen worden. Want dit zou
voor hen verstrekkende
gevolgen kunnen hebben. Zo
moest de ook in ons land
bekende Tsjechische theoloog
Tomas Halik ten tijde van de
communistische overheersing
in het toenmalige Tsjecho-
Slowakije ondergronds
geloven. Of, met de titel van
zijn recent verschenen
autobiografie gezegd: in het
geheim geloven.

| bEdh. »
TOMAS
HALIK

IN HET CEHEIM GELOVEMN

Een mooie dubbelzinnige titel: noodgedwongen in
het geheim, als een goede mol ondergronds,
geloofde hij in het Geheim! En ik verbeeld me dater
onder de godsdienstige professionals ten tijde van
koning Herodes ook zo'n ondergrondse schrift-
geleerde is geweest, wiens hart sneller zal zijn gaan
kloppen toen hij hoorde van die wijzen uit het
oosten die buiten de vesting van de ommuurde
samenleving die ene ster waren gaan waarnemen.
‘Betlehem!’ zal die schriftgeleerde hebben gedacht.
Want een echte schriftgeleerde heeft natuurlijk
weet van wat ooit de profeet Micha al had
geschreven over Betlehem als vindplaats van heil.

En wij

Wij zijn als kerkelijke gemeente niet ondergronds en
hoeven dit God-zij-dank ook niet. En juist daarom
houden mij steeds meer een paar vragen bezig:

Merken wij het op, waar de pasgeboren
koning vandaag ritselt; boven welke plekken
zijn ster in onze dorpen straalt?

En wat zeggen wij tegen mensen in Salland,
die door dit ritselen nieuwsgierig zijn
geworden: weten wij waar Betlehem ligt

in Bathmen en Okkenbroek?

Dit jaar wil ik veertig van die plekken opmerken en
van een sterretje voorzien, hier in Salland en in/op
mijn andere twee werkplaatsen in de Fryske Walden
en op de Hezenberg. Om de spotlights te richten op
waar en hoe anno 2021 ‘in het geheim geloven'’
plaatsvindt. En ik wil u/jou uitnodigen hieraan mee
te doen: laat me weten waar je het ziet ritselen en
waar je wijzen in beweging ziet komen om die ene
ster. En kijk daarbij vooral ook eens buiten de
muren van de kerk!

Het filmpje van het eerste sterretje plaatste ik op
zondag 3 januari op YouTube. Zoek daar naar
‘Sterretje 1: 't Dijkhuis. En op Facebook plaats ik elk
nieuw filmpje.

Gert Wijnstok

*)k*



Actie Kerkbalans 2021 Corona-proof:

Zowel in het december nummer van Baoken als in januari hebben jullie reeds een en ander
kunnen lezen over de Actie Kerkbalans die van 18 tot 29 januari wordt gehouden.
Dit jaar in onze kerken Bathmen-Okkenbroek met het thema “Verbinden”.

Op het moment van schrijven zitten we nog midden in de uitvoering. De wijklijsten van de
meer dan 80 contactpersonen in elkaar zetten en controleren is de eerste klus. Dan volgt het
vullen van de bijna 1200 enveloppen (zie foto’s) met de brief en de folder en deze toe
voegen aan de juiste wijklijst. Daarna wordt elke wijklijst met bijbehorende enveloppen
verzameld in de bekende Actie-Kerkbalans-tas. Tenslotte worden de tassen ingedeeld in de
8 secties zodat de codrdinatoren aan de slag kunnen met de verdeling naar alle
contactpersonen.

Het is in deze coronatijd toch wel anders dan in andere jaren! Het vullen van de enveloppen
bijvoorbeeld moest dit keer coronaproof gedaan worden. Gelukkig kregen we, zoals je op
de foto's kunt zien, extra hulp van een aantal gemeenteleden, zodat we na ongeveer 2,5 uur
de kerkbalans 2021 op de rails hadden gezet!

Het rondbrengen en ophalen gaat ook anders dan we gewend zijn. We proberen zoveel
mogelijk via de brievenbus te werken. Er kan gebruik gemaakt worden van een sticker
waarop de contactpersoon zijn/haar adres kan schrijven zodat, voor zover mogelijk, de
leden hun toezegging kunnen inleveren bij de contactpersoon uit de betreffende
straat/wijk. Dit alles om persoonlijk contact zoveel mogelijk te beperken. Jammer want dat
contact is juist zo'n belangrijk onderdeel van de actie maar het is niet anders. Als deze
Baoken in de bus valt is de actie grotendeels achter de rug en weten we hoe de bedachte
plannen hebben gewerkt.

Nu zijn wij als kerkrentmeesters aan de beurt om alle toezeggingen te verwerken in de
boekhouding. Ook dat mag een flinke en ook spannende klus genoemd worden, maar we
doen het met plezier.

We hopen in het maart-nummer
jullie op de hoogte te kunnen
brengen van het resultaat;
Actie Kerkbalans
2021!

Dank alvast voor uw vrijwillige
bijdrage!

Uw Kerkrentmeesters



De oude Pastorie aan de Dorpsstraat nummer 6 in Bathmen

De prachtige villa in de Dorpsstraat van Bathmen wordt door veel mensen nog steeds de
oude Pastorie genoemd. De woning waar een pastoor van een Rooms-Katholieke Kerk of
een dominee van een Protestantse Kerk woont noemt men ook in deze tijd nog steeds een
Pastorie.

Vroeger was de oude Pastorie het eigendom van de Hervormde Kerk in Bathmen maar in het
jaar 2000 werd het verkocht aan een andere eigenaar die er ook weer met heel veel plezier
woont.

Over de geschiedenis van de oude Pastorie is niet zo heel veel bekend maar wel is bekend
dat deze prachtige grote villa ongeveer in 1850 werd gebouwd. Eerst had het huis een
puntdak (zie foto onder), later is de punt er afgehaald (zie de foto op pagina 11). Deze oude
villa is dus in 2020 ongeveer 170 jaar oud! Je begrijpt dat zo'n oud huis dan ook wel heel
goed onderhouden moest worden. Vandaar dat deze villa dan ook in 1981 behoorlijk goed
gerestaureerd moest worden.

IR e X1
f k ..

Zo zag de Pastorie er in eerste instantie uit
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Als je bij de ingang van de tuin staat dan zie
je wat verder naar achteren een grote
garage staan die vroeger ook wel het
koetshuis werd genoemd. In ieder geval
groot genoeg voor een auto maar ook voor
een koets zoals men die vroeger gebruikte
om op bezoek te kunnen gaan bij de
mensen in het dorp of bij de familie die wat
verder weg woonde.

Heel vroeger stond er ook nog een schuur
als onderdak voor de twee paarden die
nodig waren om de koets te trekken.

Nog verder naar achteren ligt een enorme tuin met veel grasland strmken en enkele
bomen. Deze flinke lap grond is het eigendom van de kerk, of zoals het nu genoemd wordt
De Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek. De toegangspoort tot deze grote tuin is
het hek dat je aan de voorkant van het huis aan de Dorpsstraat ziet staan.

Voordat het huis verkocht werd woonde in dat prachtige grote huis de familie Beerthuis.
Dominee Beerthuis die door velen in het dorp Co Beerthuis werd genoemd woonde hier
samen met zijn vrouw Anneke Beerthuis-Wouters en hun 3 kinderen Jasper, Marieke en
Benjamin. Hij was gedurende 7 jaar in Oosterend op Texel dominee en daarna vertrok hij als
dominee naar Bathmen. Dominee Co Beerthuis is in 2014 op 85 jarige leeftijd overleden, zijn
vrouw Anneke woont nog steeds bij ons in Bathmen.

In een volgend nummer gaan we wat dieper in op de bewoners.

Anton Ploeg, secretaris van het college van Kerkrentmeesters
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DIACONIE/ ZWO

Ook namens de diaconie allemaal een gelukkig nieuwjaar toegewenst

We kijken terug op een bijzondere kerst, met ontmoetingen op afstand. Maar wel in groten getale.
Vanuit de diaconie hadden we 370 kerstkaarten laten drukken om de tachtig plussers in onze
gemeente en de mensen die waren aangemeld voor de actie Kerstengel

een warme groet te sturen. Met de vier scholen in de gemeente: in Loo,
Okkenbroek en de beide scholen in Bathmen waren er maar liefst 250
kerstattenties geknutseld en beschilderd. Met hulp van de dagbesteding
van Dimence ook nog 70 attenties voor de mensen in het Dijkhuis boven.
En u raadt het al: tot op de laatste kaart zijn ze verzonden of rondgebracht
door de vrijwilligers van de contactgroepen. In Okkenbroek heeft de
ouderensoos haar deelnemers in samenwerking met de diaconie verblijd
met een bezoekje met een kerststol van de bakker. De verrassing was
groot voor de deelnemers die het hele jaar geen soosactiviteiten hadden
gehad en nu hadden gezien, dat ook de kerstbijeenkomst met de
gezamenlijke broodmaaltijd niet door kon gaan.

Het was dan wel geen witte kerst en ook nog een kerst zonder samenzang, er werd wel weer naar
elkaar omgezien deze dagen. Verschillende mensen hebben dit jaar momenten van tegenslag gehad.
We hopen dat de acties vanuit de diaconie voor hen een hart onder de riem of een leuke verrassing

zijn geweest.

Een oproep vanuit de kerken om ook na de kerstdagen mensen die eenzaam thuis zitten, of die met
ziekte en tegenslag van bijvoorbeeld hun werk te kampen krijgen, met kaarten te blijven verrassen,
geven wij bij deze aan u als gemeente alvast door. Neem er gerust de tijd voor.

Als diaconie blijven we kijken naar wat mogelijk is. Zowel in onze gemeente als wereldwijd. Ook
dankzij uw collectes bij het GIVT systeem van kerkdienstgemist.nl, staan we anderen bij.

ZWO endedalitsin India

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we elkaar
als leden van het ZWO lijfelijk hebben gesproken.
Dat is jammer en het demotiveert ook een beetje.

Als ik weer iets lees over de dalits in India stemt
me dat tot grote zorgen. Evenals wat we lezen
over de vluchtelingenkampen. Je zal daar toch
maar Corona hebben. Hoe
moeten ze afstand houden als
{ hun ruimte maar nauwelijks

| anderhalve meter is.

. Als je maar zou weten, dat zoiets
tijdelijk is kan je het misschien
- nog hanteren en er mee leven.
“\ Maar wanneer houdt het op?

Daarmee relativeer ik maar gelijk onze eigen
problemen rondom covid. Ook wij hebben nu
een zus aan corona verloren.

Namens het ZWO Gera Ploeg
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Maar wat kunnen we dan als familie ondanks alles
veel voor elkaar betekenen. Je stuurt foto's en
herinneringen door. Je volgt de dienst op live
stream en belt of skypt elkaar.

Op tv volgen we het programma “klassen” en zien
hoe kinderen en tieners met zorgachtergrond en
zeer ongelijke kansen hier in Nederland toch
soms liefdevol bejegend worden en kansen
krijgen.

Het programma “wasstraat” , waarin een onder-
nemer uit Deventer jongelui kansen biedt. Wat
een prachtige programma’s. Er gebeurt ook veel
moois. En dan daar de dalits in India.

Nog steeds kansarm en rechteloos.

Laten we de positieve kant hier in ons land en ons
dorp bezien en dankbaar zijn voor wat nog wel
kan. We hopen elkaar gauw weer te zien en te
ontmoeten.



Het Kruispunt Diaconaal Deventer vraagt uw aandacht voor het volgende:

Onlangs is het rapport van de commissie Kinderopvangtoeslagaffaire gepresenteerd. Een
indrukwekkend rapport dat de omvang en impact van deze affaire op de slachtoffers duidelijk maakt.
Veel slachtoffers zijn (begrijpelijk) het vertrouwen in de overheid volledig kwijt en moeten er niet aan
denken weer naar de Belastingdienst te moeten voor een oplossing van dit probleem. Het gaat
landelijk om naar schatting tussen de 8.000 en 20.000 gedupeerden. Slechts een paar honderd
gedupeerden zijn momenteel in contact met de belastingdienst over herstelmaat-

regelen. Als kerken uit de gemeente Deventer kunnen we ook onze hulp aanbieden om slachtoffers
uit de gemeente Deventer hierin te ondersteunen. Het Kruispunt Diaconaal Deventer heeft de bij het
KDD aangesloten kerken gevraagd hen te wijzen op de ondersteuning die ze hierin kunnen bieden.
De gemeente Deventer en het Meester Geertshuis bieden hun hulp aan. Het gaat in Deventer
vermoedelijk om tussen de 80 en 200 gedupeerden.
Kerkleden maken in Deventer circa 10% van de
bevolking uit.

Slachtoffer van de
kinderopvangtoeslagaffaire?

Neem contact op met het Meldpunt Toeslagenaffaire
van de gemeente Deventer,

tel. 06-12 77 86 34 of via WhatsApp (zelfde nummer)
of meld u direct aan bij de belastingdienst op
https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel

Is die stap te groot of de drempel te hoog? Neem dan contact op met ds. Gert Wijnstok van de PG
Bathmen-Okkenbroek, tel. 06-10459883 of met het Meester Geertshuis, Assenstraat 20,
tel. 0570-613340. Deze ondersteuning is kostenloos door inschakeling van deskundige vrijwilligers.

__,ﬁ‘ Tussenstand van de D.E. zegels en de zegeltjes van de pickwick thee:

filt i ,__-'_3 . 17.000 punten zijn er geteld. Dat is goed voor 34 pakken koffie.
[ 7% Een mooiaantal al. De oproep blijft geldig.

“ Nog zegels in een laadje?

In te leveren in de brievenbus van Wil Mandersloot:

Woertmansweg 30.
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Het "huis van je leven" is 12 januari online gestart op de dinsdagmiddag.

Helaas moeten we de vertelvoorstelling van Paulien Seebregts weer uitstellen.
Ze zal later dit seizoen zeker nog komen, op zondagmorgen als de kerk weer open is voor een deel

van de gemeente of hopelijk voor ons allemaal.

Meditatie

In de 40 dagentijd, die 17 februari begint zal er geen online meditatie zijn.
Wel zal er online elke donderdag een Avondgebed plaatsvinden om 19 uur. Start 18 februari.

Sttt

Ultleg bij de liturgische schikking van de
oecumenische viering in de week van gebed
gemaakt door de dames van de
bloemengroep uit Bathmen.

De cirkel is het teken van verbondenheid
Het centrum is God.

De stralen verbeeldt door de spaken zijn de
verschillende manieren of wegen waarop
mensen leven.

De spaken lopen vanuit het middelpunt naar
buiten toe en ook weer omgekeerd.

In het midden komen de spaken bij elkaar,
maar ook bij God en Jezus zelf.

In het midden kunnen we dan ook het
krachtigste teken zien van Gods liefde
voor ons.
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Berichten van de

F"&. Protestantse

‘i Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een

greep uit de kamende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

Nu gratis beschikbaar:
boekje met lezing
Rutte

Op Hervormingsdag 2020 hield
minister-president Mark Rutte de
Protestantse Lezing. Hij sprak over
de vraag:'ls een goed leven een
perfect leven?’ Het boekje met

de tekst van de lezing is nu gratis
te bestellen! Ga daarvoor naar
protestantsekerk.nl/lezing.

Nl il e o e
Vindplaats var

| geloof, hoop en liefde

The Passion Veertigdaagse

In aanloop naar de bekende
landelijke The Passion op
Witte Donderdag organi-
seert de Protestantse Kerk
dit jaar The Passion Veertig-
daagse. In gemeenten in het
hele land vinden intieme,
kleinschalige concerten
plaats, in combinatie met
een toegankelijke paaswake
rond een replica van het
bekende, witte Passionkruis.

Bestel de gratis

Het thema van The Passion,
zowel landelijk als lokaal, is
#ikbenervoorjou. Dit thema
vraagt ons even stil te staan
bij de vraag wat het bete-
kent dat Jezus er voor ons
wil zijn, én voor wie wij er
willen zijn. Tegen wie zeg-
gen wij: #ikbenervoorjou?
Benieuwd naar alle data en
locaties? Ga dan naar petrus.
protestantsekerk.nl/tpvd.

veertigdagentijdkalender

De veertigdagentijdka-
lender 2021 daagt uit tot
bezinning tijdens de veertig
dagen op weg naar Pasen.
Bij elke dag vindt u een
bijbeltekst en korte over-
denking, aangevuld met
liederen, citaten en prakti-
sche tips rond het thema
‘lk ben er voor jou' Bestel de
kalender nu gratis via petrus.
protestantsekerk.nl/veertig-
dagentijdkalender.

ariaes, tersp an e




U uw duurt van geslacht op geslacht,
u hebt de aarde gegrondvest
en zij houdt stand

Psalm 119,90

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, © 2004



Louise Sophie Kuschel - Bourret

Na een kort huiselijk ziekbed is op 87 jarige leeftijd zachtjes uit het leven weggegleden Wies Kuschel.
Wies werd geboren in Indonesié en zette als 20-jarige jonge vrouw, samen met echtgenoot Pieter,
voet op Nederlandse bodem. Na wat omzwervingen kwamen ze begin jaren zestig bij de oude Molen
in Bathmen wonen, vlakbij de kazerne waar Pieter diende.

Hier hebben ze het heel goed gehad. Wies genoot van de rust en de natuur en van de hechte
gemeenschap van mensen om hen heen. Ze voelden zich als ‘buitenstaanders’ echt opgenomen
tussen de Battummers. Inmiddels hadden ze twee jongens, Roy en Jimmy. Een aantal jaren later
maakte Patrick het trio compleet.

Het verdriet kwam toen haar man ziek werd en veertien jaar geleden overleed. Hij was altijd haar
steun en toeverlaat geweest. Toen vier jaar geleden ook Roy wegviel, was dat voor haar de
genadeklap. En toch vond ze stapje voor stapje de veerkracht om verder te gaan omdat ze zich
gedragen voelde door God, door kinderen en kleinkinderen én door vrienden en buren die haar niet
alleen lieten.

In de dankdienst voor haar leven stonden we, op haar verzoek, stil bij Psalm 121. Een pelgrimslied
over een God die met je meetrekt en over je waakt in dit leven.

Nu is ze thuisgekomen bij Hem.

Hanneke Overduin

Willemina Elisabetha van der Meij - te Winkel

Op oudejaarsdag 31 december overleed Willy van der Meij in de leeftijd van 84 jaar. Samen met Ab
woonde zij sinds 2002 aan De Veldkamplaan 8. ledereen kende haar als “Willy van Dorth', geboren in
Dortherhoek waar zij als oudste kind geboren werd in een gezin van vier kinderen. Haar ouders
hadden een kruidenierswinkel en ook Willy ging de buurt door met broden.

In 1963 trouwde zij met Ab en werden hun twee dochters geboren. Vanuit Harfsen kwam het gezin in
1969 naar Bathmen en ging wonen aan de Wolterinkhofstraat. Willy zorgde voor het gezin en
daarnaast deed zij heel veel vrijwilligerswerk en was zij vaak in het Dijkhuis te vinden waar ze genoot
van alle contacten. Met veel plezier werkte ze vele jaren ook in de bibliotheek.

Willy was een creatieve, lieve en zorgzame vrouw die oog had voor haar medemens en altijd klaar
stond. Je kon op haar rekenen en niets was teveel.

De laatste jaren kampte zij met gezondheidsproblemen en werd haar wereld allengs kleiner. Dat was
niet gemakkelijk voor haar. Gelukkig kon ze thuis zijn in haar vertrouwde omgeving waar Ab liefdevol
en toegewijd voor haar zorgde.

Tijdens de afscheidsplechtigheid op 8 januari in crematorium ‘Steenbrugge’ werden er verhalen
gedeeld over haar leven en vele mooie herinneringen opgehaald.

In het licht van Gods liefde hebben we haar naam genoemd en haar leven in dankbaarheid herinnerd.
In het vertrouwen dat zij geborgen is in de vrede van God die onze naam koestert en bewaart. Dat
dat tot troost mag zijn voor allen die haar zullen missen.

Ds. Hanneke Diermanse 17



Ik mis je / wensboom

Door de corona was alles anders ..... dus ook geen kerstboom in de kerk in Okkenbroek.

En dat juist nu in de lichtjestijd ... Veel eenzame
mensen, of mensen die ziek zijn. Toen ontstond
het idee voor een wens / ik-mis-je-boom. Want er
worden veel mensen gemist en iedereen heeft
wensen voor het volgende jaar. In overleg met de
kerkenraad hebben we wensballen aangeschaft
en deze voorzien van een lintje. De ballen zijn
uitgedeeld op school en buiten bij het Noaber-
huus stond een schaal vol ballen met papier en

Geen kinderkerstfeest???

Natuurlijk wel! Want wat is kerst in Okkenbroek
zonder het kinderkerstfeest? Dat vonden de
leden van de werkgroep kinderkerst ook! Dus
werd er gezocht naar een oplossing. En die was
gauw gevonden! Want gelukkig wilden Mark
Rutte en Hugo de Jonge ook graag dat het door
zou gaan, dus verleenden ze hun medewerking
volledig. Veel kinderen uit Okkenbroek haalden
alle acteertalenten uit de kast om een grootse
digitale kerstwandeling te maken! Deze had Hans
Moller samen met Marie Elise de Kleine bedacht.
QOok Frans ten Have en Marietje van de Smid
hebben geholpen deze kerstwandeling een extra
Okkenbroeks tintje te geven.
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een pen. Daar kon je je wens of wie je mist op
schrijven en het papiertje in de wensbal doen. In
de week voor Kerst waren er al veel ballen
opgehangen, een ieder had hem met eigen
creativiteit gevuld. Het was mooi om te zien dat
velen gehoor hadden gegeven aan de oproep
voor de wensboom. Zo bracht de mooi verlichte
boom voor de kerk toch licht in de duisternis!

De wandeling ging door de kern van Okkenbroek.
Op verschillende plekken stonden paaltjes met
daarop een papier met de QR code. Door de
codes op elke plek te scannen kreeg je een
prachtig uitgespeeld kerstverhaal met Jozef,
Maria, de Engelen en de Wijzen te zien, allemaal
prachtig muzikaal begeleid.

De route was ‘s avonds mooi verlicht door de
buurt, iedereen had lampjes of kaarsjes buiten
staan, heel sfeervol. Veel mensen en kinderen die
in om en buiten Okkenbroek wonen hebben de
wandeling gemaakt. En zo hadden we toch ons
kerstverhaall

Het is allemaal weer mogelijk geworden door de
mooie samenwerking hier in het dorp, de juffen
van school, en in het bijzonder meester Dick die
alles gefilmd en gemonteerd heeft en de
werkgroep. En niet te vergeten Marie Elise.

Het was geweldig!
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Online én offline op weg naar Pasen

Vorig jaar was de 40 dagentijd nog maar net begonnen, toen COVID-19 noodzaakte tot de
eerste lockdown. Zal er dit jaar in de 40 dagentijd juist weer eens iets offline kunnen?

Avondgebeden online

Normaal gesproken is er in de wintermaanden
tweewekelijks op zaterdagavond een
avondgebed in het koor van de kerk. De
werkgroep die dit organiseert, pakt nu de
uitdaging op om de hele 40 dagentijd elke
donderdagavond een avondgebed online te
houden. Over de precieze vorm daarvan moet
nog worden overlegd, maar muziek, woord,
beeld en gebed zijn de kenmerkende woorden.
Kijk en luister mee via Kerkdienstgemist —
Bathmen om zo elke week een stap dichter bij
Pasen te komen.

Eerste keer: donderdag 18 februari, daarna:
25/2,4/4,11/3,18/3, 25/3; steeds van 19.00 tot
19.30 uur.

Kerkdiensten

Zondag 21 februari is de Eerste zondag in de

40 dagentijd. In de kerkdienst online richten we,
met onze ZWO-commissie, de aandacht op de
40 dagentijdcampagne van Kerk in Actie ‘lk ben
er voor jou, geinspireerd op de zeven werken van
barmhartigheid.

Ik ben er voor jou
Zeven keer barmhartigheid

Die zeven werken zijn: de zieken bezoeken, de
dorstigen drinken geven, de vreemdeling
onderdak bieden, de naakten kleden, de
hongerigen eten geven, de doden begraven en
de gevangenen bezoeken.

Onze ZWO-commissie heeft één van de zeven
projecten waarvoor Kerk in Actie aandacht
vraagt, als project voor onze gemeente
uitgekozen om te collecteren: Een toekomst voor
kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Tijdens de
kerkdienst online zullen we op dat project en
werk van barmhartigheid in het bijzonder de
aandacht richten. Zie ook het bericht van de
ZWO-commissie aan het eind van deze rubriek.

Save the date: zondag 14 maart

In aanloop naar The Passion op Witte Donderdag
organiseert de Protestantse Kerk samen met
lokale kerken, The Passion 40 daagse. Dit zijn

aansprekende en laagdrempelige events rond
het thema #ikbenervoorjou. Zo'n event bestaat
uit een toegankelijke Passionwake en een intiem,
kleinschalig concert. Onze kerkelijke gemeente is
één van die lokale kerken. En wij hebben
gekozen voor een superleuke theatervoorstelling
voor het hele gezin door '‘Over Schapen Enzo!

We hopen met de landelijke kerk heel erg dat
deze voorstelling offline in de kerk van Bathmen
zal kunnen plaatsvinden. Noteer in ieder geval
datum en tijd: zondag 14 maart om 15.00 uur.



PaasChallenge

Al een paar jaar gaan steeds zo'n zesduizend jongeren
aan de slag met het Paasverhaal door de PaasChallenge
te doen. Dat is een spel dat is gemaakt door Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse
Kerk. Met allerlei activiteiten doorleven jongeren dan
het Paasverhaal. Ds. Gert Wijnstok gaat de challenge aan
dat deze PaasChallenge dit jaar ook in
Bathmen-Okkenbroek plaatsvindt.

Hierover lees je meer in het volgende Baoken.

Maar eerst ook al in een persoonlijke brief of email.

v fo Namens het pastoresteam,
ds. Gert Wijnstok

Doel van de ZWO collecte in de komende 40 dagen tijd is : Een toekomst voor kansarme

kinderen in Zuid-Afrika

Op dit moment lijkt het of Corona het hele leven
beheerst, we hebben een lockdown, kinderen
mogen niet naar school en krijgen online les, we
houden afstand enzovoort. Maar wat we wel
weten is dat er zicht is op verbetering, hoe lang
dat nog duurt weten we niet, maar we krijgen
straks weer kansen om een groot deel van onze
oude levenswijze op te pakken.

Voor ons is dat normaal, maar op andere plaatsen
in de wereld is zicht op een goede toekomst niet
vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als je er als kind in
Zuid-Afrika alleen voor staat, kan de wereld hard
zijn, zeker in de gewelddadige wijken van
Pretoria. De helft van deze kinderen maakt de
middelbare school niet af en 40% van de
jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos.

De toekomst voor deze jongeren is vaak een
duister gat.

Samen met christelijke partners helpt Kerk in
Actie deze jongeren de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid te doorbreken en licht te
brengen in hun bestaan.

Ze krijgen huiswerkbegeleiding, veel ouders
weten nu hoe moeilijk dat is, en jongeren

worden gestimuleerd hun opleiding af te maken.
Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen
groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze
nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te
geven. Daarnaast krijgen ze bijbelonderwijs en
hulp bij het verwerken van trauma’s. Hierdoor
leren deze kinderen dat God van hen houdt en
om hen geeft.

In de 40 dagentijd willen wij als ZWO dit project
meer onder uw aandacht brengen, helpt u ons
mee om deze jongeren meer kans te geven?

De ZWO-commissie




De vieringen zijn allemaal live digitaal te bekijken en te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

(7} kerkdienstgemist i

Bathmen  10:00 Eredienst (alleen online) ds. Gert Wijnstok collecte: PKN, JOP, Sirkelslag

Dijkhuis 18:30 Avondgebed mw. Hanneke Overduin collecte: Diaconie en kerk
Okkenbroek 10:00 Eredienst (alleen online)  ds. M. van Sandijk (Holten) collecte: Werelddiaconaat, Bangladesh

Bathmen  19:00 Vesper (onder voorbehoud, alleen online)

Bathmen 10:00 Eredienst (alleen online) ds. Hanneke Diermanse collecte: KiA: noodhulp Ethiopié

Bathmen  19.00 Vesier (alleen online)

Dijkhuis 18:30 Avondgebed mw. Hanneke Overduin

Bathmen  10:00 Eredienst (alleen online) ~ ds. Gert Wijnstok collecte: KiA: werelddiaconaat Moldavié
Zondag anders, met ZWO, maaltijd van de Heer

Bathmen 19.00 Vesper (alleen online)

Bathmen  19:00 Vesper (onder voorbehoud, alleen online)

Bathmen 10:00 Eredienst (alleen online) ds. ). Kool (Vorden) collecte: PKN: missionair werk

Bathmen  19.00 Vesper (alleen online)

Dijkhuis 18:30 Avondgebed ds. Hanneke Diermanse
Okkenbroek 10:00 Eredienst ds. Hanneke Diermanse collecte: Leprastichting

Zondag anders (geen dienst in Bathmen)

Het oecumenisch leesrooster:
Zondag 31 januari 4e zondag van Epifanie
Deuteronomium 18: 15-20; Marcus 1: 21-28
Zondag 7 februari 5e zondag van Epifanie
2 Koningen 4: 18-21 (22-31) 32-37; Marcus 1: 29-39
Zondag 14 februari 6e zondag van Epifanie / Quinquagesima / Esto mihi
2 Koningen5: 1-3 (4-8) 9-15b; Marcus 1: 40-45
Woensdag 17 februari Aswoensdag
Jesaja 58: 1-10; 2 Korintiérs 5: 20 - 6: 10; Mattels 6: 1-6, 16-21
Zondag 21 februari Te zondag van de 40 dagen / Invocabit
Genesis 9: 8-17; 1 Petrus 3: 18-22; Marcus 1: 12-15
Zondag 28 februari 2e zondag van de 40 dagen / Reminiscere
Koningen19: 9-18; 2 Petrus 1: 16-21; Marcus 9: 2-10
Zondag 7 maart 3e zondag van de 40 dagen / Oculi
Exodus 20: 1-17; Romeinen 7: 14-25; Joh. 2: 13-22 (25)
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in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

kopij inleveren voor

10 maart

7 april
19 mei
16 juni
18 augustus
15 september
20 oktober
17 november

26 maart

23 april
4 juni
2 juli
3 september
1 oktober
5 november
3 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854

23



. DOORGEVEN @9 KK
4

S

Altijd hongerige muis neemt een aanloop en klautert Het is niet ongevaarlijk. ‘Muis’, zegt hij, ‘weet Valentino
op Kikkers bloembakje. ‘Kik’, hijgt ze, zodra ze op de dat je dat hebt?’ Muis wordt nog roder. ‘Nééé. |k durf

rand staat, ‘Heeft niemand me gezien? Kan ik een het niet te zeggen. Hij lacht me vast uit!” ‘Zal ik iets
geheim bespreken?’ ‘Natuurlijk’, zegt Kik rustig. Het zal  dédrgeven?’ oppert Kik, ‘Een boodschap?’ Samen
wel weer over geheim snoep gaan, denkt hij. Maar maken ze een briefje met harten en kusjes. Op zondag
muis fluistert: "Wat moet ik doen? Ik ben verliefd. geeft Kik het snel aan Valentino en verdwijnt.

Ik voel me raar en duizelig!”. ‘Verliefd?? Op wie dan?’ Valentino opent het briefje. Hij loopt een uur in
vraagt Kik. Muis wordt rood. ‘Op ... Valentino. Hij zichzelf te mompelen, tot hij altijd hongerige muis
komt uit Italié. Hij heeft dromerige ogen. En zwarte tegenkomt. ‘Waatte??’ vraagt hij haar, ‘Waatte moet
snorharen. En zijn stem klinkt als ... rrroomijs, nee, iek mette die Kieker? Mette die koesjes?? Veraandert
als ... chocoladeboter ... 666, Kik, ik kan hem wel die Kieker in eene mooie muisje als iek hem koesje
opeten! Wat moet ik doen?!’ Kik heeft erover gelezen, geef? Mamma mia!” Altijd hongerige muis bloost.
verliefdheid. Het hart is van slag. Je gaat wiebelen ‘Je kunt uitproberen,’ piept ze zacht.

en blozen. Je wilt iemand opeten. ‘Op mij bijvoorbeeld?’

Spel: Doorgeefbriefje

Met een aantal spelers (4 of meer) zit je rond de tafel.

Nodig: voor ieder een vel papier en een pen. Doen: schrijf allemaal boven aan het papier
‘De allerliefste in de hele wereld vind ik ... [vul in]. Vouw de bovenrand om, zodat de zin
onzichtbaar is. Schrijf hieronder één doorgeefwoord, zoals ‘'omdat’, ‘want’, ‘maar’, ‘en,
‘hoewel’, ‘als’, ‘behalve’, ‘wanneer’, ‘kortom’, of een ander woord waarmee een zin
kan beginnen. Geef het briefje door aan je rechterbuur. Schrijf de volgende zin,
beginnend met het doorgeefwoord. Vouw het blad weer om, schrijf weer een
doorgeefwoord en geef het briefie goed gesloten door. Als het blad vol is,
vouw je het open en lees je om de beurt de hele brief voor.
Dat wordt lachen!

Variant: een andere openingszin kan ook, bijvoorbeeld:
‘Mijn favoriete dier is ..." of ‘De grappigste televisiefiguur
vind ik ..., of ‘De beste sporter is voor mij ...
Veel plezier!

Uit de Bijbel

Wat ben Je mool,

mijn vriendin,

wat ben je mooi;

Je o9en zijn duiven! ! -
Je bent mooi, mijn lief, == 7
en zo zoet!
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