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REDACTIE

Inhoud

Van deredactie Jaargang 7, nr. 1, januari 2022
Inhoud en redactie

Terwijl er half december al begonnen is met het maken :
van dit Baoken is het januari als u dit leest. Overweging
Kerst ligt achter ons (of véor ons, het is maar hoe je er
naar kijkt ...) de eerste dagen in 2022 zitter er al weer op. Kerkenraad
Ook de redactie van het Baoken werd opnieuw Pastoresteam
geconfronteerd met Covid. Niet dat we ziek waren maar
de inhoud van dit blad proberen we altijd zo actueel Stiltepagina
mogelijk te houden en dat wordt door de snel
veranderende regels soms wel lastig. Vandaar dat we u Anouk van Luik
vragen om voor de laatste stand van zaken rondom de In gesprek met ...
kerkdiensten en andere activiteiten steeds de website in
de gaten te houden. Kerkrentmeesters
Dit Baoken staat vooral in het teken van de naderende Diaconie

actie Kerkbalans met als thema: samen geven we door.
Om elk gemeentelid van deze actie op de hoogte te
brengen wordt dit Baoken verspreid onder alle
gemeenteleden.

We hopen dat u zich aangesproken voelt.

Doorgeven

Anouk van Luik
In gesprek met ....

Anouk van Luik heeft weer een paar boeiende
gesprekken gevoerd en schrijft daar over.
Op de achterpagina vindt u vanaf dit nummer een strip

Taakgroep vieringen

van Margreet de Heer. Zij is geboren in Leiden en Rond het kerkelijk erf
opgegroeid o.a. in Okkenbroek. De strip over haar alter .
ego Dominee De Heer In memoriam
verschijnt sinds 2012 in
het blad Predikant & Bij de vieringen
Samenleving. In overleg
met haar mogen wij Vieringen
deze strips ook plaatsen
in het Baoken en we Colofon
hopen dat u er van kunt
genieten ... Achterpagina
Janneke van Schooten
Bij de voorpagina:
De dorpskerk eens bekeken van een
andere kant.
Foto: Henk Broekhuis
Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl Bij de achterpagina:

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl Stip van Margreet de Heer




Samen geven we door

Actie Kerkbalans 2022 heeft dit jaar als slogan:
‘Samen geven we door”.

Een aansprekend thema dat mij doet denken aan
de viering van de Kerstnacht.

Vanwege corona moest dat dit jaar weer een
online-dienst zijn met alleen de aanwezigheid
van ambtsdragers en medewerkers.

Ik had me erop verheugd om in een sfeervol
verlichte Dorpskerk met heel veel mensen het
licht van Kerst aan elkaar door te geven. leder
jaar weer vind ik het een ontroerend moment.
Het begint met een eerste kaarsje, een klein
lichtje dat al het verschil maakt tussen donker en
iets minder donker.

Dan verspreidt het licht zich door de kerk heen.
Het schijnsel van de vlammetjes werpt op de
eeuwenoude kerkmuren en de gezichten van de
mensen een warme gloed. Onderwijl klinkt er
zacht gezang en vullen de klanken van het ‘Stille
nacht, heilige nacht’ de ruimte van het gebouw
en de mensenharten. Hoe klein ook, het licht
geven we door!

De slogan ‘Samen geven we door’ bepaalt mij bij
corona waar we nu al zo lang mee te maken
hebben. Immers het virus geven we ook door
aan elkaar!

De anderhalvemetersamenleving is het nieuwe
normaal geworden. Al twee jaar lopen we met
een boog om elkaar heen en proberen afstand te
bewaren. Onze gezichten gaan schuil achter een
mondkapje. We zoeken naar elkaars ogen en
proberen te duiden, uitdrukkingen te lezen. Hoe

OVERWEGING

raken we uit deze crisis? En komt er wel of geen
vaccinatieplicht?

Ondertussen zijn we coronamoe en groeit de
verdeeldheid in het land met de dag.

De coronacrisis stelt ons ernstig op de proefin
alles wat van waarde is: gezondheid, werk,
school, familie en vriendschappen. Toen ik de
slogan voor het eerst hoorde dacht ik het
woordje ‘het’ te horen: ‘samen geven we het
door’ Wat is dat ‘het’ dan precies?

Voor mij is dat de christelijke geloofstraditie.
Maar wat houdt deze dan in en wat geef je door?
Ik moest denken aan het spel ‘doorfluistertje’ dat
graag gespeeld wordt op een kinderverjaardag
of jeugdclub. Het doorfluisteren van een zin mag
maar één keer. De laatste in de kring zegt hardop
wat hij ervan verstaan heeft. Vaak is het iets heel
anders dan de oorspronkelijke zin!

Wat willen we in de kerk aan elkaar doorgeven?
Aan kinderen en jongeren, aan toekomstige
generaties? We hebben veel wat van waarde is:
prachtige monumentale kerkgebouwen als
plaatsen van vieren en gemeenschap, van leren
en dienen. Een schat aan bijbelse verhalen die tot
de verbeelding spreken en ons leven in een
ander licht plaatsen. Het omzien naar elkaar in
vreugde en verdriet.

Oog voor hen die geen helper hebben en naaste
zijn voor de ander dichtbij en ver weg. De
dorpskerk als plaats waar ruimte is voor het
Heilige, het Geheim van het leven en waar
reflectie, zingeving, ritueel, zorg en
gemeenschap samenkomen.

Ik vond het mooi verwoord in
de Bathmense Krant van

1 december: De kerk als vitaal
monument waar ons leven
zichtbaar wordt. Laten we
wat van waarde is samen
doorgeven!

Ds. Hanneke Diermanse



KERKENRAAD

Ondanke alleg, de blik vooruit

Ik schrijf dit stukje de ochtend na de corona-persconferentie van 14 december.
De hoop op minder strikte regels tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling werd
geen werkelijkheid. Een verlenging van de avondlockdown en zorgen over de
verspreiding van de nieuwe omikron-variant bepaalden het beeld. Het was voor
mij duidelijk dat het besluit om maatregelen voort te zetten onvermijdelijk was,
ondanks alle gevolgen die het ook heeft voor heel veel mensen.

Het besluit heeft ook gevolgen gehad voor onze kerstnachtvieringen. Alleen een
online-viering vanuit de kerk in Bathmen krijgt invulling. Gelukkig wel met een bijdrage van The
Followers die liederen hadden opgenomen in onze kerk in Okkenbroek. Gelukkig weten we, ondanks
alle beperkingen, toch ook steeds weer nieuwe vormen te vinden om met elkaar te vieren.

Ondanks alles, de blik vooruit!

De voortzetting van de regels heeft ook gevolgen voor de geplande informatieavond in Okkenbroek
door de verkenningscommissie die bezig is om verschillende scenario’s in beeld te brengen voor het
toekomstig gebruik van het kerkgebouw in Okkenbroek. Gepland was een avond op 12 januari 2022
om van inwoners van Okkenbroek te horen hoe zij daar tegenaan kijken. Deze kan nu niet doorgaan.
Ook de daarop volgende gemeenteavond in Bathmen op 19 januari lijkt niet door te kunnen gaan.
Definitieve besluiten daarover worden nog genomen. Volgt u
in ieder geval de website www.kerkbathmenokkenbroek.nl
voor de meest actuele informatie.

Ondanks alles, de blik vooruit. Dat geldt ook voor de andere
onderwerpen in dit kerkblad. Ik ben heel dankbaar dat we die
positieve insteek telkens weer gezamenlijk kiezen.

Ondanks alles, een heel goed 2022 gewenst!

Frits Mandersloot

PREDIKANTEN



PASTORESTEAM

‘Samen geven we de hoop door’

Samen geven we de hoop door in pastoraat, in diaconaat, op blijde én
verdrietige momenten in het leven.

Pastoraat: Vele vrijwilligers uit onze presentje altijd bij u aan de deur komen,
dorpen en kerken gaan zich ook komend  staan alweer in de startblokken voor 2022.
jaar weer inzetten voor het bezoeken van ~ Wat zijn we als kerk blij met al deze
zieke en oudere gemeenteleden. Ook de fantastische mensen!
contactpersonen die met kerkbalans, Toch gaat er met ingang van komend jaar
informatiebrieven, een bloemetje of een ook iets veranderen:
Om meer overzicht en eenheid
in ons bezoekwerk te realiseren

en om een vertrouwensband
op te bouwen gaan we dit jaar
met bezoek-noabers op een
wat andere wijze aan de slag.
Zij hebben of krijgen vanaf

januari twee a drie adressen
there (van mensen boven de 80) die

ze minimaal twee keer per jaar
is bezoeken. Ook als er om wat

voor reden verhuisd wordt
(denk hierbij aan een

always ziekenhuis, verpleeghuis,

aanleunwoning of ‘t Dijkhuis),
hope dan blijft deze connectie
bestaan.
Het systeem van
contactpersonen gaat op
dezelfde voet verder. Zij
bezorgen u een paar keer per
jaar alle benodigde informatie
en zijn zo nog steeds de ogen
en oren van de kerk. Want uw
welbevinden is ons veel waard
en op deze manier hopen we
het nog beter te stroomlijnen.




PASTORESTEAM

Diaconaat: Als kerkelijke gemeente doen
we vanzelfsprekend ook veel aan
diaconaat: in onze eigen omgeving, in
Nederland en wereldwijd.

Kerk in actie, een organisatie van de
landelijke PKN, steunt ons hierbij.

Zo organiseerden zij in de adventstijd een
actie voor de vluchtelingenkinderen op
Lesbos in Griekenland. Hierdoor konden
wij kennismaken met Ibrahim, llana, Asif en
Dunia. Allemaal tieners die, alleen of met
familie, uit oorlogsgebieden wegtrokken
om een veilig onderkomen te zoeken. Zij
dromen ervan om verder te leren zodat ze
iets kunnen betekenen voor hun familie en
voor de wereld.

Als kerk van Bathmen en Okkenbroek
hebben wij — op digitale wijze -
meegedaan aan de collecteweek van Kerk
in Actie voor deze kinderen.

Daar is het mooie bedrag van € 500,-
uitgekomen.

Laten wij met elkaar hopen dat dit een
aanzet mag zijn om de leefomstandig-
heden van lbrahim, llana, Asif en Dunia en
vele anderen op Lesbos te verbeteren.

En wat zou het mooi zijn als door al deze
acties het vluchtelingenprobleem
wereldwijd tot een oplossing gebracht zou

kunnen worden. Laten we ons daarvoor
blijven inzetten!

Op blijde én verdrietige momenten in
het leven:

Als pastoresteam proberen we er te zijn en
om u heen te staan in alle blijde maar
vooral ook in alle verdrietige momenten
die zich in het leven voordoen.

Dat betekent dat we met name rondom
stervensbegeleiding en rondom rouw onze
uiterste best doen om de gemeenteleden
die wij persoonlijk kennen ook daadwerke-
lijk tot steun te zijn.

Maar omdat wij allemaal parttime werken,
kan het gebeuren dat een collega-pastor
uit ons team de uitvaart voor zijn of haar
rekening neemt.

Er lopen korte lijntjes tussen ons. Dus we
kunnen snel schakelen en voor overdracht
zorgen als dat nodig is.

We rekenen op uw begrip in deze.

Dat wij in eendracht én met blijde
verwachting zo het nieuwe jaar samen in
mogen gaan ...

Hartelijke groet,
Hanneke Overduin




ogellzod, die ons hoop geelﬁ, u in het
geloof geheel en al vervullen met
vreugde en vrede, zodat uw hoop
overvloedig zal zijn door de kracht
van de heilige Geest.

Romeinen 15,13

Deze Bijbeltekst is ontleend
aan de Nieuwe Bijbel
Vertaling © 2004



ANOUK VAN LUIK IN GESPREK MET ...

De familie Hoornenborg

Wat leren generaties van elkaar? Wat blijft
en wat verandert in relatie tot de kerk?

De familie Hoornenborg woont met elkaar
op het erf waar Janny is geboren en
getogen. Janny en Dick, hun jongste zoon
Ard met zijn vrouw Jolanda en hun drie
zoons Tim, Kris en Mark.

Janny en Dick hebben allebei in de
kerkenraad gezeten; hij als ouderling en
koster, zij als diaken. Janny is nog steeds
lector en bezoekt ouderen. Beiden gaan
nog vaak naar de kerk in Okkenbroek,
sinds corona ook online.

Niet naar Bathmen, zegt Janny, Bathmen
komt ook niet naar Okkenbroek. Vroeger
las Dick na het eten voor uit de Bijbel.

Daar werd verder niet over gesproken.

Jammer, vindt Dick achteraf, maar je was
ook druk.

Ard heeft op Zondagsschool gezeten en
kreeg ook nog godsdienstonderwijs op
het christelijke Revius. Alleen zijn oudste
broer heeft indertijd belijdenis gedaan.
Die woont in Denemarken en is daar actief
lid van de kerk. Ard heeft zelf niet zoveel
met de kerk, Jolanda des te meer. Ze is
actief en niet alleen kerkelijk. Kerk en
dorp zijn hier nauw verbonden met elkaar,
dat is juist zo mooi. In Lemelerveld, waar
ze vandaan komt, was ze al vier jaar
jeugdouderling, een praktische rol waarin
je helpt om dingen te organiseren.



"Zelf heb ik niet veel met de Bijbel. Ik vind
het mooi om samen dingen te doen en te
beleven. De verhalen van toen neem ik wel
mee, maar het is niet de reden voor mij om
naar de kerk te gaan. Ik vind het belangrijk
om in de kerk te trouwen en te begraven,
om verbinding te maken als er iets is. Tien
jaar geleden stierf mijn vader. In diezelfde
tijd ontdekten we een wietplantage in een
woning die we verhuurden.

Dat was een puinhoop.

Op een dag stonden de moeders bij school
met emmers en poetsdoeken om ons te
helpen! We hebben zoveel betrokkenheid
van mensen uit het dorp ervaren.

En daar gaat het mij om, dat we er zijn voor
elkaar. Een vriend van ons, van huis uit
katholiek maar hier in de kerk getrouwd, is
ernstig ziek. In de kerk is geld opgehaald
om iets te brengen. Mensen uit het dorp
hebben een kindje verloren, daar hebben
we iets gebracht.

Je kunt de pijn niet wegnemen, natuurlijk
niet, maar je kunt wel omzien naar elkaar”

“Zes jaar geleden wilden we een feestje
organiseren zodat mensen naar Okken-
broek toe zouden komen, dat werd het
Hakselfest.

Het eerste jaar kwamen er 70 mensen, dat
vonden we toen al bijzonder. Dit jaar
waren er 5 a 600 mensen.

En iedereen helpt mee, dat is het mooie.

Ik vind het belangrijk dat de kinderen leren
dat dingen niet vanzelf gebeuren, dat je er
iets voor moet doen, en dat het ook
superleuk is om mee te doen, om samen te
doen!

Tim, Kris en Mark vonden de kinderneven-
dienst meestal wel gezellig.

Het kinderkerstfeest, palmpasen, dankdag,
activiteiten die door kerk, school en dorp
worden gemaakt, dat loopt door elkaar. Zo
gaat de opbrengst van de kinderbazar op
dankdag naar de verenigingen in het dorp.
Naar de kerk gaan ze alleen bij speciale
gebeurtenissen en ze zitten inmiddels alle
drie op een openbare middelbare school.
“Als er iets moet gebeuren, helpen jullie”,
ziet Jolanda. “Jullie deden mee met het
kerstspel, helpen op startzondag.

Jullie hebben respect voor anderen, zijn
behulpzaam en geinteresseerd.

Jullie hebben geleerd om een uur stil te
zitten.” Ard vult aan: “Laatst noemde Tim
iemand een barmhartige Samaritaan.

Dat is kennis die jullie ook hebben
meegekregen. En je weet dat je de boel
niet mag slopen. Dat is niet specifiek
kerkelijk maar wel belangrijk.

De wereld is veranderd en de kerk ook.
“Vroeger gingen wij gewoon naar de kerk,
daar dachten we niet over na’, zegt Janny,
“het was ook een sociaal gebeuren, terwijl
er nu zoveel meer is. En je ging naar de
Christelijke meisjesvereniging. Als er in
Schalkhaar dansen was, mochten wij niet,
want ze waren katholiek daar. Katholieke
kinderen kwamen hier niet op school. Dat
is nu beter, gelukkig” Jolanda is bezig om
iets op te zetten voor jongeren in de
middelbare schoolleeftijd, bijvoorbeeld
koken voor daklozen in Amsterdam.
“Lerend doen en al doende leren, maak je
wereld maar groot.”



Samen geven we door '
Actie

Kerkbalans

Kerkbalans 2022
Ons thema voor de Actie Kerkbalans is
Samen geven we door

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans is weer in volle gang. Tientallen vrijwilligers gaan in de
periode 17 t/m 28 januari aan de slag om alle leden te benaderen voor de bijdrage 2022.

In onze begroting treft u tal van onderwerpen aan waar uw bijdrage voor wordt gebruikt. Zoals voor
ons pastorale team, de activiteiten van Brandstof, het houden van bijzondere diensten en het
betrekken van de jeugd.

Daarnaast hebben we ook de (vaste) kosten van de kerkgebouwen, de pastorieén, de salarissen, maar
ook missionaire en maatschappelijke projecten. Alles wat hoort bij een levende en vitale kerkelijke
gemeente die met de kerken niet alleen letterlijk in het midden van onze dorpsgemeenschappen wil
staan maar ook deelnemer wil zijn in het gezamenlijke dorpsleven.

We hebben in de kerk een Verhaal waaruit we putten. Een Verhaal dat ons is doorgegeven vanuit
eerdere generaties. In dat Verhaal zoeken we inspiratie voor ons eigen leven, voor ons eigen verhaal.
Vragen komen daarbij naar voren als ‘wat vind ik echt belangrijk in het leven’ en ‘wat beteken ik voor
mijn medemens’ en ‘wat betekent de medemens voor mij'? Dat is een ontdekkingstocht waar je een
heel leven lang mee bezig mag zijn. Niet in je eentje maar met elkaar. We mogen het samen doen. In
de kerk, in het dorp.

We mogen het ook aan elkaar doorgeven. Van generatie op generatie. We kunnen leren van elkaar.

Niet alleen kan jong leren van oud maar oud kan zeker ook leren van jong.

Het is echt: samen geven we door.

Onze kerken willen in dit voortdurende proces heel graag een steentje bijdragen. Daarvoor hebben
we uw steun nodig. Mogen we daarop rekenen? Vul het toezeggingsformulier ruimhartig in, zodat

we samen aan de slag kunnen. Ruimhartig zodat we samen kunnen doorgeven.

In de week van 24 januari gaan de contactpersonen de formulieren met toezeggingen weer
verzamelen. Coronaproof uiteraard. Verschillende ideeén zijn daar weer voor bedacht.

Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage!
Uw kerkrentmeesters
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KERKRENTMEESTERS

BEGROTING 2022 PROTESTANTSE GEMEENTE BATHMEN-OKKENBROEK

De begroting 2022 is vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters op 6 oktober 2021 en door
de kerkenraad op 11 oktober 2021.

De Staat van Baten en Lasten over 2022 laat een te begroten tekort zien als “Resultaat naar Algemene
Reserve” van € 52.300. Dat is — na correctie van € 20.800 rendement uit beleggingen dat niet in de
jaarrekening mag worden opgenomen — een negatief resultaat van € 31.500

Begroting Begroting Rekening

2022 2021 2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken 26.900 26.900 25430
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 500 23.500 7.937
Opbrengsten levend geld 172.000 175.500 175.440
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 12.700 12.700 43.594
Totaal baten A 212.100 238.600 252401
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 42600 51.700 40.170
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen 1% L -
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 16.000 15.700 10.500
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 130.300 126.750 130.709
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 11.000 12.700 8.253
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 13.200 13.300 13.557
Salarissen en vergoedingen 18.250 16.550 14.793
Kosten beheer, administratie en archief 27.450 28.500 29.646
Rentelasten/bankkosten 5.500 8.500 4.188
Totaal lasten A 264.400 273.800 251.838
Operationeel resultaat (A) -52.300 -35.200 563
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten = - 416.900
Incidentele lasten - -500 -39.247
Incidentele baten en lasten (B) " -500 377.653
Resultaat verslagjaar (A+B) -52.300 -35.700 378.216
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - 51.610
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - : _
Toevoegingen bestemmingsreserves = - -421.383
Toevoegingen bestemmingsfondsen = - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) = & -3690.773

Resultaat naar Algemene reserve (D) -52.300 -35.700 8.443
1



Voor hetzelfde geld geeft u meer e,

'~

Steun uw kerk met een periodieke gift s

De vrijwillige bijdrage is vaak maar deels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. %

Eris een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

De periodieke schenking heeft deze beperkingen niet. Het bedrag is geheel aftrekbaar bij uw
belastingaangifte. Er is geen drempel en geen maximum.

De belangrijkste kenmerken van een periodieke schenking zijn:
- De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
+ De looptijd is minimaal 5 jaar.
- Gedurende de looptijd maakt u in elk jaar een vast bedrag over.

Rekenvoorbeeld:

U stelt voor uzelf een bepaald gewenst bedrag vast dat u als jaarlijkse bijdrage beschikbaar wilt
stellen. We stellen dit bedrag op 100%. Wanneer uw inkomen valt in het 30% tarief dan kunt u het
gewenste bedrag verhogen tot 142% zonder dat het u meer kost. Valt uw inkomen in het 50% tarief
dan kunt u het gewenste bedrag zelfs verhogen tot 200% zonder dat het u meer kost.

U ziet het, u kunt op eenvoudige wijze een (aanzienlijk) grotere bijdrage geven zonder dat het voor u
een extra verhoging betekent. Daar zijn we als kerk erg blij mee natuurlijk. Bovendien weten we ons
voor een langere periode door u gesteund en dat geeft een mooie basis in de meerjarenbegroting.

Reguliere gift Periodieke gift

LW KRS KRUGT
100%

_~ LW KERK KRUGT

Gm) = N4

Wij geven u over de periodieke schenking graag alle informatie in een persoonlijk gesprek.
Aarzel niet om ons te benaderen. Dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier,
of door te bellen met Marian Jansen, telefoon 0570-551675.

Vrienden

Meer en meer worden onze kerkgebouwen in Okkenbroek en Bathmen gebruikt voor niet-kerkelijke
activiteiten, zoals concerten, tentoonstellingen en lezingen. Dat vinden we een heel positieve
ontwikkeling. Uiteraard omdat het extra geld in laatjes brengt maar zeker ook omdat onze kerken
daarmee steeds meer 'dorpskerken’ worden.

Het beter geschikt maken van onze kerken voor alternatief gebruik brengt natuurlijk kosten met zich
mee. Heel blij zijn we daarom dat we op gezette tijden geholpen worden door onze vrienden.

Zo heeft de stichting Vrienden van de kerk in Okkenbroek een flinke bijdrage geleverd voor de
opknapbeurt van de vergulde haan op de toren in Okkenbroek. Ook in onderhoudskosten springen
ze regelmatig bij.

De Vrienden van het Monument Dorpskerk in Bathmen hebben ons geweldig ondersteund in het
nieuwe stoelenplan dat vorig jaar is gerealiseerd. Recent hebben zij de actie voor optimalisatie beeld
en geluid georganiseerd.

Het is prachtig als een goede buur ook een goede vriend is.

Uw kerkrentmeesters
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Hoe en wat we doorgeven

Het motto ‘Samen geven we door’ is antwoord op minstens twee vragen.
Want ga zelf maar na: als je vraagt hoe geven we door, dan zeggen we met dit motto

dat we dit samen doen.

En ook bij de vraag wat we doorgeven hebben we dit antwoord van samen voor ogen.

Wat

Eerst over dat laatste: het mooie van onze
kerkelijke gemeenschap Bathmen-Okkenbroek
vind ik dat die echt een club van samen wil zijn.
Zoals samenspel de toon van de muziek is in onze
dorpen en buitengebieden, zo ook in het
kerkelijk leven. En hierbij is de grens tussen
kerkelijk en niet-kerkelijk vloeiend!

Dit samen is zeker niet vanzelfsprekend in onze
individualistische samenleving. En van kerkelijke
praktijken zijn treurig genoeg veel verhalen te
vertellen van uitsluiting (van vrouwen, van
niet-hetero’s, van andersdenkenden, enz.).
Daarom is het des te belangrijker om dit kostbare
samen aan elkaar door te geven. Toonbeeld
daarvan is de viering van de Maaltijd van de Heer,
waarvoor Hanna Lam en Wim ter Burg een
prachtig (kinder)liedje schreven:

De tafel van samen, de tafel is gedekt.

Wij mogen komen eten

en niemand wordt vergeten.

De tafel van samen, de tafel is gedekt.

’t Geheim van het leven wordt zomaar verstrekt.
(Liedboek 385:1)

Niemand kan immers voor zichzelf leven!

Hoe

Het lijkt een open deur intrappen als je zegt dat je
dit samen alleen maar samen kunt doorgeven.
Toch lijkt mij dit een belangrijk aandachtspunt
ook voor onze kerkelijke gemeenschap.
Samenspel is spel van samen: Okkenbroek,
Bathmen en buitengebieden; vrouw, man,
Ihbtig+; fin’ en minder fin; oud en jong; enz. Ook
dat wist Hanna Lam in één van haar vele liedjes
met een rake regel te verwoorden:

Samen spelen is pas fijn.

Je hebt elkaar nodig, schrijft Paulus in één van zijn
Bijbelse brieven. En is de één dan oog of
linkervoet, dan kan een ander vast wel goed
luisteren en is weer iemand anders handig. Op
die manier ben je volgens Paulus samen niets
minder dan het lichaam van Christus!

Samen

Zoals elk begin van het jaar, zo wordt ook nu onze
aandacht gevraagd voor de actie Kerkbalans.
Kerkelijk leven vraagt om een goede, gezonde
financiéle huishouding. Daarmee kun je mooi
investeren in samenspel.

En als dat samenspel dan ook nog gebeurt, blijft
gebeuren of weer gaat gebeuren ... Als je
misschien wel voor het eerst hiermee
kennismaakt en merkt hoe mooi dat is ....

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.

Hier durven wij te dromen

dat alles goed zal komen.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
(Liedboek 385:4)

Ds. Gert Wijnstok
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Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen? Of vooral met nieuwe kansen?

Als diaconie worden we steeds weer met onze neus op de feiten gedrukt.

Nee, de wereld is nog steeds niet één grote familie.

En nee, ook voor de mensen in Nederland is gelijke verdeling van middelen, gezondheid en liefdevolle

steun geen vanzelfsprekendheid.

Het leuke van diaken zijn, is dat je wel met mensen in contact komt, die daar wat aan willen doen.
Die vanuit hun geloof of vanuit hun gevoel van medemenselijkheid de schouders er onder zetten.
En wanneer je dit met een groot aantal mensen doet, dan bereik je ineens ook een grote groep
medelanders. Afgelopen kerst konden we weer 350 Okkenbroekers en Bathmeners van boven de 80,
of uit de woongroepen van Zozijn, een mooie handgemaakte kandelaar brengen.

En ging er geld naar de sponsorkinderen, voor hun opleiding in de Dominicaanse Republiek. lets wat
niet alleen onze kerk doet, maar vele kerken en betrokken mensen met ons, waardoor het niet meer

om 1 of 2 kinderen gaat maar om hele dorpen.

Het afgelopen jaar hebben we een speciale collecte gehouden voor Pater Brinkhof. Een man die nu al
40 jaar volhoudt in Peru, waar de politiek niet altijd zijn burgers op 1 zet.

Dat onze steun voor hem waardevol is, werkt door.

We zijn allemaal geen heiligen. We zijn ook geen duizendpoten, of een team dat de krantenkoppen

haalt.

Maar als je aan de start staat van fijne momenten met elkaar en met de mensen in de frontlinies, dan
maakt dat een jaar toch net weer wat meer bijzonder, dan wanneer je alleen maar tijd hebt voor de

dingen van alle dag.

We blijven het werk met plezier doen en gaan rustig door in 2022. En we horen het graag, als er
mensen zijn, die zichzelf en anderen ook zo'n periode in het leven gunnen.

Tot ziens en tot sprekens en zoek elkaar steeds weer op.

Elleke Brinkman N
— " .’:;o"'”**,’
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Op zondag 16 januari 2022 hopen we als de
maatregelen van De Covid 19 epidemie het
toelaten, het Arcato Jeugd Strijkers Ensemble
o.Lv. Petra Westra en Herman Draaisma te
ontvangen. Het Arcato Ensemble werd in januari
1999 opgericht door vioolpedagoge Petra
Westra. Daarna werden de ensembles Preludio
(voor beginnende strijkers) en Scala (als
voortraject van Arcato) toegevoegd. Het Arcato
Ensemble is een jeugdorkest voor muzikaal
begaafde strijkers uit Zutphen en wijde
omgeving.

In Bathmen staan op het programma werken van

o.a. Gluck. Purcell, Beethoven, Sibelius en Max
Reger.
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Bathmen Dorpskerk 16 januari 2022 om 15.00 uur.
Toegang € 17,50. Donateurs € 12,50.
Jongeren tot 18 jaar gratis toegang. Reserveren is
aan te raden maar niet noodzakelijk.

Let op:

Toegang is alleen mogelijk op vertoon van een
geldig Coronatoegangsbewijs. Als
toegangsbewijs dient u een geldige QR code op
uw telefoon of een geprinte versie daarvan plus
een identiteitsbewijs te kunnen tonen.




DOORGEVEN

Doorgeven van kennis en ervaring

Het centrale thema van dit nummer van het BAOKEN is: doorgeven. Een thema waar ik in de afgelopen
periode op een bijzondere manier ook zelf mee te maken heb gehad. Immers: na ruim 43 jaar werk-
zaam te zijn geweest voor allerlei overheidsorganisaties kwam begin dit jaar ook voor mij het moment
in zicht om te gaan stoppen en met pensioen te gaan. Een goede collega bracht mij vervolgens op

het idee om op een bijzondere manier invulling te geven aan het moment van mijn pensionering. En
wel door het organiseren van een soort mini-symposium. Met als achterliggende gedachte dat op
deze manier een (groot) deel van mijn eigen kennis en ervaring kon worden doorgegeven aan al mijn
(oud-)collega’s, die de komende jaren nog volop aan het werk zullen zijn en blijven. Nadat ik het idee
even rustig op mij had laten inwerken, merkte ik dat ik het steeds leuker en inspirerender begon te
vinden. Met als gevolg dat er uiteindelijk op vrijdag 29 oktober j..

‘s middags in onze eigen prachtige dorpskerk te Bathmen een mooie
en mijns inziens zeer geslaagde bijeenkomst heeft kunnen plaats- Geroepen om op weg te gaan
vinden. Een bijeenkomst die ook echt in het teken stond van het glimp van een mooie toekomst!
doorgeven van kennis en ervaring. Ik had nooit gedacht dat
afscheid nemen van je werk en van je collega’s zo leuk en zo
uitdagend kon zijn. Voor mij was het tegelijk ook een mooie manier
en een mooie plek om heel veel ideeén die ik in de loop der jaren
heb opgedaan als onderdeel van een soort visie-verhaal richting de
(verre) toekomst nog eens van mij af te schrijven. Het is een mooi
boekje geworden dat aan het eind van de middag is meegegeven
aan alle deelnemers. Zo kan doorgeven een mooie en verbindende
vorm zijn van delen. En zo wordt delen ook tegelijk vermenig-
vuldigen. Het was heel mooi en ik ben heel dankbaar dat ik op deze
manier een punt achter mijn (betaald) werkzame leven heb mogen
zetten. En dat wilde ik bij deze graag ook nog even doorgeven!

Theo Overduin

—
Alpe d’HuZes-teams Bathmen en Okkenbroek gaan van start

Alpe d’'HuZes is — zoals wellicht voor de meesten wel bekend — een groot jaarlijks evenement dat door
het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) wordt georganiseerd. Hoofddoel is om zo veel mogelijk geld
bijeen te brengen voor meer onderzoek ter voorkoming en behandeling van kanker. Vanuit onze
gemeente is het initiatief gestart om —als het kan en mag — begin juni 2022 aan Alpe d’HuZes mee te
gaan doen.
— . Enkele weken geleden kregen we het positieve bericht
o= ALPE D'HUZES Z...0 vanuit de landelijke Alpe d'HuZes-organisatie dat we zijn

= o ki T2 ingeloot en dat we in principe begin juni 2022 met twee

teams vanuit onze dorpen mee kunnen doen! In principe
omdat het natuurlijk vanwege Corona nog maar de vraag is
of het evenement begin juni in Frankrijk echt door kan gaan.
Maar goed: we blijven optimistisch en we kunnen nu voluit aan de slag om ons goed voor te bereiden
op onze deelname. Het is de bedoeling dat we met zowel een fietsteam als een wandelteam gaan
meedoen. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels ter hand genomen. Dat betekent onder
andere dat we ons de komende maanden op allerlei manieren gaan inspannen om zo veel mogelijk
geld bij elkaar te krijgen. Dat kan door sponsoring en door het organiseren van allerlei activiteiten.
Kortom: u gaat nog een hoop van ons horen. En hopelijk wilt ook u ons royaal steunen! Wordt vervolgd.

Meer weten? Neem dan even contact op met Theo Overduin (06-82711812),
Frits Mandersloot (06-51034521) of Gert Wijnstok (06-10459883).
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De familie In 't Hof
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Links Britt: brengt graag mensen samen - Oma Riek: van flanelbord tot youtube, geloven is samen willen zijn -
May: God is een steun, een veilige kracht - Rechts Mariena: bidt alleen in bed, verlangen naar EO-achtig samenzijn

Wat leren generaties van elkaar? Wat blijft en
wat verandert in relatie tot de kerk? Een loot
van de familie In 't Hof praat erover: oma
Riek met dochter Mariena en haar kinderen
Britt en May Minken.

Riek komt uit een heel christelijk gezin, de
familie Kloosterboer in Dortherhoek. Er werd
drie keer per dag uit de Bijbel voorgelezen.
Leidraad was de Maranatha bijbelse
dagkalender, 's avonds werd er gelezen uit
de kinderbijbels van Anne de Vries en W.G.
van der Hulst. Het was fijn thuis, niet streng,
alles mocht. Naar zondagsschool ging ze in
Harfsen, die was toen nog niet in Bathmen.
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Later heeft ze zelf vele jaren zondagsschool
gegeven in Loo, eerst nog met het
flanelbord. Ze ging orgelspelen, zingen in
het kerkkoor, werd ouderling. Toen ze
kleinkinderen kreeg, gaf ze haar kinderen
allemaal een kinderbijbel. Tegenwoordig
luistert ze vaak naar christelijke liedjes op
youtube. Ze vraagt zich hardop af: “Geloof
ik? Wat geloof ik dan? Als ik geloof, is het dat
God onder ons is, iets wat je met elkaar kunt
creéren. Het is een soort vertrouwen, samen
zijn, erbij willen horen. Ik geloof niet dat ik
mijn man weer terugzie als ik dood ben,
maar dat hoeft ook niet.”



Voor Mariena is geloven een vorm van
overgave. Ze is de jongste van vijf kinderen.
Zondagsschool vond ze gezellig, wat
tekenen en opdrachtjes doen die je later in
de kerkdienst mocht laten zien. Op de lagere
school had ze godsdienstles. In haar
middelbare schooltijd ging ze met plezier
één keer per maand naar de jeugdkerk bij
Ivo.'s Avonds op de fiets naar klooster Sion,
met elkaar giechelend aankomen en dan
landen in de ernstige stilte van de broeders.
Of over jezelf vertellen en horen hoe
anderen daar tegenaan keken. Ze ging met
haar ouders mee naar de kerk. “Dat was wel
een soort van moeten, maar als ik er was,
vond ik het toch mooi. Ik had er de rust om
te overdenken! Die rust was wel eindig,
langer dan een uur moest de dienst niet
duren. Ook later in de week dacht ze nog
wel eens na over de preek van de dominee.
Ze was een aantal jaren actief in de kerk,
maar dat vond ze frustrerend, het kostte
haar meer dan dat het haar bracht; de
kerkenraad stond in die tijd niet open voor
vernieuwing. “Kijk naar de EO Jongerendag.
Daar komen zoveel mensen op af! Het kan
leuk zijn! Als je maar samen bent, het
gezellig hebt!” Als ze nu naar de kerk gaat,
gaat ze voor zichzelf. Soms kijkt ze naar Hour
of Power, een Amerikaans religieus televisie-
programma. Ze is getrouwd in de kerk, dat
vindt ze belangrijk. Haar man heeft weinig
met de kerk, hij laat de kinderen volkomen
vrij in wat ze er mee doen. Bidden voor het
eten is verwaterd. “Maar als ik denk dat ik
het moeilijk heb, doe ik het alleen in bed.”

IN GESPREK MET ...

Vroeger, als ze de kinderen naar bed bracht,
baden ze samen een eenvoudig versje. “Here
houdt ook deze nacht over Britt en May de
wacht!” Britt, nu 21 jaar, ging als kind naar de
kindernevendienst en later naar Provider.
Onder leiding van Henny Tuut deden ze
samen met jongeren uit Okkenbroek van
alles: spellen, kamp, 24 uur vasten, koken
voor daklozen in Amsterdam. Dat was vooral
gezellig, vond Britt, leuke dingen doen met
elkaar. Als ze iets kan doen, doet ze dat,
bijvoorbeeld voor activiteiten rondom kerst
en pasen, maar ook voor de sportvereniging
en de plattelandsjongeren. Mensen
samenbrengen, daar gaat het haar om.

Ze gaat nu niet meer naar de kerk behalve bij
bijzondere gelegenheden. “Je kunt er
samenzijn met mensen, je kunt er naartoe
voor iets heel leuks of iets bijzonders.

lk ben minder diepzinnig dan May.”

Voor May, bijna 18 jaar, hoort God bij het
leven. “God is een steun, een veilige kracht.
Een heel mooi iets waar je wat aan hebt, en
dat blijft”” Net als Britt is ze naar de
kindernevendienst geweest. Fijn vond ze
dat: “Daar werd uitgelegd hoe dat ging met
God. En mama las elke avond voor uit de
kinderbijbel. "Elke week gaat ze na de
handbal naar het kerkhof, het graf
schoonmaken van haar opa.

Provider bestond niet meer toen May van de
lagere school afkwam, heel jammer. Ze gaat
soms mee met haar moeder naar de kerk.
Die is blij dat ze haar geloof heeft kunnen
doorgeven.
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Over mijlpalen
gesproken

Soms overkomt het me. Dat ik moet nadenken
welke dag het is vandaag. Is het woensdag of
zijn we al bij donderdag? Hoe kunnen dagen
toch zo op elkaar lijken?

Zo'n verwarring duurt nooit echt lang, je komt
er heus wel achter hoe het zit. Gewoon even
nadenken. Ik maak me dan ook niet ongerust
over m'n geheugen. Maar de kortstondige
verwarring was er wel.

Ik dacht hier nog weer aan toen we het in de
Taakgroep Vieringen met elkaar kregen over
structuur, over ritme, over verbanden. Daar zijn
we blijkbaar altijd naar op zoek. Persoonlijk, als
individu. Maar ook in groepsverband zoals een
kerkelijke gemeenschap. Het zorgt er voor dat
ons leven niet als los zand aan elkaar hangt maar
dat het ene verband houdt met het andere.

Aanleiding voor dit onderwerp was de
voorbereiding van Eeuwigheidszondag. Een dag
van gedenken waarbij verdriet en gemis een
grote rol spelen. Maar waar we tegelijk ook
zoeken naar troost, gesteund door goede
herinneringen. Opdat we niet verdrinken in de
donkere tijden van het leven. Op zoek naar licht
aan de horizon. Zoals ik ooit eens las op een kaart
voor een feest: niet om het verdriet te ontkennen

maar om het goede te vieren. Het één hoort bij
het ander, het zijn onderdelen van structuren en
verbanden.
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Belangrijk hierbij zijn mijlpalen waar we ons op
kunnen richten. Eeuwigheidszondag is zo'n
zinvolle mijlpaal. Vooral zinvol als we beseffen
dat het de opmaat is naar Kerst. Van het donker
naar het licht aan de horizon. Verderop in het
kerkelijk jaar staan we in de Stille Week stil bij
onmacht en onrecht. Maar ook daar in het besef
dat het de opmaat is naar Pasen. Het één hoort
bij het ander, mijlpalen staan niet op zichzelf. Ze
vormen een verbinding met elkaar en zo een
eenheid, een geheel.

Mijlpalen zijn ook belangrijk in ons dagelijks
leven hoe onnozel ze ook lijken. Momenten in de
dag zoals de krant uit de bus halen of een kopje
koffie met elkaar. Momenten in de week zoals
een bezoekje aan een dierbare of een uurtje
sporten op een vaste dag.

Zodat je niet met de dagen in de war komt zoals
ik.

Het helpt, dat weet ik, want ik twijfel zelden of het
zondag is.

Ook niet dat het maandag is trouwens. @

Wim Scholthof




‘Wie houdt wie in de wurggreep?

De Werkgroep Landbouw en Kerken organiseerde
op 18 november jl. in de Ichtuskerk in Colmschate
de thema-avond 'wie houdt wie in de wurggreep?.

ROND HET KERKELLK ERF

gasten hun vak op een zeer verantwoorde wijze
uitoefenen met liefde voor dier en natuur.
De formulering van het thema lijkt een soort strijd

Met meer dan 30 bezoekers — boeren en
consumenten uit Deventer, Colmschate, Bathmen
en Lettele — werden er oprecht maar bevlogen,
standpunten uitgewisseld aan de hand van een
paar stellingen.

weer te geven, maar op deze avond niets van dat
alles in de argumenten die werden uitgewisseld.
Over de stelling dat ons landbouwsysteem failliet
is was een ieder het wel eens: dit is niet aan de
orde.

Wel werd duidelijk dat er in ons systeem het een
en ander moet veranderen om een duurzame
toekomst te waarborgen.

Voorbeelden hiervan: stimuleren van biodiversi-
teit, natuurlijke gewasbescherming, een circulaire
landbouw en rentmeesterschap.
Rentmeesterschap dat niet vrijblijvend is maar
noodzakelijk is voor moeder aarde.

Maar ook een goede balans in de prijs voor de
boer en de prijs voor de consument met een plek
voor zowel groot- als kleinschaligheid.

We concludeerden dat er, zoals op deze avond,
vooral ruimte moet zijn om open met elkaar in
gesprek te zijn.

Daarnaast is het van belang dat er voor de jeugd
op scholen aandacht is voor deze materie en dat
het niet alleen draait om laag geprijsd en gemak
in het gebruik.

Gezondheid voor mens en dier zijn van veel
groter belang.

Een zeer geslaagde thema-avond.

Drie uitgenodigde gasten uit de praktijk namen
steeds het voortouw in de discussies: een
traditionele boer, een biologische boer en een
eigenaar van een supermarkt.

De bezoekers konden gewaarworden dat alle drie  Werkgroep Landbouw en Kerken

Twee sterretjes onder de grote ster bij de kerk

Vrijdagavond 10 december kwam ik bij de kerk om te helpen met het versieren van de kerstboom.
Bij de bank voor de kerk zaten 2 jongens lekker te genieten van hun snacks.

Tk ging ff naar hen toe en vroeg "hé jongens, wij gaan in de kerk de kerstboom
versieren, vinden jullie het leuk om mee te helpen?”

"Ja hoor, ff dit opeten en we komen eraan.”

En zo kwam het dat deze twee sterretjes (Sebas en Sheigi) uit Bathmen zich bij
ons voegden om de diaconie te helpen. Een kleine rondleiding door de kerk en
toen aan de slag.

De boom op de plek, altijd handig wanneer je met wat sterke mannen bent.

Fijn dat zij technisch zijn, al die lampjes moeten het wel doen toch?

Na een uur vroegen ze of ze mochten gaan:; morgen een vroege voetbalwedstrijd
in Schalkhaar.

Natuurlijk jongens, fijn dat jullie hebben geholpen.

Ik wou dit leuke voorval met onze gemeente delen. Een goed jaar voor iedereen.

Annie Fransen
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Hendrika Kleinen Traast-Scholthof (Dikie)

Op zondagmiddag 14 november is Dikie Kleinen Traast rustig overleden. Het
was goed zo, de energie was op. Op vrijdag 19 november hebben we in de
Dorpskerk haar leven herdacht. We hebben uit Johannes 15 gelezen; “de ware
wijnstok’”.

Dikie was een actieve vrouw, op en top boerin, met tuinieren als hobby, dan
weet je over snoeien en dat takken die geen vruchten dragen weggesneden
moeten worden. Dikie werkte zolang ze kon met wat de schepping en de
natuur voort kan brengen.

Vruchtbaarheid en vrucht dragen is dan aan de orde van de dag.

| Dikie Scholthof werd geboren op 5 augustus 1933 in de Schoolt. Van huis uit
waren ‘naastenliefde en vrucht dragen’ belangrijke begrippen. Op 2 juni 1956
trouwde ze met Derk Jan Kleinen Traast. Hun trouwtekst was uit Johannes 15,
waar Jezus zegt “blijf in mij, dan blijf ik in jullie, als jullie niet in mij blijven kunnen jullie geen vrucht
dragen”. Dikie en Derk Jan kregen twee kinderen Thea en Bertus. Samen werkten ze op de boerderij
en samen waren zij actief in de paardensport en op 't Ruiterkamp. Helaas overleed Derk Jan in 2003.
Dikie was meer dan 60 jaar lid van het kerkkoor in Bathmen en lang lid van de gymnastiek. Ze hield
van gezelligheid. De kleinkinderen vertelden over oma, die hen verwende met lekkers en altijd
belangstelling had voor hun activiteiten.

Dikie is overleden in het vertrouwen dat ze in Gods eeuwige liefde wordt opgenomen bij Derk Jan en
allen die voorgegaan zijn. In dat vertrouwen laten we haar los.

Ans Steunenberg-Aaftink

Gerrit Hendrik Wibbelink

Op 19 november is gestorven Gerrit Hendrik Wibbelink in de leeftijd van

87 jaar. Samen met zijn vrouw Gerritje woonde Gerrit aan de Créddendijk 9.
Zijn overlijden kwam geheel onverwachts. Maar de dankbaarheid is er
vanwege een rijk en gezegend leven en vele mooie herinneringen.
Afgelopen zomer vierden beiden nog hun briljanten bruiloft, 65 jaar.

Gerrit werd geboren in Loo op de boerderij als jongste in het gezin van drie
kinderen. Na het trouwen werd de boerderij aan de Créddendijk plek van
wonen.

Gerrit was op en top boer en een harde werker. In 1975 heeft hij zelf een stal
gezet. Daar was hij trots op. Altijd was hij in de weer en genoot van het
buiten zijn. Koeien scheren was mooi werk en het samen klussen klaren:
gras inkuilen, hooien, bronnen boren voor een regeninstallatie.

Op de fiets erop uit of in de bloementuin aan het werk die er keurig verzorgd uitzag.

Hij knutselde graag in de schuur en maakte van alles.

Hij had hart voor zijn dieren: koeien, varkens, kippen. Zijn hobby was paarden en pony’s en hij bezocht
vaak markten en concoursen. Gert zorgde dan dat er mooie prijzen waren voor de winnaars.

Tijdens de afscheidsplechtigheid in Steenbrugge klonk dan ook een vers uit de bijbel (Openbaring 2
vers 10) dat met paardenrennen te maken heeft: ‘Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als
lauwerkrans het leven geven.

Moge dit tot troost zijn voor zijn vrouw en kinderen en allen die bij hen horen.

Ds. Hanneke Diermanse
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Week van Gebed 2022

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden.

De Raad van Kerken organiseert deze gebedsweek samen met Missie Nederland. Zij kennen een
lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden.

Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk
tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de
voorbeden een plek te geven.

Licht in het duister

Licht in het duister is het thema voor Week van gebed 2022 de Week van Gebed voor de eenheid van
de christenen in 2022.

Van 16 t/m 23 januari 2022 staan we tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen stil bij
de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een
oproep voor ons als christenen.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het
Mattelis-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiérs die een bijzondere ster zagen en
deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om
ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk
om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Meedoen aan de Week van Gebed kan op verschillende momenten:
Op zondag 16 januari om 10.00 uur in Okkenbroek
Of bij de 3 vespers die beginnen om 19.00 uur,

in Okkenbroek op dinsdag 18 januari,

Lettele op woensdag 19 januari,

Bathmen op zaterdag 22 januari.

Kom gerust! Van harte welkom

Tonny Oplaat, namens de Vespergroep en comm. BOL
—

Bij de kerkdiensten in januari

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

Naast de diensten in het kader van de Week van Gebed is zondag 9 januari vermeldenswaardig.
Tijdens de kerkdienst nemen we afscheid van een paar ambtsdragers die jarenlang kerkenwerk
hebben gedaan. Dank jullie well!!

Fijn dat we ook een nieuwe ambtsdrager mogen verwelkomen en dat een paar van de huidige willen
worden herbevestigd.

Alle namen vindt u die zondag in de kerkbrief. En samen (themawoord actie Kerkbalans) vieren we de
Maaltijd van de Heer, waarbij we natuurlijk het op p.13 genoemde liedje ‘De tafel van samen’ zullen
zingen.

Kindernevendienst Okkenbroek en kinderkerk Bathmen

Elke derde zondag van de maand is er kindernevendienst in Okkenbroek, ook op bovengenoemde
zondag 16 januari.

En elke eerste zondag van de even maanden is er in Bathmen een dienst die tot nu toe bekend is als
Kinderkerk. Mogelijk gaat de naam daarvan veranderen, maar de intentie blijft om deze diensten
anders dan anders te laten zijn en zeker ook uitnodigend voor kinderen.

De eerstvolgende is op 6 februari.

Namens het pastoresteam, ds. Gert Wijnstok
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie
over de kerkdiensten. De vieringen zijn live — digitaal - te bekijken en te beluisteren via
kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

| zondag 2 januari Epifanie
10.00 Onlinedienst vanuit Bathmen met ds. Hanneke Diermanse, ds. Gert Wijnstok
en mevr. Hanneke Overduin

collecte: Artsen zonder grenzen

19.00 Vesper Bathmen

710.00 Onlinedienst vanuit Bathmen met ds. Gert Wijnstok
collecte: Hospice de Winde

Avodgebed Dijkhuis met mevr. A. Steunenberg (Holten)
collecte Hospice de Winde

“Eredienst Okkenbroek met ds. Gert Wijnstok en diaken dhr. M. Brinkhuis
Week van het gebed voor eenheid, in samenwerking met BOL
Kindernevendienst, géén dienst in Bathmen.
collecte PKN: Steun vrijwilligers gemeenten

Okkenbroek
Week van het gebed voor eenheid

19.00 Vesper Lettele
Week van het ebed voor eenheid

Vesper Bathmen
Week van het gebed voor eenheid

Eredienst Bathmen t ds. Hanneke Diermanse
collecte: PKN: Kerk in, van en voor het dorp

1000 Eredienst Bathmen met ds. A. Kruithof-Looije (Zwolle)
10.00 Eredienst Okkenbroek met ds. H. Marsman (Deventer)
collecte: Hart voor kinderen

1830 Avondgebed Dijkhuis met mevr. Hanneke Overduin
collecte: Diaconie en kerk

Bathmen met ds. Gert Wijnstok
Kinderkerk
10.00 Eredienst Okkenbroek met pastor mw. A. van Herwijnen (Holten)
Maaltijd van de Heer

710.00 Eredienst

collecte: Kerk in Actie: Oeganda

LEZINGEN

zondag 2 januari Jesaja 60:1-6; Efeziérs 3:1 - 12; Mathedis 2: 1-12

zondag 9 januari Jesaja 40: 1-11; Titus 3: 4-7; Lucas 3: 15-16; 21-22

zondag 16 januari Jesaja 62: 1-5; 1 Korintiérs 12: 1-11; Johannes (1:29-) 2: 1-11
zondag 23 januari Jesaja 61: 1-9; 1 Korintiérs 12: 12-27; Lucas 4: 14-21

zondag 30 januari Jeremia 1:4-10; 1 Korintiérs 12: 27-31a; Lucas 4: 21-30 (32)
zondag 6 februari Jesaja 6: 1-8; 1 Korintiérs 15: 1-11; Lucas 5: 1-11
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COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

kopij inleveren voor

9 februari
9 maart

25 februari
25 maart
22 april

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 53312594

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB00373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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Wie is Dominee de Heer?

HOE ZIET HET KERKGEBOUW ERUIT? j ZIT ER EEN LEUKE PASTORIE BIJ?

EN KUNNEN MIJN MAN EN KATTEN
ZICH DAAR EEN BEETJE IN VINDEN?

T IS TOCH MIUN

In 2012 kreeg ik, Margreet de Heer, het verzoek om een nieuwe strip te maken voor het
blad Predikant & Samenleving. Leuk! Als dochter van twee dominees was het voor mij
niet moeilijk iets te verzinnen: ik creéerde Dominee de Heer, PKN-predikante in de
pittoreske gemeente Brokkenhoek (gemodelleerd naar het Overijsselse Okkenbroek,
waar ik ben opgegroeid en ja, waar mijn vader dus Dominee de Heer was gedurende
de jaren zeventig).

DOMINEE ZIJN IS ECHT ?EN ER KOMT HEUS WEL WAT MEER BIJ KIJKEN
ALL-ROUND BEROEP: DAN ﬁLLEEN MAAR PREKEN OP ZONDAG!




