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REDACTIE

Van de redactie

Wees welkom allemaal! Zo begint een kinderlied dat ik
leerde alweer enige tijd geleden. En daaraan moest ik
denken bij het schrijven van dit voorwoord.

De kerkdeur mag weer open.

Het Baoken, dat is iets of iemand die je de weg wijst.
En dat is soms nodig. Als je ergens nieuw komt
wonen bijvoorbeeld. Dan weet je de weg nog niet zo
goed. Mocht u hier net wonen: welkom en hopelijk
helpt het Baoken u verder, om u thuis te gaan voelen.
Aarzel niet om het onderstaande tot je te nemen of
één van de mensen die u verderop tegenkomt te
bellen als u vragen hebt! Maar ook als je hier wat
langer woont, kan het Baoken verhelderend zijn.
Alleen al omdat je kunt zien hoeveel er gedaan wordt.
En haak aan als u denkt: hé wat leuk, daar zou ik best
aan mee willen doen of aan mee willen werken!

Kijk ook eens op onze website:
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Wekelijks zijn hier mensen mee bezig die er voor
zorgen dat de site echt actueel is.

Ook deze maand weer veel leesplezier.

Géke Veldwachter

LENTE
ALS DE VOGELS

DE PLEK VAN
JE WEKKER

INNEMEN

Locye

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Reacties kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl
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Zondag 13 februari: afscheid van de
ambtsdragers Henk Jansen, Trea Esmeijer
en Freek Beltman.
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Rlles gaat over-hoop

Over dit thema schrijven de voorgangers van de regiokerken dit jaar. Hoop is een van de
drie christelijke deugden, misschien wel de kleinste naast geloof en liefde, maar
volgens de Franse dichfer Charles Péguy de groofste. Want de hoop is een Godswonder.
De hoop is een godsbewijs, zegt hij. Het is het geloof dat er straks - ondanks alles -
weer een nievuwe morgen zal zijn en dat houdt het geloof en de liefde op de been. Er
gaat ook veel overhoop als de hoop leidend wordt.

Dit keer schrijft Saar Hoogendijk over de dochters van de hoop.

Hoop heeft fwee prachtfige dochters. De een heet woede, de ander heet moed;
woede over hoe de dingen zijn, en moed om fe zien dat ze niet zullen blijven zoals ze

zijn.
Citaat van Augustinus (354-430)

Ooit zei een kritische jongere dat we in de kerk
wel erg makkelijk genoegen nemen met hoop en
verlangen. Hij heeft een punt. Als we niet
uitkijken dromen we weg bij visioenen van vrede
en ‘deze wereld omgekeerd; zonder een stap te
zetten. Natuurlijk is het belangrijk het geloof te
vieren en te voeden, zoals dat bijvoorbeeld op

zondagmorgen gebeurt. En de gedachte dat de
samenleving maakbaar is hebben we moeten
bijstellen. Ook het koninkrijk van God is niet te
fiksen, al missen we kansen als we op onze
handen gaan zitten.

Waar zet hoop ons dan toe aan? Als een van de
christelijke deugden is het in elk geval iets waar
je je in kunt en moet oefenen. Zo gegeven als
hoop kan zijn, zo'n opdracht is het ook.

Al helemaal met het oog op toekomstige
generaties. Zij moeten weten dat zij niet aan hun

lot worden overgelaten, een lot dat deels in onze
handen ligt. Kerkvader Augustinus gebruikt een
generatiebeeld om hoop uit te werken. Hoop
heeft twee prachtige dochters: woede en moed.

Woede is een weerbarstige emotie, die er
ongecontroleerd uit kan komen. Woede vlamt op
als jou onrecht wordt aangedaan, of als je ziet
dat het anderen treft. Woede over hoe de dingen
zijn, als ze niet goed zijn. Profeten konden er wat
van, Jezus zelf kon woest zijn, zoals toen hij het
gecorrumpeerde tempelplein schoonveegde.
Alles gaat overhoop. Ook in onze tijd zien we hoe
woede een begin van verandering kan zijn. Het is
niet iets om in te blijven hangen, want gelijk is er
moed bij nodig om te zien hoe de dingen dan
anders kunnen en moeten. Daar is de rede en
redelijkheid hard bij nodig, het gesprek, het
samen zoeken hoe dan wel. Dat vergt moed, veel
meer dan het aanwakkeren van sentimenten
waardoor mensen woede cultiveren zonder na te
willen denken over hoe nu verder, of het nu gaat
om klimaat of corona, om de kloof en al die
dingen waar we van wakker (zouden moeten)

liggen.

In de kerk mag de profetische stem vaker
gehoord worden. Juist omdat we hoop hebben,
een godsgeschenk om zorgvuldig en krachtig
mee om te gaan.

ds. Saar Hoogendijk, PG Deventer
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KERKENRAAD

Op weg naar Pasen het verschil maken

Het nieuws volgend deze week leek er een nieuwe epidemie of zo u wil pandemie de
kop op te steken. Allerlei vormen van ongewenst gedrag waar vrouwen en meisjes de
dupe van zijn. Het lijkt wel alsof rijkdom en macht een vrijbrief worden om van alles te
kunnen doen zonder over de gevolgen die dat heeft voor anderen na te willen denken.
Komende weken gaan we op weg naar Pasen. De veertigdagentijd, een tijd van
bezinning en matigen, gesymboliseerd door het vasten. Een tijd om na te denken over
hoe we, als individu en als kerk, ons kunnen laten horen en van betekenis kunnen zijn
als mensen hun positie, macht en geld misbruiken. En alleen denken aan hun eigen
belang.

Op weg naar Pasen liet Jezus zien wat hij vond van de handelaren die in de tempel
alleen maar uit waren op eigenbelang. Hij liet van zich horen, gooide het geld op de
grond en joeg de handelaren weg. Omdat eigen belang de boventoon voerde, zonder
aandacht voor de noden van anderen. Hoe herkenbaar is dat nog steeds vandaag, hier
en nu.

Wat Jezus deed maakte waarschijnlijk maar een klein verschil. Ik stel me zo voor dat de ::R"igI;'mOET
handelaren een dag later weer doorgingen met hun handel. Maar toch, op weg naar

Pasen maakt het wel verschil of we van ons laten horen of niet. Of we in actie komen

als anderen in ons dorp, op ons werk, in ons land onrecht wordt aangedaan. Omdat ze ?:;:‘::J

zo merken dat ze gezien en gehoord worden. Dat macht en geld niet alles bepalend is,
maar aandacht voor en omzien naar elkaar wel. Op weg naar Pasen. Veertig dagen,
veertig kansen om een verschil te maken. Laten we die kansen niet voorbij laten gaan!

Locye

Frits Mandersloot

Einde en nieuwe start

Op zondag 13 februari hebben drie mensen, die
de afgelopen jaren heel veel voor onze kerkelijke
gemeente gedaan hebben, afscheid genomen
als ambtsdrager: Trea Esmeijer, Henk Jansen en
Freek Beltman. Henk Jansen is wat kerkelijk werk
betreft met recht een nestor te noemen. We
hebben hem ervoor bedankt dat hij steeds weer
ja heeft gezegd als er een beroep op hem werd
gedaan. Voor Trea Esmeijer was haar inzetin de
diaconie niet meer te combineren met werk en
gezin. Haar enthousiasme gaan we missen. Freek
Beltman tenslotte heeft de afgelopen jaren naast
het werk van een Kerkrentmeester met
ontzettend veel energie ervoor gezorgd dat we

kerkdiensten kunnen uitzenden en goed geluid
hebben.

Alle drie hebben we met een warm applaus
bedankt voor al hun inzet.

Gelukkig zijn er ook weer mensen die verder
gaan met het werk voor onze gemeente of daar
aan gaan beginnen. Petri van der Kolk is op 13
februari bevestigd als diaken. Janneke van
Schooten, Geke Veldwachter, Gerard Fransen,
Rikie Oude Weernink, Marian Jansen en Wim
Scholthof zijn met een volgende periode gestart.
Freek Beltman tenslotte zal als kerkrentmeester
verder gaan.

Fijn dat jullie actief blijven meedoen.



Feegtvieren

PASTORESTEAM

De gelijkenis van Jezus over een vader en twee zonen geeft op de Hezenberg altijd een mooie
actievorm voor psychodrama: kruip in de huid van de jongste die van huis gaat om een verre

reis te maken.

Jong zijn

Leef je eerst in hem in — haar mag natuurlijk ook —
als hij nog thuis is en besluit om weg te gaan.
Zeg wat er allemaal door hem heen gaat.
Regelmatig komen dan thuissituaties ter sprake
die onveilig waren, pijn en verdriet oproepen.
Maar ook hoorde ik altijd wel redenen voor de
beweging naar buiten noemen, die bij de
levensloop horen: wie eenmaal in de pubertijd
komt, wil het leven buiten het ouderlijk huis of in
ieder geval zonder altijd die ouder(s) erbij gaan
verkennen, beleven, genieten.

Toen je zes was, organiseerde vader en/of moeder
je kinderfeestje, maar sweet-sixteen moet je daar
niet aan denken.

Het is tijdens psychodrama dan vervolgens
heerlijk inleven op de plek, waar het leven de
jongste tegemoet lacht. Heerlijk, die vrijheid!
Met vrienden en vriendinnen vrolijk zijn en
feestvieren. En geen pedagoog zal zeggen dat
dit niet belangrijk is. Sterker, het is voor je
ontwikkeling, voor het ontdekken van je
identiteit echt heel wezenlijk!

Mentale pandemie?

Dat kon dus de afgelopen tijd nauwelijks of niet.
De twee jaar dat wij nu in Bathmen wonen,
hebben we de ‘Boode-bus’ slechts een handvol
keren voorbij zien rijden.

Eind december rapporteerde het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) dan ook een zorgelijk
percentage: 47 procent van de jongeren tussen
de twaalf en vijfentwintig jaar oud heeft in 2021
‘negatieve tot zeer negatieve gevolgen’ onder-
vonden van corona. Jonge mensen misten de
leuke dingen in het leven, zoals uitgaan en
vrienden zien. En ze ervoeren stress, zowel op
school als op het werk.

Om het met dat verhaal van die vader en twee
zonen te zeggen: in plaats van lekker buitenshuis
als de jongste kunnen zijn, drukte het leven als
de oudste thuis. En dit kan zulke verstrekkende
gevolgen hebben dat de vrees al werd uitgespro-
ken van een mentale pandemie die nu wacht na
de coronapandemie.

Nieuwe lente

Of is dat wel heel somber en miskent dat de
potentie die in jonge mensen zit? |k heb goed
vertrouwen in dat laatste, mits onze jongeren in
de tijd van lockfree die nu hopelijk ook voor hen
aanbreekt wel de kans krijgen om —alsnog -
buitenshuis te gaan. We hebben daarom in

‘De Kerk Gaat Vreemd'-app afgesproken om dat
eerst maar eens te laten plaatsvinden en niet nu
al dat vrijdagavondfeest in de kerk te
organiseren. Dat komt in het najaar wel!

Merk je ondertussen juist in de
lente dat je last hebt van de
afgelopen tijd, blijf daar niet
mee rondlopen.

Ook bij ons pastorale team kun
je aankloppen voor een
gesprek dat mogelijk nieuw
perspectief geeft.

En dat geldt trouwens ook voor
mensen boven de 25 jaar ©).

Ds. Gert Wijnstok



PASTORESTEAM

KIJKEN MET DE OGEN VAN JE HART

Oordelend in het leven staan, staat echte
ontmoeting in de weg

Bovenstaande uitspraak is van Dietrich Bonhoeffer. U weet wel
de oorlogspredikant die in Nazi-Duitsland ten tijde van W.O.ll
zijn mannetje stond en Gods liefde voor ieder mens bleef
prediken (ook al werd hem dat verboden).

Hij moest het tenslotte bekopen met de dood op 9 april 1945.

Aan hem moest ik denken toen we in Braakhekke op
donderdag 3 februari j.l. met zo'n 25 gemeenteleden naar de
film ‘Heaven on earth’ keken. In deze film zien we hoe mensen
een leven lang gebukt kunnen gaan onder oordelen die (soms
lang geleden, als kind al) over hen zijn uitgesproken.
Tegelijkertijd zien we hoe destructief macht en vernedering in
deze vaak een rol van betekenis spelen.

Maar gelukkig zien we ook in de film hoe mensen uit dat dal
kunnen klimmen door naasten die in hen geloven en door een
kracht, een oerbron die ze in zichzelf ontdekken en die hen
boven zichzelf en hun schuldgevoel uittilt... op weg naar
bevrijding!

Aan hem moest ik ook denken tijdens de
dienst die ik de zaterdag daarop (5 februari) in
‘t Dijkhuis deed. ‘Kijken met de ogen van je
hart’ was het thema n.a.v. de lezing uit
Mattelis waarin Jezus zegt: “Oordeel niet,
opdat er niet over jullie gecordeeld wordt”
Dat is niet makkelijk, voor niemand. En Jezus
weet dat ook. Hij ziet en ondervindt dat
dagelijks op zijn rondtrekkende tochten.
Oordeel niet maar kijk met de ogen van je hart
naar je naaste, die net zo breekbaar en
kwetsbaar is als jij. Het valt me op dat Jezus
dat laatste steeds aan ons laat zien. Hij houdt
mensen een spiegel voor, helpt hen opstaan
en veroordeelt hen niet. Zo blijft hij in contact
met een ieder die op zijn weg komt.

- GEZOCHT EN GEVONDEN?

Gezocht:
Vrijwilligers die willen helpen bij de Dijkhuisvieringen
Klaarmaken van de zaal en het brengen en halen van bewoners
Eén keer per twee maanden op zaterdagavond van 18.00 — 20.00 uur

i Gevonden:
- Een team van enthousiaste, trouwe vrijwilligers
= Dankbare, blije bewoners van 't Dijkhuis

Informatie en opgave bij:

Marieke te Riele, tel. 06 4350 8790 of teriele.oxe@outlook.com




Op dit ogenblik, als ik dit stukje schrijf, vliegen de
aantijgingen van ‘grensoverschrijdend gedrag’ ons
om de oren. En begrijp me goed: het is vreselijk dat
we in za'n wereld leven waarin lust en macht lijken te
regeren en er zo weinig oog is voor de unieke en
kwetsbare kant van elk mensenleven.

Het is dus goed en belangrijk om spiegels voor te
houden, daden te veroordelen maar mensen niet.

Bonhoeffer zou zeggen: ‘Mensen zijn het allemaal en
door hun ogen kijkt God zelf jou aan

En hij vertaalt dat in het navolgende gedicht dat
prachtig past bij de lijdenstijd waarnaar we op weg
zijn.

PREDIKANTEN

PASTORESTEAM

Laten we dus naar elkaar kijken met de
ogen van ons hart, want zo kijkt God ook
naar ons.

Hartelijke groet,
Hanneke Overduin

KERKELIJK WERKER
-



euni Sellolthof

Ik word warm bij het woord God.
Dankbaarheid, steun en troost, dat put ik eruit.
Meestal is het op de achtergrond, bij
hoogtepunten en dieptepunten treedt het
naar voren.. [k ben meer gelovig dan kerkelijk.
Voor mijn ouders is de kerkgemeenschap
belangrijker, ik ben van de stroming die het
geloof individueler beleeft. Ik laad me op aan
de preek. "Onze" pastores kunnen het zo mooi
verwoorden. Ze stellen veel vragen, zonder de
antwoorden in te vullen. Ik kan eruit halen wat
me op dat moment aanspreekt, dat helpt me
om te reflecteren. Daar helpen mijn man, mijn
vriendinnen en mijn zus Jonanne ook bij
trouwens, de kerk doet dat op een hoger
abstractieniveau.

Veel mensen hebben de kerk als keurslijf
ervaren en weerstand ontwikkeld. Voor mij is
de kerk een verrijking, ik heb er alleen maar
fijne associaties bij. Als kind ging ik er
regelmatig naartoe, de kindernevendienst
vond ik leuk. Toen ik naar de middelbare
school ging en begon te puberen hoefde ik
van mijn ouders niet meer. Nu sta ik met één
been in de kerk en één erbuiten. Mijn
generatie zit niet in de kerk, daarom luister ik
vaker naar de preek op mijn ipad. Met pasen
en kerst wil ik wel graag in de kerk zitten.
Bathmen is mijn thuiskerk. De kerk hier wil
middenin het dorp staan, er worden ook
andere dingen georganiseerd, dat vind ik
inspirerend.




Drie jaar geleden heb ik een jaar lang
meegedaan met Geloven nu. Ik was toen net
begonnen bij Berenschot, een groot
adviesbureau. Zo'n periode waarin je wordt
doordrenkt met nieuw gedachtengoed, je
wordt helemaal ‘corporate’ en denkt de
wijsheid in pacht te hebben. Die
gespreksgroep bracht me weer met beide
benen op de grond. Ontspannen,
laagdrempelig en inspirerend, o zo
waardevol. In mijn baan werd geld heel
belangrijk, voor mij te belangrijk. Waarom
werk ik? Voor het geld, zeker: voor de
hypotheek, voor een vakantie; maar ook
omdat ik wil bijdragen aan de maatschappij.

Op mijn zestiende heb ik besloten dat ik
bestuurskunde zou gaan studeren. Al in de
debatclub van De Waerdenborch waren
maatschappelijke thema'’s mijn ding. Ik
geloof niet in honderd procent
maakbaarheid, maar politiek is voor mij wel
de manier om het mooie te behouden en te
veranderen wat niet goed dreigt te gaan.
Toen ik stage ging lopen bij het CDA was dat
eerst nog ‘de partij van mijn vader' Later ben
ik op het partijbureau in Den Haag gaan
werken en toen voelde ik me omarmd.
Politiek heeft een slechte naam en dat snap
ik. Ze is hard, zakelijk, vol met haantjes en
lijkt om ego, macht en geld te draaien.
Macht corrumpeert, ik heb mensen ten
slechte zien veranderen. Wat zou het goed
zijn als ik dat anders doe. Ik wil het spel
meespelen én veranderen. De carriérevrouw
zijn waar ze niet omheen kunnen en ook de
leider die met menselijkheid, zachtheid en
reflectie dienend is.

In Den Haag heb ik vrijwilligerswerk voor
Exodus gedaan, een organisatie die
ex-gedetineerden begeleidt bij terugkeer in
de maatschappij. Er zit veel hardheid en
onbegrip in de maatschappij. ledereen heeft
een goed hart, ook ex-gedetineerden. Wat je
hebt gedaan valt niet samen met wie je
bent. Die kerngedachte zit denk ik echt in
het geloof. Met het CDA geloof ik in
gespreide verantwoordelijkheid: vertrouwen
geven en het zo laag mogelijk leggen van
verantwoordelijkheden. Ik denk dat
verenigingen het fundament zijn van de
samenleving. Het is een eer als mensen je
kiezen, het is je plicht om met hen in
verbinding te blijven. Het belang van
vrijwilligerswerk heb ik ook met de paplepel
ingegoten gekregen. Mijn vader is actief in
allerlei gremia, mijn moeder is zorgzaam
voor iedereen. “Effe Ria bellen” is een
gevleugelde uitdrukking in de Schoolt. In die
zin lijk ik het meest op mijn vader en mijn
zus op mijn moeder.

In maart begin ik aan een nieuwe baan.
Bestuursadviseur bij de gemeente
Harderwijk, 28 uur per week, niet fulltime
dus. Ai, dat vind ik nog wel wat hoor, ik heb
mezelf echt bevraagd hierop, en mijn
vriendinnen met mij. Maar het raadswerk wil
ik goed doen, ik ben lijsttrekker van CDA
Deventer voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. En
een dag per week voor mijn dochtertje is
ook goud waard. “Ik heb geen tijd” is al heel
lang mijn zinnetje. Nu maak ik tijd voor de
goede dingen.



Uitgeteld?

Bijna, maar nog net niet helemaal. Maar de
opluchting is er al wel, we zijn bijna uitgeteld.
In de sport is de nederlaag aanstaande als je
(bijna) uitgeteld bent. Maar voor de
kerkrentmeesters ligt dat anders.

Wij zijn bezig geweest om alle toezeggingen
van de kerkbalans in de computer te
verwerken. En dan geeft het een voldaan
gevoel als alle cijfers weer op de juiste plaats
staan.
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Dan komt natuurlijk het spannende moment.
Als we zijn uitgeteld gaan we over naar
opgeteld. Het scheelt dat we dat niet meer
handmatig hoeven te doen. Leve de
computer. Het is éen druk op de knop.
Endan.... oo

Bij het ter perse gaan rolde het volgende getal eruit: ruim €139.000,-

Dat is niet het gehoopte bedrag maar zoals gezegd we zijn nog niet helemaal uitgeteld. Er
zijn nog enkele berichten onderweg. We hebben best goede hoop dat het tekort binnen de
perken blijft. Helaas lukt een echt sluitende begroting (nog) niet.

Een opsteker is zeker dat zich weer nieuwe schenkers hebben aangemeld. En we kregen ook
verlengingen binnen van bestaande schenkers. Via deze constructie, 5 jaar lang een
periodieke schenking van een vast bedrag, krijgt de gever een flink fiscaal voordeel. Waar wij
natuurlijk op hopen is dat de kerk meeprofiteert van dit voordeel. Dat is eigenlijk altijd het
geval, de toezegging valt hoger uit. Ook voor de kerk een heel mooie constructie dus.

Het bedrag wordt vaak hoger en we hebben dit 5 jaar in het vooruitzicht.

Prima verloop

Al met al hebben we een goed gevoel bij het verloop van kerkbalans 2022. Ondanks
opnieuw de beperkingen vanwege corona. Een oprecht woord van dank aan onze
vrijwilligers is heel erg op z'n plaats. Meer dan 1100 adressen waren er te verzorgen.
Wat een klus.

Dank uiteraard aan alle gevers en schenkers die uiteindelijk het einddoel in de steigers
zetten: een financieel gezonde kerkgemeenschap. Hier kunnen we op verder borduren. We
kunnen aan de slag met de talloze plannen die er zijn. Als een levende, inspirerende kerk.
Zoals gezegd, we zijn cijffermatig bijna uitgeteld. Maar mentaal niet. We staan niet aan de
rand van de nederlaag. Integendeel, we zijn niet uitgeteld, we tellen mee.

Samen geven we door.

Uw Kerkrentmeesters
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KERKRENTMEESTERS
Abonnementsgeld Baoken wordt verhoogd

Met ingang van dit jaar wordt het abonnementsgeld van ons kleurrijke kerkblad Baoken
verhoogd. De verhoging is vooral vanwege de hogere portokosten. Het Baoken werd tot en
met 2020 verspreid via Sandd. Sandd is overgenomen/samengegaan met Post NL met als
gevolg hogere verzendkosten.

Wij hebben nog twee jaar van het oude tarief gebruik mogen maken. Echter per 1 januari
2022 telt het nieuwe PostNL tarief. Het abonnementsgeld dat al jaren gelijk is gebleven
wordt daarom met € 2,50 verhoogd.

Als u het kerkblad via automatische
incasso betaalt wordt het
abonnementsgeld € 20,00 per jaar.
Abonnementshouders die zelf het
abonnementsgeld overmaken
betalen € 22,50 per jaar.

Zoals gewoonlijk wordt het
abonnementsgeld begin juli
geincasseerd. In het Baoken van
juni zal hier melding van worden
gemaakt.

Aanlichten koor Dorpskerk

U heeft het
waarschijnlijk al wel
gezien in de kerk of
tijdens de digitale
uitzendingen dat het
koor beter zichtbaar is
geworden. Sinds kort
hebben we Led-spots
geplaatst boven op
het klankbord van de
preekstoel.

Hiermee komen de
muurschilderingen en
gewelven in het koor
nog beter tot hun
recht. Zeker als het
donker is krijgt het
koor een warme en
monumentale
uitstraling.

il



HOI!

Heb jij zin om iets nieuws te
proberen?

Of ben je handig met
technologie?

Misschien is het dan wel iets
voor jou om je bij het
Camerateam of het
PowerPointTeam van de kerk
aan te sluiten.

In deze tijd is het filmen van een dienst extra belangrijk. Veel gemeenteleden vinden het
prettig om met de huidig geldende coronamaatregelen de diensten thuis te bekijken. Het
is dus jouw taak om ervoor te zorgen dat de dienst zo goed mogelijk in beeld wordt
gebracht en zo deze mensen het gevoel te geven alsof ze er zelf bij zijn.

Persoonlijk vind ik het leukste van cameravrouw zijn, dat elke dienst anders is. Je dient
goed op te letten, want elke week gebeuren er wel een paar onverwachte dingen die jij
goed in beeld moet brengen. Als de dienst afgelopen is, heb je dan ook meestal een
voldaan gevoel. Niet alleen is het fijn om zo zelf je steentje bij te dragen aan de dienst,
ook is het fijn dat je vanuit achterin de kerk de dienst goed kan volgen. Zo kun je
uiteindelijk na een mooi verhaal gehoord te hebben weer naar huis toe gaan.

Met de nieuwe technologie in de kerk is de kwaliteit van de online diensten afgelopen
maanden erg vooruit gegaan. Er kan mooi worden geswitched tussen twee camera’s + een
PowerPoint, waardoor je de kerk vanuit meerdere hoeken en meerdere posities kunt laten
zien.

We hebben niet alleen mensen nodig
voor het Camerateam, maar ook voor
het PowerPoint team. De naam zegt het
al, om de zoveel weken mag je als lid
van dit team de PowerPoint voor de
dienst in Bathmen of Okkenbroek
maken. Met een paar handige sites voor
de liederen en bijbelteksten heb je deze
PowerPoints zo in elkaar gezet.

o

Het is leuk werk om te doen en het
eindresultaat ziet er dan ook altijd mooi
uit. Voel je vooral geroepen om je bij
een van deze of misschien wel bij
allebei de teams aan te sluiten!

Silke Wijnstok

Informatie: Freek Beltman 06-4166.0650
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Bericht van de Verkenningscommissie Okkenbroek

Praat mee over de toekomst van de kerk in
Okkenbroek

tijdens de gemeente-avond op woensdag 16 maart a.s.

Datum: woensdag 16 maarta.s. | gp woensdag 9 maart a.s. om 20.00 uur is er een

Plaats: dorpskerk Bathmen. . p
Tijd: vanaf 20.00 Gur. inloopavond in Ons Centrum te Okkenbroek.

Heel veel kerken hebben te maken met teruglopend kerkbezoek en met een teruglopend
ledenaantal. Dit geldt ook voor onze Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek. Om goed
voorbereid te zijn op de toekomst en tijdig maatregelen te kunnen nemen heeft de kerkenraad
halverwege vorig jaar een verkenningscommissie ingesteld met de opdracht om voor kerk (en
pastorie) te Okkenbroek een aantal mogelijke toekomstscenario’s uit te werken. De gevolgen
van elk van die scenario’s moeten door de verkenningscommissie in kaart worden gebracht.

Als verkenningscommissie realiseren wij ons dat dit veel los kan maken, zowel bij de kerkleden en
kerkgangers zelf, als ook bij de inwoners van Okkenbroek en het bijbehorende buitengebied. De kerk
(als plek om geloof te vieren maar ook als gebouw) speelt immers al heel lang een belangrijke en
centrale plaats in het dorp en in het
leven van veel dorpsbewoners. Dat geldt
voor Okkenbroek maar dat geldt
evengoed ook voor Bathmen.
Daarom wil de verkenningscommissie
graag iedereen de gelegenheid geven
om mee te praten en organiseren we op
woensdag 16 maart a.s. een
gemeente-avond voor alle leden van
onze kerkelijke gemeente.
Tijdens deze avond vertellen wij graag
waar we nu staan, wat we al
ondernomen hebben en hoe het traject
verder gaat verlopen.
Maar nog belangrijker is dat we ook en
vooral willen horen wat er bij u en bij
jullie als gemeenteleden leeft, welke
" ideeén jullie zelf hierover hebben en
welke mogelijkheden jullie zien. ledereen
is welkom. En ieders mening telt.

Zonder tegenberichten zien we u en jullie graag op woensdag 16 maart a.s. en rekenen wij op een
goed bezochte, zinvolle bijeenkomst.

En mochten er tenslotte op voorhand vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust even contact
op met de voorzitter van de verkenningscommissie Ria Broekhuis (tel. 06-33189121) of met de
secretaris van de verkenningscommissie Theo Overduin (Oerdijk 226, tel. 06-82711812).
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Het nieuwe jaar begon als een déja vu: dezelfde
Corona maatregelen, dezelfde lockdown als het jaar
er voor. Weer geen witte kerst, geen officieel
vuurwerk en zelfs de kerstdiensten opnieuw online.

We hopen als diaconie, dat het veel mensen toch
gelukt is, om even om de deur te kijken, bij familie,
bij vrienden of bij mensen in de straat.

In Bathmen en Okkenbroek waren er gelukkig
lichtpuntjes: Kerstengelen die een aantal mensen
hebben verrast met een extra bezoek en een
kleinigheid. Dat we aan hen denken, nu ze er alleen
voor staan, of nu er zoveel tegenslag kwam op het
eind van 2021.

Ook was er hier en daar nog genoeg vuurwerk. Om
even het oude jaar uit te luiden.

Als gemeente hebben jullie bijgedragen aan
lichtpuntjes voor de kinderen in de knel. Deze
winter gaat het geld naar de kinderen die vast
zitten op de eilanden in Griekenland. Niet de veilige
haven waar ze naar toe gevlucht zijn, maar het
witte niemandsland van tentenkampen, zand,
onzekerheid en stilstand, waar ze het gevoel
kunnen krijgen, dat er geen toekomst voor hen is.
Drie organisaties houden zich daar bezig met
contact, steun en een eerste welkom bieden voor
de mensen die van huis en haard ontheemd zijn.
Vanuit Europa en ook vanuit Griekenland zelf zijn er
mensen die de helpende hand blijven bieden.
Mens met de mensen blijven.

Ook wij zouden dat willen, als we in dezelfde
situatie waren beland.

Ik heb op zandag 30 januari in de kerk wat verteld over
het collecte doel Hart voor kinderen. Daar is royaal op
gedoneerd.

Nu hoeft daar niet heel veel over te worden gezegd,
(meer toelichting staat in de kerkbrief) we hebben dit
doel gekozen als diaconie omdat ze praberen een
basis voor kinderen en hun directe omgeving te
bieden en in hun folders en ook op de website zulke
blij makende foto’s hebben gezet.

Hier als inspiratie £&n van de fota’s van hun website.

Elleke Brinkman
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Als bedankje voor jullie giften willen we hier nog
kort de informatie van Kerk in Actie geven, over
waar het geld heen is gegaan:

Stichting Borderline laat vluchtelingen bij
aankomst op Lesbos op krachten komen door ze
eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze
hulp bij het invullen van officiéle documenten. Op
een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen
van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde
volgen. Stichting Synyparxis geeft zorg en
begeleiding aan alleenreizende minderjarige
vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse
vasteland.

In de voedselkeuken van Stichting Apostoli in
Athene krijgen viuchtelingen en dakloze Grieken
elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke
maand een voedselpakket en in
vluchtelingenkampen worden zeep en andere
spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.
U kon dit werk steunen door uw bijdrage over te
maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Vluchtelingen
Griekenland' of doneer online. Hartelijk dank!
Mocht het door het kerk-zijn op afstand niet gelukt
zijn om een gift over te maken, dan mag u dit altijd
nog rechtstreeks doen op bovenstaande rekening.
Namens alle vluchtelingen, hartelijk dank.

Wij wensen een ieder een warm en liefdevol 2022
toe.

Waarbij de tekst, ‘dat geen duister zo donker is, dat
een klein lichtpuntje niet al verschil maakt; ons als
Bathmen-Okkenbroek mag blijven inspireren.

Elleke Brinkman




Deventer geeft warmte

In het vorige Baoken en via de Diaconale mededelingen in onze kerk hebben we u geinformeerd over
de actie “Deventer geeft warmte”. Deze actie van verbondenheid wil mensen met een laag inkomen
ondersteunen om de effecten van de sterk stijgende energiekosten te verminderen. Men kon geld
geven, maar mensen konden ook aanvragen doen voor een bijdrage. De actie liep tot en met 14
februari. Half februari was er ruim € 26.000,— binnen gekomen. De verwachting is dat dit nog meer
wordt. Het aantal aanvragen was toen meer dan 100.

We hopen dat veel mensen hierbij toch een beetje geholpen zijn. De verdeling van de gelden is in
goede handen van het Meester Geertshuis. Zij zullen door hun deskundigheid en ervaring zeker
zorgen dat de gelden op de juiste plek komen.

Namens de initiatiefgroep van het Kruispunt Diaconaal Deventer, hartelijk dank aan alle mensen die
een gift hebben gedaan!

Rikie Oude Weernink

SOBERE MAAILTIIDE

Het kan weer . ..

De deuren van de kerk gaan open op WOENSDAG 2 MAART vanaf
18.00 uur, omdat wij u willen ontmoeten bij de sobere maaltijd.
HET moment om het nieuwe project, dat de ZWQ dit jaar in het
licht zet, te zien.

Kom en meld u vooraf aan bij Wil Mandersloot, tel. 06 — 202 80 699
of schrijf uw naam op de intekenlijst in de kerk!

Paasgroetenactie 2022

Vanuit de PKN in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetkaarten aan gevangenen in
Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het
kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de
gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander.

De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Zo'n paasgroet doet goed. Er wordt gedacht aan
de gevangenen.

Het is weer mogelijk om de kaarten in de kerk uit te delen. U hoeft alleen uw naam er op te zetten, geen
plaatsnaam. Er staat al een Engelse of Nederlandse groet op.

Alle kaarten worden verzameld in een grote envelop en door de ZWO naar Kerk In Actie gestuurd voor 12
maart. Daar worden ze gesorteerd en verdeeld over de penitentiaire inrichtingen zowel in Nederland als
het buitenland.

Namens de ZWO bedankt Jose Vijver
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The Tent of Nations

Ik las net in de nieuwsbrief van kerk in actie,
dat het 40 dagen thema voor dit jaar zal zijn:

KOMT ALLES GOED?

Dit dan wel met een vraagteken.

We kregen nl. deze week ook een ander
minder fraai bericht.

Bij ons verblijf in Israél in 2009, brachten we
ook een bezoek aan de Tent of Nations.

Daar heeft de familie van Daoud Nassar, een
Palestijns Christen, al sinds 1916 een eigen
stuk land. Zij boeren daar met hun familie. De
grond is al decennia lang in hun bezit. Nu
worden ze helemaal omringd door Joodse
nederzettingen en de Joden willen koste wat
het kost ook deze grond in hun bezit krijgen.
Pesterijen zijn aan de orde van de dag. Al vaak
zijn hun olijfbomen vernield of gekapt. Daoud
houdt moed dank zij ook vele vrijwilligers die
daar komen werken. Toen hij onze groep over
zijn werk vertelde zat hij aan het hoofd van een
houten tafel. Wat kon deze Christen Palestijn

prachtig over zijn vredelievende missie vertellen.

Ik had het idee dat Jezus zelf daar aan die tafel
zat. Zo inspirerend was deze man. Hij is nu
internationaal bekend en velen gaan op excursie
bij hem kijken.

Gera Ploeg en Meta Floor in Israél
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Je ziet dan direct deze steen liggen bij de ingang
van zijn nederzetting.

In deze coronatijd waren er nauwelijks vrijwilli-
gers. Alleen Meta Floor van Kerk in Actie komt er
regelmatig. Zij is ook hier in Bathmen geweest
om over haar werk bij Kerk in Actie te vertellen.
Ook nu was ze er weer om met hem te praten en
hem een hart onder de riem te steken.

Maar o ... wat gebeurde daar op die eenzame
nederzetting! 10 mannen uit de omgeving
kwamen met knuppels en stokken en sloegen
Daoud en zijn zoon in elkaar. Meta Floor hoorde
het geschreeuw en vloog al schreeuwend naar
buiten. De mannen gingen er toen vandoor en
lieten vader en zoon gewond achter. Wat bezielt
deze lieden?? Als Meta Floor er niet geweest was
hadden ze het waarschijnlijk niet kunnen
navertellen.

Deze gebeurtenis maakte diepe indruk op ons.
Zelfs bij deze vredelievende Palestijnen houdt de
oorlog niet op. Het wrange is dat in dit geval het
Moslim Palestijnen zijn, die de overval pleegden.
Komt alles goed? We helpen het je hopen.
Daoud (David) doet een oproep aan ons om als
kerkelijke gemeente voor hem en zijn familie te
bidden.

Gera Ploeg, namens ZWO



Wiesje Hilly de Boer - de Glee

Op 90-jarige leeftijd is op 22 januari j.l. Hilly de Boer — de Glee overleden.

Zij woonde samen met haar man Theunis aan de Polakstraat 23a in Bathmen.
Velen van u hebben haar vast gekend want als bezoek-vrijwilligster van de
HVD bezocht zij 30 jaar lang veel mensen. Dit tekende haar sociale karakter en
haar geloof om naast mensen te staan.

Hilly groeide op in Friesland op een boerderij en had aanvankelijk veearts
willen worden. Maar toen dat niet doorging koos ze voor het onderwijs en
werd uiteindelijk directrice van een huishoudschool.

Op 36-jarige leeftijd trouwde ze met Theunis de Boer en belandde samen met
hem in Bathmen, waar hij leraar was aan de lagere landbouwschool.

Ze kregen een dochter Sylvia en in latere jaren een schoonzoon Frank.

Het ging hen goed en daar waren ze blij en dankbaar voor.

Dat gold zeker ook voor de drie kleinkinderen Daan, Sanne en Bas die de familie compleet maakten.
In haar uitvaartdienst stonden we bij dit laatste thema dan ook stil: ‘Dankbaarheid is het begin van
geluk’ Want zo had Hilly haar leven ervaren, vertelde ze mij, als gelukkig. En daar keek ze, samen met
Theunis, blijmoedig en dankbaar op terug. Haar geloof, dat de Heer haar Herder was en altijd voor
haar zorgde, versterkte dit beleven.

Met die woorden en in die zekerheid hebben we haar op ‘Vredehof' te ruste gelegd.

Hanneke Overduin

—E

Gerritje Hendrika Nikkels - van Zeijts

Gerritje van Zeijts is geboren op 21 februari 1932 in de villa “de Uitvlucht’,
adres Dorp 100, later Woertmansweg 11, waar ze bijna haar hele leven heeft
gewoond. Het laatste jaar woonde Gerritje in ‘het Dijkhuis’ Gerritje was
muzikaal, ze speelde accordeon. In de naoorlogse jaren leerde ze Arend
Nikkels kennen. Ze trouwden en kregen vier zonen en een dochter. Arend
werd de opvolger op de boerderij van van Zeijts. Gerritje werkte, naast het
huishouden en gezin, mee op de boerderij en zorgde ook nog voor haar
ouders. Een druk leven, maar met veel gezelligheid; spelletjes, kaarten en veel
muziek en dansen.

Na haar 65ste ging Gerritje schilderen en haar aquarellen werden getoond in
de kerk bij de afscheidsdienst. We hebben Gerritje herdacht als een krachtige,
zorgzame, lieve vrouw, moeder en oma. We waren stil om ruimte te maken
voor herinneringen en gebed, met haar eigen ‘eff'n stille wéne' in gedachten.
Gerrit en Henk vertelden over hun gezin en de goede herinneringen aan hun zorgzame moeder.
Wilma las een prachtig gedicht. Drie kleinkinderen vertelden namens allen hoe goed en fanatiek oma
was met spelletjes, dat ze Wordfeud speelde op de tablet en dat ze op Facebook zat, door haar
Feestboek genoemd. Een moderne oma, waar ze graag op bezoek gingen en plezier mee hadden.
Op 31 januari 2022 overleed Gerritje heel rustig. We namen afscheid van haar in de dorpskerk van
Bathmen, waar ze gedoopt is, belijdenis heeft gedaan en getrouwd is met Arend Nikkels.

In dankbaarheid keken we terug op een mooi leven.

Ans Steunenberg-Aaftink

17



Alpe d’'HuZes: een update!

In het vorige kerkblad hebt u al een eerste bericht kunnen lezen over de deelname van 2 teams uit
Bathmen, Okkenbroek en Lettele aan Alpe d'HuZes. De teams Lopend Vuurtje en Fietsend Vuurtje zijn
bezig met de voorbereidingen: trainingen en fondsenwerving. Hierbij een update.

Al €42.000 voor kankeronderzoek

De teamleden zijn al druk bezig met allerlei vormen van geldwerving. Op dit moment staat de teller al
op ruim € 42.000,-. Daar zit persoonlijke sponsoring bij maar ook sponsoring van bedrijven en
organisaties. Zowel het College van Kerkrentmeesters als de Diaconie steunen elk één van de teams.
Maar met als motto ‘Opgeven is geen optie’ komen er de komende tijd nog diverse andere acties om
geld bij elkaar te brengen. Het doel is een bedrag van € 65.000,-!

Wat gebeurt er nog meer?

De Vrienden van de kerk in Okkenbroek hebben op 19 februari een soep-actie gehouden. Natuurlijk
om de Okkenbroekse teamleden te helpen, maar alle teamleden voelen dit als steun voor onze
gezamenlijke actie.

Winkeliers in Bathmen die meedoen aan het Piggy-puntensysteem (Uw slager Linker, Bakkerij Nollen,
Bockje Bathmen, Flora Inn, Kloas in 't Hof, Bennie Bieleman, Kapsalon De Worp, CH Coiffure, Fashion
Farm) gaan de komende maanden de mogelijkheid bieden Piggy-punten in te leveren voor een
bijdrage aan onze Alpe d'HuZes actie.

Zo kunnen alle inwoners van Bathmen, Okkenbroek en Lettele een bijdrage leveren.

Bij Jumbo Supermarkt Mensink in Bathmen is het mogelijk de statiegeldbonnetjes te doneren aan de
Ad6-actie.

Wil Mandersloot verkoopt zelfgemaakte kaarten. De opbrengst daarvan is voor de actie. De komende
weken is er gelegenheid om na de diensten in Bathmen kaarten te kopen.

Of neem even met Wil contact op: tel. 06 20280699

Voor in agenda
Het weekend van 20, 21 en 22 mei ronden we de acties af met een weekend vol activiteiten.
Zet u het alvast in de agenda. Op zondag 22 mei is er een uitzwaaidienst.

Tot slot

Als u vragen hebt: neem dan contact op met Theo Overduin of Frits Mandersloot. Ook komende tijd
zullen we u op de hoogte houden van de acties. Hier in het Kerkblad en natuurlijk ook in de
Bathmense Krant.
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Alpe d’HuZe

opgevenisgeenoptie.nl

Zelf de actie steunen?
Wilt u de teams of afzonderlijke leden steunen met een bijdrage? Dat kan als volgt.

Ga naar de website: Samninent. ¢ .
www.opgevenisgeenoptie.nl (kan ook
door te zoeken op Alpe d'HuZes).

Daar vindt u bovenaan de pagina een
zoekvenster, Vul daar de naam van één
van beide teams in: Lopend Vuurtje of
Fietsend Vuurtje en druk op return.

A OVERALPEDWUTES ~  DERLNEMEERS ~  VRIJWILLWGERS ~

e Wij vonden de volgende pagina’s bij jouw team roekcriterium

U ziet dan de naam van de pagina als zoekresultaat. Druk op het
& rode vierkantje met witte pijltje om naar de pagina toe te gaan.

Lopend Vuurtje

@132 -

Daar ziet u dan aan de rechterkant een
kader waarin u een donatie kunt doen
(één van de genoemde bedragen of
een zelf in te vullen bedrag). Ga dan LOPEND VUURTJE
verder, vul uw gegevens in en kies een T
betaalwijze. Als u dit helemaal afrondt
wordt er een bedrag overgemaakt en
ontvangt u een bevestiging van uw
bijdrage. Alpe d'HuZes is een
ANBI-organisatie, u kunt uw bijdrage _
daarom voor de belasting aangeven als
gift aan een goed doel. o .

@ €8.1315

Haarer ) et 2 A ¢ -

Als u aan een specifieke deelnemer wilt doneren, volg dan dezelfde aanpak maar kies dan in het
zoekcentrum naar de naam van de betreffende persoon in plaats van de teamnaam.
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BEZINNING EN ONTMOETING

BRANDSTOF

In maart staan er mooie ontmoetingen op stapel:

Op dinsdag 1 maart starten we met Lectio Divina, een geestelijke, meditatieve lezing van de Bijbel.
Verder nog 22 maart, 12 april, 3 en 24 mei.
Dat doen we in Dorpskerk Bathmen van 10.00-11.30 uur, onder leiding van Gert Wijnstok.

De 40-dagentijd loopt dit jaar van Aswoensdag 2 maart tot en met zaterdag 16 april.
We mediteren in deze periode van maandag tot en met zaterdag in Dorpskerk Bathmen; doordeweeks om
6.30 uur, zaterdag om 7.00 uur.

Vrijdag 4 maart gaan we meditatief wandelen. We starten om 10.00 uur op de parkeerplaats halverwege
de Oostermaatsdijk, wandelen ongeveer een uur en drinken na afloop ter plekke nog koffie of thee.

Dinsdag 8 maart is de laatste avond van het drieluik over dankbaarheid, aanvang 20.00 uur in Dorpskerk
Bathmen.

Op woensdag 9 maart houdt Joop Mol een lezing over De Heliand in Dorpskerk Bathmen, aanvang 20.00 uur.

Maandag 21 maart komt de gespreksgroep Geloven Nu bijeen in de kerk van Okkenbroek onder leiding
van Margreet Vierhouten, van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Vrijdag 25 maart staat de stamtafel weer klaar in de noorderbeuk van
Dorpskerk Bathmen voor koffie en een goed gesprek van 11.00-12.30 uur.

Tot slot: de rondleiding in Nieuw Sion zal plaatsvinden op zaterdag 23 april
om 14.00 uur.

Wij hopen dat velen van u zich aangetrokken voelen tot een of meerdere van
deze bijeenkomsten. Mist u iets in ons programma? Heeft u een wens, een voorstel,
het begin van een idee voor brandstof? Vertel het ons!

Daar wordt het programma voor het komende seizoen alleen maar beter van!

,_,‘%“"G
— —— Savee,
= N
= L]
De Johannes Passion in Bathmen of in Deventer Y e

De Johannes Passion van J.S. Bach gaat door. Maar of dit in Bathmen of Deventer gaat gebeuren is nog
niet duidelijk. Onduidelijk is momenteel (9 februari kopij inleveren) wat de versoepelingen van de
overheid zullen zijn.

Op zondag 20 maart zal de Johannes Passion van J.S. Bach na 2 afgelastingen uitgevoerd gaan worden.
De uitvoerenden het koor Il Cocodrillo Cante, het Rosaria Barokensemble, Cappella Enschede Junior

en de solisten staan o.l.v. Jeanet Bosch.

De solisten zijn Daniél Herman Mostert (Christus en basaria's), Jeroen de Vaal (Evangelist), Jan
Kruisselbrink (Pilatus), Marjon Strijk (Sopraan), Eline Harbers (Alt) en Jasper Dijkstra (Tenor).

Concert 20 maart 2022. Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 25,00, donateurs: € 15,00

U kunt reeds reserveren via info@muziekkringbathmen.nl.
Na betaling op NL 47 RABO 03057 18959 o.v.v.
johannes passion ontvangt u via de mail het
toegangsbewijs.

Dit concert wordt mede gesponsord door DCC,
Kleintje Cultuur, Gemeente Deventer en 't Dijkhuis
Bathmen.

HOUDT U ONZE WEBSITE WWW.MUZIEKKRINGBATHMEN.NL IN DE GATEN VOOR DE LOCATIE
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Oecumenische vespers van Bathmen, Okkenbroek en Lettele

Door de covid-maatregelen hebben we eigenlijk al twee jaar nauwelijks de oecumenische vespers
kunnen vieren zoals we al 48 jaar gewend waren.

Vorig jaar hebben we een serie gebedsdiensten gevierd, gebaseerd op de prachtige staties van de
Limburgse kunstenaar Sjef Hutschemakers. Deze diensten, gestreamd vanuit een lege kerk waren, en
zijn nog steeds online te bekijken via “kerkdienstgemist.nl” zijn toen zeer gewaardeerd.

Met de verruiming van de covid-regels kunnen we nu weer vespers vieren, en we hopen daarmee bij
te dragen aan samen rust vinden, reflecteren, mediteren, met een bijbeltekst, met gezang en muziek,
maar ook met stilte, ondersteund door mooie afbeeldingen. Zo hopen we samen met de drie kerken
van Bathmen, Okkenbroek en Lettele een mooie voorbereiding naar Pasen te beleven.

U bent daarvoor van harte uitgenodigd in het koor van de Dorpskerk in Bathmen,

op zaterdagavonden om 19:00:

op 26 februari (niet gestreamd),

op 12 maart, 26 maart, deze diensten zijn ook online te volgen via “kerkdienstgemist.nl’,

en de dienst van 9 april krijgt een speciale muzikale invulling.

We zien u graag!!

—E___

Bij de kerkdiensten in maart

Veertigdagentijd

Woensdag 2 maart begint de Veertigdagentijd. Vanaf die dag is er elke doordeweekse dag om 6.30 uur
(zaterdag om 7.00 uur) een stiltemeditatie in het koor van de kerk, die je helpt om bewust de veertig
dagen naar Pasen te tellen.

In steeds meer protestantse gemeenten wordt de traditie opgepakt, waarin je op de eerste dag van de
Veertigdagentijd, Aswoensdag genaamd, een askruisje kunt ontvangen. Kwetsbaar mens als je bent,
mag je in vertrouwen de weg van Jezus naar Jeruzalem volgen. Uit onze gemeente weten mensen
daarvoor al langer de weg naar de kerk van Lettele te vinden en bij het bespreken van de hierboven
aangekondigde oecumenische vespers werd gezegd dat wij ons daar ook dit jaar van harte welkom
mogen weten: woensdagavond 2 maart 19.00 uur!

De zes zondagen in de Veertigdagentijd vallen buiten de telling van deze dagen, maar trekken in
lezingen, liederen en gebeden wel hun eigen spoor richting Pasen. Daar zou je geen zondag van
moeten willen missen — en dan is het op je eigen tijd online kunnen kijken natuurlijk helemaal een
pracht mogelijkheid!

Merk maar eens op hoe de Veertigdagentijd je kan helpen straks op 17 april echt een Paasgevoel te
hebben.

En komt dat er, om wat voor reden ook, toch niet van? Zondag 3 april wordt in de kerkdienst het
fenomeen kinderkerk weer opgepakt. Over de naam gaat de commissie nog vergaderen, maar de
vorm zal zeker helpen om in één uur tijd in de sfeer van Pasen te komen!

Namens het pastoresteam, ds. Gert Wijnstok
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele
informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live — digitaal - te bekijken en te

beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien. @l’ kerkdienstgemist al

zaterdag 5 maart

18.30 Avondgebed Dijkhuis met mevr. Ans Steunenberg (Holten)

zondag 6 maart 1e zondag van de 40 dagentijd

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse
Maaltijd van de Heer
10.00 Eredienst Okkenbroek met ds. A. Kruithof-Looije (Zwolle)

collecte: Rode Kruis

| zaterdag 12 maart
19.00 Vesper Bathmen
| zondag 13 maart 2e zondag van de 40 dagentijd
10.00 Eredienst Bathmen met ds. J. Muntendam (Epse)
collecte: Bloemen voor zieken
| zaterdag 19 maart

18.30 Avondgebed Dijkhuis met mevr. Hanneke Overduin

zondag 20 maart 3e zondag van de 40 dagentijd

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Gert Wijnstok
10.00 Eredienst Okkenbroek met ds. H. van Essen (Zetten)
Kindernevendienst

collecte: KIA straatkinderen Indonesié

| zaterdag 26 maart
19.00 Vesper Bathmen
| zondag 27 maart 4e zondag van de 40 dagentijd
10.00 Eredienst Bathmen met ds. J. Muntendam (Epse)
collecte: Amnesty International
zaterdag 2 april

18.30 Avondgebed Dijkhuis met ds. Gert Wijnstok

zondag 3 april 5e zondag van de 40 dagentijd

10.00 Eredienst Bathmen met ds. Gert Wijnstok

Bathmen Bijzonder

10.00 Eredienst Okkenbroek met pastor mw. A. van Herwijnen (Holten)

collecte: KIA Moldavié

LEZINGEN
(as)woensdag 2 maart
zondag 6 maart
zondag 13 maart
zondag 20 maart
zondag 27 maart
zondag 3 april

Amos 5: 6-15; 2 Korintiérs 5: 20-6: 10 Matteus 6: 1-6: 16-21
Deuteronomium 5: 6-21; Romeinen 10: 8-13; Lucas 4: 1-13
Exodus 34: 27-35; 1 Korintiérs 13: 1-13; Lucas 9: 28-36
Exodus 6: 1-7; Romeinen 5: 1-11; Lucas 13: 1-9

2 Kronieken 36: 14-23; 2 Korintiérs 5: 14-21; Lucas 15: 11-32
Jesaja 58: 7-10; Filippenzen 3: 7-14; Lucas 20,9-19
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Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

kopij inleveren voor

6 mei

3 juni

1 juli

2 september
30 september

4 november

2 december

6 januari

20 april

18 mei

15 juni

17 augustus
14 september
19 oktober

16 november
14 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779 / 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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BROKKENHOEX

2ads

PARALLEL ¥
WERD ZU A

LSNOG:

DE GEMEENTE
BROKKENHOEK
VANGT
EEN SYRISCHE
VLUCHTELINGEN-
FAMILIE OP
EN
IEDEREEN
HELPT
MEE...

IK BEN TEGEN VLUCHTELINGEN JA! MAAR DIE MENSEN DR HEBBEN
IK MOT ZE NIET IN ONS DORP, EN | | HEB3EH TOCK BEWOON B dinre g
SACHT. I GO WL IK MOT ZE NIET IN NEDERLAND...!

MET HEM PRATEN...

..EN ZIJ KRIJGEN ZOMAAR EEN

IEDEREEN STAAT KLAAR OM JA! MIJN DOUCHE IS STUK! ALLES

DIE MENSEN TE HELPEN, MAAR TOCHT IN HUIS! IK HEB LAST VAN NIEUWE WONING EN GRATIS ETEN!
ALS JE ALS GEWONE HOLLANDER REUMA EN IK EET DROOG BROOD MAAR ALS IK HULP VRAAG,
HULP NODIG HERT, KRIJG JE NIKS! AAN HET EIND VAN ELKE MAAND... GEEFT ER NIEMAND THUIS...!

o
0 HELP!

J
SURE! GLAD T
g

IT'S NICE TO BE
BUILDING SOMETHING AGAIN
AFTER SEEING SO MUCH
DESTRUCTION!

..KOM DAAR NOG MAAR EENS OM

GOH, BEDANKT
BIJ HOLLANDERS TEGENWOORDIG!

JONGENS...




