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REDACTIE

Oeps,

en dan is het opeens alweer zover dat het voorwoord
voor ons Baoken geschreven moet worden.

Wat is actueel, waar moet het over gaan?

Na een drukke periode van kerst en oud en nieuw denkt
iedereen dat deze maanden rustiger verlopen. Maar
niets is minder waar, tenminste voor de redactieleden.
Die puzzelen er wat af. Geen kruiswoordraadsel,
sudoku's of 1000 stukjes van een Jan van Haasteren of
Marius van Dokkum. Neeg, het is een heel gepuzzel hoe
we het Baoken vorm gaan geven. Welke foto's horen bij
welke activiteit, past een artikel op één pagina of
gebruiken we er twee. Hebben we een bijdrage nodig
van alle drie de pastores? Hebben we wel alles geplaatst
wat is in gezonden? Moeten we wel of niet teksten
aanpassen. Wie o wie gaat het voorwoord schrijven.

En nee, het is geen vervelende puzzel. Het is een
uitdaging en we zijn uiteindelijk best trots op het
eindresultaat. Soms hebben we ons wat blind gestaard
op ons eigen werk en is het ons ontgaan dat we
sommige woorden wel heel vaak gebruikt hebben. Of
misschien was het wel heel bewust gekozen!!!
Quizvraag: weet u om welk woord het kan gaan in het
vorige Baoken??? Verras ons met uw antwoord dan
verrassen wij u met een nieuw Baoken!

Janneke van Schooten
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Natafelen

Je kent het wel: tijdens een goede maaltijd is er vertrouwelijkheid en openheid ontstaan.
Nade laatste gangsta je niet op; je blijft met je disgenoten natafelen.

Misschien met wat mijmeringen, wat losse gedachten, of juist met diepgang.

De voorgangers van de Protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen,
Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de
PKN ‘Aan tafel?” door hun gedachten hierover te laten gaan.

In deze bijdrage tafelt Henk Schuurman, predikant van de Protestantse Gemeente
Colmschate-Schalkhaar met ons na.

Zuster van Barmhartigheid

In de Adventstijd hadden we in de Ichtuskerk de ‘engelenactie. Gemeenteleden maakten papieren
engelen, met daarop een kerstgroet. We hingen de engelen op aan een draad op de achterwand van het
liturgisch centrum. Elke week kwamen er meer engelen bij. Na de laatste adventszondag brachten we de
engelen als bemoediging naar mensen. Zo waren we voor elkaar engelen op de weg.

Op de fiets bezoek ik Lourdesgrotten in Nederland. Dat zijn replica’s van de grot in Lourdes waar in 1858
Maria verscheen aan het meisje Bernadette Soubirous. In heel Europa zijn er duizenden gebouwd. In
Nederland zijn er nog een honderd over. Bij een zo'n grot ontmoette ik een engel;

een zuster van barmhartigheid. Dat ging zo:

Aan de overkant van de vijver van Huize Severen in Amby, niet
ver van Maastricht, vind ik een Lourdesgrot, uitgevoerd in ruwe
natuursteen. In 1912 betrokken de Zusters van Barmhartigheid
het huis, waar zij een voogdijgesticht voor verlaten en verwaar-
loosde meisjes beheerden. Vijfentwintig jaar later lieten zij de
grot bouwen. Na het vertrek van de zusters in 1973 bleef de grot
achter in het park. De grot is opvallend goed onderhouden.
Nergens zie ik onkruid. Goudgele afrikaantjes, witte petunia’s en
emmers met gulle zonnebloemen sieren de grot.

En niet zonder reden blijkt even later. Het is 15 augustus, het
feest van Maria ten Hemelopneming. Een A4'tje aan een boom
geprikt vertelt dat ik helaas een paar uur te laat ben voor de
Heilige Mis bij de grot en de zegening en uitdeling van de
Kroedwusj. Kroedwusj is een bundel (geneeskrachtige) kruiden
waaraan heilzame werking wordt toegekend. De voor-christelijke gewoonte zo'n bundel in huis te
hangen om ongeluk af te wenden, werd gekerstend. In Limburg is de kroedwusj nog altijd in ere. Verder
meldt de tekst dat ik nog wel kan meedoen aan de Lichtjestocht naar de begraafplaats van de Zusters
van Barmhartigheid. Dat is vanavond. Maar daarvoor moet ik te lang wachten. Ik loop rond de grot.
Tegen de achterzijde staan tuingereedschap, een ladder, emmers, schoonmaakmiddelen. Als ik
terugloop stopt er een auto. Een vrouw stapt uit. Ze loopt naar de grot en schikt enkele bloemen.

We raken in gesprek. Ja, zij onderhoudt de grot al vijftien jaar. En vandaag moest ‘ie er natuurlijk spic en
span uitzien. Ze maakt kleine kopieén van de Mariagrot in mergel, vertelt ze. Pas heeft ze er nog een
verkocht. Of ze zelf wel eens in Lourdes is geweest, vraag ik.

Ze kijkt me vragend aan. Wat of ik bedoel? Nou, Lourdes in de Pyreneeén, waar Maria verscheen aan
Bernadette. Daar heeft ze nog nooit van gehoord. lk vertel haar het verhaal en wijs op een lege
stoeptegel, de plek waar Bernadette gezeten moet hebben. Ze weet van geen Bernadette. Wél van de
lichtjestocht. “Die organiseren we elk jaar voor de zusters. Ze liggen daar, achter die bomen. Want die
arme zusters hebben helemaal geen familie, niemand die naar hen omkijkt. Daarom doen wij dat, dan
zijn er toch mensen die aan hen denken." Inmiddels heeft ze een zak chips opengetrokken. We zitten op
een bankje, de zak chips tussen ons in. Ook een vorm van ‘tafelen; nietwaar? Ik zit naast een engel; een
zuster van barmhartigheid.

Henk Schuurman



KERKENRAAD

Plkaar net verhez-en!

De Stichting Ideéle Reclame (SIRE) is recent gestart met een nieuwe actie:

"verlies elkaar niet als polarisatie dichterbij komt".

In een tijd dat individualisatie hoogtij viert een opvallend signaal. Maar een
signaal dat heel hard nodig is. De actie wordt op de site van SIRE ondersteund
met twaalf adviezen om elkaar niet te verliezen. De meeste zijn technische tips
om op een normale manier met elkaar een gesprek te voeren. Of om dat gesprek
dan maar niet aan te gaan. Maar er zit één tip tussen die op onderlinge relatie duidt: benoem de
hechte band die jullie hebben. Het is van de twaalf tips de enige die wat mij betreft raakt aan de
kern van elkaar niet kwijtraken: elkaar waarderen in wie je bent, je eigen belang opzij zetten en
kijken waar je vanuit een hechte relatie met elkaar in contact

kunt blijven. . .
verlies eLKaaR Niet

Verhalen over Jezus laten ons zien welke houding nodig is om als pelarisatie denthy ket

elkaar niet te verliezen. We leven toe naar de 40-dagen-tijd en

Pasen. ledereen kent het verhaal van Petrus, die als het

spannend wordt, drie keer ontkent dat hij bij Jezus hoort. Dat

had er heel gemakkelijk toe kunnen leiden dat Jezus en Petrus

elkaar zouden verliezen. Maar Jezus biedt Petrus, later aan het

meer, ook drie keer een nieuwe opening om hun relatie te
herstellen. En vernieuwt daarmee de hechte band die tussen
hen bestaat.

Ook in onze lokale samenleving is het belangrijk elkaar niet te verliezen. Daarop is onder andere
ons beleidstraject gericht, waarover u in het vorige Baoken meer hebt kunnen lezen. Omdat we
als kerk in Bathmen en Okkenbroek een hechte band hebben met de katholieke kerk in Lettele
(BOL), zijn we met elkaar in gesprek om te kijken of en zo ja hoe we in dit traject samen kunnen
optrekken. Want we willen elkaar niet verliezen.

Frits Mandersloot
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PASTORESTEAM

Sinds een paar weken zit ik op BeReal. Eén van onze kinderen zei dat ze deze socialmedia-app
wel wat voor mij vond. Ze heeft gelijk. En ik zie nu zelfs elke dag op het scherm van mijn

smartphone een klassieke wijsheid in beeld.

Eén foto per dag

Elke dag stuurt de app op een willekeurig
moment een signaal om binnen twee minuten
een foto te maken. Zo'n foto bestaat eigenlijk uit
twee foto's: een gewone foto en een selfie. En het
idee is dat je jouw volgers daardoor niet, zoals
wel op Facebook en Instagram, slechts mooie
foto's laat zien — de prachtige, misschien zelfs
opgepoetste plaatjes van je leven — maar het
leven zoals datis om 11:12, 14:52 of 18.36 uur.

En als ik zo'n foto zelf op BeReal plaats krijg ik ook
foto's van mijn volgers te zien.

Met volgen ben ik trouwens voorzichtig: alleen
degenen die mij uitnodigen, volg ik.
Uitzondering tot nu toe is de collega uit Fryslan,
die ik tot mijn verrassing zag staan in de lijst van
mijn contacten als één van de mensen die BeReal
gebruiken. Zij was — je raadt het al — ook door
één van haar kinderen uitgenodigd en nu zien
we elk niet alleen het leven van onze kinderen,
maar ook alledaagse plaatjes van ons dominees-
leven, of we nu aan het werk zijn of niet. En
toppunt van vreugde was het op dinsdag 17
januari, toen we tijdens de bijeenkomst van onze
werkgemeenschap Buitenpost-Kollum zo'n
beetje gelijktijdig in dezelfde ruimte onze foto
konden maken. @

Echte wereld

Wat ik zo aardig vind
aan BeReal: je krijgt
een beeld van wat de
ander doet, op de
plek waar zij-hij op
dat moment is.
Daarbij kan de foto
ondertussen ook nog
te raden geven.
Want vond ik op mijn
foto hierbij nu de
hond in de pot of was
ik blij dat iedereen
mijn nasi zo lekker
had gevonden?

BeReal raakt trouwens aan iets heel wezenlijks uit
de Bijbelse verteltraditie. Ik las het weer eens,
toen ik de kring over essays bij het boek Genesis
van Jonathan Sacks aan het voorbereiden was:

‘De aartsvaders (en de aartsmoeders niet te
vergeten, gw) en de profeten leven in de
echte (!!!,gw) wereld, niet in een wereld van
magie, mythe en heldenlegenden.
Abraham neemt een reis vol obstakels.

Hij ontvangt een belofte, maar de vervulling
van die belofte laat lang op zich wachten

en loopt via omleidingen en verkeerde
afslagen!

Juist vanwege het ‘BeReal’- karakter kan ik mij
identificeren met mensen uit deze verhalen,
omdat zij net zoals ik blijken te zijn. In het echte
leven gebeurt het, met alle rauwe kanten van het
bestaan.

Muziek

Voor de fijnproever: de mystieke dichter Christian
Wiman schrijft in zijn boek Mijn heldere afgrond,
over dit echte leven:

‘Alleen als we de meest alledaagse en
schrille details van ons leven aangaan kan
die zeldzame en verborgen muziek van de
ziel versmelten met wat de dichter Seamus
Heaney “de muziek van wat gebeurt”
noemt!

BeReal kan je daar zomaar de ogen voor openen!
Ds. Gert Wijnstok

PS Welkom als je mij wil volgen, dan kijk ik graag mee naar de
plaatjes van jouw echte leven!



PASTORESTEAM
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Spiegel

Wat doen we dat vaak! Jezelf vergelijken met een ander. Je vindt jezelf mooier of lelijker, ouder of
jonger, belangrijker of onbelangrijker dan een ander. Met scheve ogen kijk je naar mensen om jou
heen. We spiegelen ons voortdurend aan mensen, aan anderen. Ons vergelijken blijft niet bij de
buitenkant. Nee, we zeggen of denken dan: ik bén jonger, ik bén knapper, ik bén belangrijker.

Mijn zijn, wie ik ben, wordt bepaald doordat ik mij vergelijk met anderen. En wanneer ik dat doe
schep ik verschillen en tegenstellingen tussen mij en de ander. Het vertekent de ander en mijzelf. En
dat kan niet goed gaan. Daar waar je jezelf niet meer in de ander herkent begint de ellende.

Het ontwricht de samenleving en de verbinding is weg.

Sire

Heeft u hem al gezien? In een nieuwe campagne roept Sire, de Stichting Ideéle Reclame, op elkaar
niet te verliezen in onenigheid.

‘Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Met deze slogan vraagt Sire de
komende tijd aandacht voor de impact van polarisatie.

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie mensen last heeft van irritatie, ruzie of conflict met vrienden
of familie door onderlinge tegenstellingen die zijn gepolariseerd. Onder meer op tv, in de bioscoop
en online zijn filmpjes en afbeeldingen van dierbaren te zien die door een gesprek over immigratie,
corona of het klimaat van elkaar wegdrijven. ‘Verlies elkaar niet’ is de oproep van Sire.

Met de campagne wil Sire mensen een spiegel voorhouden.

Strikvraag

‘Wie is mijn naaste?’ vraagt een wetgeleerde aan Jezus. Het lijkt een strikvraag en hij kijkt gespannen
naar Jezus. Wat zal zijn reactie zijn? Zojuist heeft de wetgeleerde vol trots de samenvatting van de
wet opgezegd: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Natuurlijk, dat weet hij wel. De liefde

tot God en de liefde tot de naaste horen bij elkaar.

Maar wie zijn naaste is.....2 En dan vertelt Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en
houdt hem zo een spiegel voor.

Samen

Een reiziger ligt gewond langs de kant van de weg. Twee mensen lopen met een grote boog om het
slachtoffer heen, een priester en een Leviet.

Een Samaritaan, een vreemdeling, biedt wél hulp.

Wie van de drie is de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?

De wetgeleerde krijgt het woord ‘Samaritaan’ niet over zijn lippen: de man die hem barmhartigheid
heeft betoond.

Jezus zegt hem: doe dan voortaan net zo. Als je andere mensen helpt, krijgt je leven zin en betekenis.
Bijzonder: de man vraagt: wie is mijn naaste? Maar Jezus vraagt: van wie ben jij de naaste? Hij draait
het om. Niet wat kan jij voor mij doen maar wat kan ik voor jou doen? Maak jezelf niet groter dan een
ander. Een discussie is goed maar houd respect voor elkaars standpunt. Dan kom je samen verder!

Ds. Hanneke Diermanse



Ouderen als krachtbron voor de kerk

De kerk vergrijst. Dat wil zeggen: het aandeel
ouderen in de totale leeftijdsopbouw van de kerk
groeit. In veel zondagse kerkdiensten en vieringen
zijn ouderen in de meerderheid. Dat geldt ook voor
kringenwerk en andere activiteiten als kerkenraden,
besturen en colleges, contactpersonen, kerknoabers
en veel van het vrijwilligerswerk.

Ook in onze kerken in Bathmen en in Okkenbroek is
dit het geval. Drie-vierde van onze kerkleden is 50
jaar of ouder en bijna 50% is 65+.

Is dat erg, is de onderliggende vraag van dit stukje.
Natuurlijk is het prachtig als (weer) meer jongeren
zich thuis zouden voelen in de kerk.

Ze zijn te allen tijde van harte welkom!

En misschien ligt daar voor ons als kerken de op-
dracht en uitdaging om bij de inrichting en de inhoud
van onze diensten nog meer rekening te houden met
hun taal, hun leefwereld en hun wensen.

Aan de andere kant is het, denk ik, ook goed om onze
waardering uit te spreken voor al die oudere
gemeenteleden die zo trouw de diensten bezoeken,
die steeds weer hun schouders zetten onder ons
kerkenwerk en ruimhartig blijven geven bij de
jaarlijkse Actie Kerkbalans. Een krachtbron dus voor
de kerk, zou je zeggen.

Maar dat geluid horen we vrijwel niet. Het spreken
over vergrijzing hoort thuis in het rijtje: krimp,
achteruitgang, zorgen, slecht nieuws.

De theoloog en predikant Hans de Waal plaatst dit
alles echter in een ander en breder kader, wat ik van
harte onderschrijf:

‘De Kerk mag zich bij uitstek een “gemeenschap van
geroepenen” noemen. Hoe jong, van gemiddelde
leeftijd, of hoe oud die gemeenschap ook is’

De ervaring van het 'zich geroepen weten' is een
spirituele ervaring, het geeft te denken, het is een
krachtbron. In theologische zin is de kerk dan ook
een bron van vreugde, is het een gave van God en is
iedere gemeente een gemeente van Christus.

Het doel, de reden voor haar bestaan, is niet haar
voortbestaan, maar het beantwoorden van haar
roeping: om van betekenis te zijn voor je naasten!
Want in de kerk draait het om de ontmoeting, die
staat fier in het midden: de ontmoeting met elkaar,
met God en met anderen om ons heen.

Dat verandert niet als de kerk kleiner wordt, of als de
gemiddelde leeftijd stijgt.

PASTORESTEAM

L RijReT.,

Tim van lersel, predikant bij dementerenden en
ethicus, sluit zich hierbij aan. Hij zegt: een vergrijsde
kerk is ook een wijze kerk. Ouderen hebben de
roeping om hun wijsheid te delen.

Wijsheid in het leren omgaan met loslaten, in het
leven met verlies, in het doorprikken van schijnzeker-
heden in ons leven, en de ontdekkingen delen van
waar het echt om gaat in het leven. Juist als je ouder
bent, is dat je roeping voor kerk en maatschappij. Dat
je laat zien dat je ertoe doet, hoe dan ook. U, als
oudere, maar daarom eveneens jij als jongere. Zo
heeft de vergrijsde kerk de roeping om te laten zien:
Je doet er toe, omdat God jouw levensadem is.

Tenslotte: Als kerkelijk werker voor met name oudere
gemeenteleden kom ik veel met bovengenoemde
doelgroep in aanraking en proef ik hun zorgen om
die ouder-wordende kerk. Maar ik zie ook hun veer-
kracht en hun diepe verbondenheid met diezelfde
kerk. Het leek en lijkt me goed om op deze plaats
onze en mijn waardering voor hen uit te spreken en
hen allen een hart onder de riem te steken.

N.B. Mocht u op dit stukje willen reageren, dan mag
dat natuurlijk.

We maken er dan gewoon ‘een doorgeef-pen stukje'
van...

Hartelijke groet,
Hanneke Overduin



=RE-S-ER-V-EER-DEZE-D-ATUM:
“W-0ENSDAG 22 -MAART
Wat: Gemeenteavond. We informeren u dan graag over een aantal
ontwikkelingen binnen onze kerkelijke gemeente
Wie: U, de kerkelijke gemeente
Waar: Dorpskerk Bathmen
Informatie: Meer informatie in het volgende kerkblad

De oliebollenactie van de Bazaar Okkenbroek heeft deze
jaarwisseling een netto opbrengst van € 300, opgeleverd.
Opnieuw een mooi resultaat. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld
aan dorpshuis ‘Ons Centrum’ voor het organiseren van een
nieuwjaarsbijeenkomst.

Een goed en vooral gezond 2023 gewenst en hartelijk dank voor uw
bijdrage.

De Bazaarcommissie

Gezellige zondagmiddag

Op 15 januari hebben we op de zondagmiddag,
die saai en eenzaam kan zijn, gezelligheid bij
elkaar gezocht. Kopje koffie, thee, sapje en wat
hapjes, beetje kletsen een spelletje spelen, de
middag vloog voorbij.

12 maart gaan we weer een gezellige zondag-
middag organisseren. Als u de zondagmiddag ook
vaak alleen bent en eigenlijk wel behoefte hebt
aan wat aanspraak, u bent van harte welkom.
Opgeven is niet nodig maar een belletje naar
Ankie (06 3464 8511) of Géke (06 1036 2899) is
prima...

Koffie in de kerk

Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur
in de kerk van Bathmen. De volgende keer is 17 februari.
Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.
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Even leek het erop of alles mis zou gaan. Vertraging op
Schiphol, liftende engelen?!?

Een boerenprotest voor de kerk, herders met een
vacature die maar niet ingevuld werd, een herbergier die
schoorvoetend de gasten een plek in zijn overvolle
herberg toewees.

En als sluitstuk Jozef en Maria in een slaapzak voor de
kerkingang omdat er geen plek meer voor hen was. Het
was vroeger al niet veel anders dannu ...

Gelukkig kneep de herbergier een oogje dicht en kon het
feest alsnog beginnen er was nog een plek in de stal
achter zijn herberg.

Wat een grandioos acteertalent van de kinderen en wat
was het een feest om als vanouds het kinderkerstfeest in
een overvolle kerk samen te mogen vieren.

Met behulp van onze organist Franske hoefden we
gelukkig de oude kerstliederen niet te missen.

We begonnen in een ietwat koude en donkere kerk
maar eindigden mede dankzij de dansende en
zingende engelen met het zicht op baby Jezus in het
licht.

Om te eindigen met de woorden waar onze mooie
vertelengel Gabriél mee begon:

Al heel, heeeel heeeeel lang geleden nog ver voordat het
kindje Jezus geboren was sprak de profeet Jesaja uit de
bijbel deze woorden uit:

Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust op zijn schouders en men noemt
Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige
vader, Vredevorst.

Wij zien er naar uit wat er
volgend kerstfeest weer
gaat gebeuren.

De kerstfeestcommissie:
Gerdien, Hans, Lisette,
Gert en Marie Elise



Actie Kerkbalans in volle gang

Op het moment dat we dit schrijven is de Actie Kerkbalans nog in volle gang.
Meer dan 80 vrijwilligers zijn bezig om alle gemeenteleden te bezoeken voor de vrijwillige
bijdrage 2023.

Begin januari heeft het team van kerkrentmeesters met hulp van extra helpers de ruim 1200
enveloppen voorzien van de persoonlijke brief en de folder 2023. Daarna zijn alle adressen
gesorteerd en ondergebracht in de wijken van de
9 sectoren die we kennen.

Elke sector heeft 8-10 contactpersonen, elk met
een eigen wijk, die de bezorging en daarna het
ophalen verzorgen. Een flinke, jaarlijks

: terugkerende klus.

. In het volgende Baoken hopen we een
(voorlopige) stand van de toezeggingen te
kunnen vermelden. We zijn hoopvol gestemd!

Nieuwe bestemming voor Bathmense kerkstoelen

In 2020 hebben we voor de kerkzaal van Bathmen nieuwe stoelen aangeschaft die helemaal
voldoen aan de hedendaagse eisen van brandveiligheid c.q. paniekveiligheid.
Dat is vooral aan de orde bij grotere bezoekersaantallen.

Een aantal ‘oude’ reservestoelen pasten niet meer in dat systeem van veiligheid. Daarvoor
zochten we een andere bestemming. Dat is nu gelukt. De stoelen zijn verkocht en helemaal
naar Bulgarije verhuisd! Ze doen daar nu dienst in een plaatselijke, wat kleinere kerkzaal. Op
de foto zijn ze te zien. We zijn erg blij dat ze zo'n mooie bestemming tijdig voor de
kerstdagen hebben gekregen in een andere kerk in Qost-Europa.




KERKRENTMEESTERS

De kerkpaadjes zijn klaar

In Bathmen hebben we toegangspaadjes gemaakt naar de ingangen aan de zijkant van de
kerkzaal, het zogeheten Zuiderblok en Noorderblok. Zodoende hoeven bezoekers niet meer
over het gras te lopen wanneer deze ingangen worden gebruikt.

Aan beide zijden is een aansluiting gemaakt op het aanwezige plein aan de voorzijde en op het
straatwerk aan de noordzijde. De beide toegangspaden hebben een drempelloze aansluiting dus
eenvoudig en veilig te gebruiken, ook voor rollator- en rolstoelgebruiker.

Hovenier Vriezekolk klaarde de klus. Ze maakten gebruik van een steensoort die goed past bij het
bestaande straatwerk en de kerk. Een prima verbetering van het kerkelijk erf.

Daar kunnen we jaren mee vooruit.

Aanleg van het pad vanaf het
kerkplein naar het zuiderblok

Drempelloze aansluiting aan de
noordzijde



ALS DE PREEKSTOEL
SPREKEN KON

Een verhaal dat de preekstoel in de kerk van Haar vader was Adrianus Jacobus Pieter

Okkenbroek laat spreken dankzij een Zonnevylle, die 1 augustus 1880 in Zeist
tekening van de preekstoel die de ouders van  geboren werd. Hij overlijdt plotseling, Milie is
Marleen le Mat in 1995 aan de kerk hebben dan nog geen jaar oud. Klasgenoten in het
geschonken. De tekening hangt pontificaalin  dorp noemden Milie "Milie van de Villa".

de consistoriekamer aan de wand. Het was de tijd waarin op de villa de kansel
Een tekening die, zoals achterop staat, lag opgeslagen om in 1936 door Jan van Ens

(*6 augustus 1898 — 125 april 1990) in de kerk
geplaatst te worden. Berends was onder-
tussen in Holten gaan wonen waar hij als
architect zijn sporen heeft nagelaten. Hij
bouwde er zijn eigen huis. Het in 1955-1956
gebouwde complex voor Constructiebedrijf
en Machinefabriek Universal, gesticht door
Herman Klein Velderman uit Bathmen, in
Holten is van zijn hand. In 1958 schilderde
Berends voor de gemeente Borculo een
portret van Koningin Juliana.

Herman Berends schilderde
portret van onze koningin

gemaakt is door de in Deventer geboren
Herman Berends (*1904 — t1986) en
aangeboden door Adriana Marie Louise
(Milie) le Mat — Zonnevylle (*11 november
1925 - 17 augustus 2018). Een tekening met
een verhaal al is het maar over de wijze
waarop Zonnevylle geschreven is: Zonneville.
De voorzichtige conclusie die daaruit te
trekken valt is dat Milie niet zelf haar naam
achterop heeft geschreven. Als dolend
kunstschilder zoekend naar de ziel in zijn
tekeningen trok Berends veelvuldig naar
Frankrijk. Hij ging in de periode 1929-1938
met enige regelmaat te rade bij zijn
tekenmakker en illustrator G.L. de Wetstein
Pfister eigenaar van Huize Okkenbroek. Milie =
Zonnevylle woonde in de periode 1932-1938
met haar moeder Maria Johanna van Arkel i
(*25 maart 1887) in een kamer op de villa.
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Toen de preekstoel eenmaal was geplaatst maakte Berends daar een tekening van.
Berends is de kunstschilder waarover Van Ens op bladzijde 35 in het boek De kerk van
Okkenbroek 1904-2004 het heeft.

“Wat nu het werk zelf betreft, de preekstoel en alles zat dik onder de verf en de verflaag
zou door een kunstschilder er af gedaan worden, waar ik echter geen aangename maat
aan had. Hij had meer zin in praten dan in werken.. .

In het Deventer Dagblad van 26 november 1936 staat een uitvoerig verslag over De
veranderingen in Diepenveen’s Oosthoek waarin een schets van de preekstoel het artikel
siert. Een passage in het artikel verwijst naar Berends en dat hij de schets heeft gemaakt.
Berends krijgt in dat verhaal overigens een andere rol dan zoals Jan van Ens dat zoveel jaar
later heeft ervaren en is opgetekend in het boek over de historie van 100 jaar kerk in

Okkenbroek.

“Vreugde gaat er thans hier uit naar het kerkje, waarin het podium vervangen is door een
mooi, oud preekgestoelte, afkomstig uit de Ned. Hervormde kerk te Oldenzaal.

Onder toezicht van den heer Berends, te Holten, die voor ons bovenstaande teekening
vervaardigde, is het fraai bewerkte, in eikenhout uitgevoerde gestoelte met het van een
kroon voorziene klankbord opgesteld, en zij vormen een prachtige harmonie met het

interieur...”

De tekening van de kansel kwam in het bezit van Milie en haar moeder en verdween in 1938,
toen zij naar Bilthoven verhuisden, uit Okkenbroek. Milie Zonnevylle, getrouwd met de heer
Louis le Mat (+ 25-2-1996) schonk nog bij leven van haar echtgenoot in 1995 het kleinood
aan de kerk. De preekstoel spreekt, in ieder geval tot de verbeelding.

Henk Sepers
13
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Paasgroetenactie 2023 A

Vanuit de PKN in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan
gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma
het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaart.

Het thema is: Uit liefde voor jou. Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.

Zo'n paasgroet doet goed. Er wordt gedacht aan de gevangenen. Het is weer mogelijk om de
kaarten in de kerk uit te delen. U hoeft alleen uw naam er op te zetten, geen plaatsnaam.

Er staat al een Engelse of Nederlandse groet op. Alle kaarten worden verzameld in een grote
envelop en door de ZWO naar Kerk In Actie gestuurd voor 5 maart. Daar worden ze gesorteerd en
verdeeld over de penitentiaire inrichtingen zowel in Nederland als het buitenland.

Namens de ZWO bedankt,
José Vijver

Uit liefde voor jou

Dat is het thema van de komende veertigdagentijd.
Toen we bezig waren om een nieuw project uit te
zoeken voor het komende jaar vonden we niet
direct een beter project dan dat van het afgelopen
jaar. En dat was kwetsbare mensen in Moldavié.
Moldavié is een land, iets kleiner dan Nederland met
3.3 miljoen inwoners. En daar komen nu nog
400.000 vluchtelingen uit Oekraine bij. Ga er maar
aan staan als allerarmste land van Europa.

Vorig jaar met de sobere maaltijd op 2 maart was net
de oorlog in Oekraine uitgebroken. We waren allen
ontdaan en ongerust. De voorzitter van de ZWO, Jan
Harm Borger, zou een inleiding over ons project van
Moldavié houden, maar door een val met zijn fiets
ging dat niet door. We besloten toen dat we deze avond in het teken van Oekraine zouden laten
staan. Ook de opbrengst was hiervoor. Dat was een mooi bedrag van bijna € 300.

Het afgelopen jaar was de collecteopbrengst wel telkens voor ons gekozen doel Moldavié.
Daarvoor hebben we € 1299,00 gestort en op de valreep kwam daar nog eens € 500,00 bij.
Ook geweldig. Helaas blijft onze aandacht en hulp voor dit land hard nodig.

We gaan ook dit jaar weer met elkaar @@n sobere maaltijd in de kerk houden.
We zien dit als zinvol en herkenbaar. Het is voor ons een middel om met elkaar iets te doen.
Jan Harm zal ons project toelichten.

De maaltijd vindt plaats op woensdag 22 februari om 17.30 uur.
Aansluitend is er dan de wekelijkse wake. De sobere maaltijd is gelijk het begin van de 40 dagentijd.

Omdat we graag willen weten hoeveel soep we moeten maken graag opgeven of inschrijven in de
lijst die achterin de kerk ligt of uw naam even doorgeven aan:

Gera Ploeg: Tel. 0570 - 542205

14



De herbevestiging van Tonny
Oplaat in beelden gevat. Zij gaat
opnieuw voor een periode van
4 jaar als diaken verder. Zij is blij
met het team dat gezamenlijk de
schouders er onder zet.
Voldoende reden om door te gaan.

Brandstof in februari

. Vrijdag 3 februari weer een fijne meditatieve wandeling van 10.00 tot 11.45 uur, vanaf de
parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk. De keer daarop is vrijdag 3 maart.

. Maandag 6 februari wordt in Geloven-Nu verband ingegaan op het werk van
Dag Hammarskjéld. Omdat Margreet Vierhouten ziek is, neemt Gert Wijnstok tijdelijk ‘ (
voor haar waar. Kerk Okkenbroek van 20.00 tot 21.30 uur. . '{f

. Woensdag 8 februari staan de beschouwingen van Jonathan Sacks centraal. : |
We lezen hoofdstuk 4 vanaf p. 87, Over Genesis 18-22.

Dorpskerk Bathmen van 20.00 tot 21.30 uur.

. Vrijdag 10 februari de theatervoorstelling Bidden voor een koekje in Dorpskerk Bathmen,
aanvang 20.00 uur.

. Donderdag 16 februari de filmavond Babettes Feast in Dorpshuis Ons Centrum in
Okkenbroek. De film start om 19.00. Daaraan voorafgaand is er de mogelijkheid om samen
te eten om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Fijn als je kunt bijdragen in de kosten van de
maaltijd, de film en de zaal, ca. € 15,- per persoon.

. Vrijdag 24 februari kunnen we elkaar treffen aan de stamtafel in de noorderbeuk van
de Dorpskerk Bathmen, van 11.00 tot 12.30 uur.

. Tot slot op woensdag 1 maart een muzikale lezing van Frits de Lange, samen met
zangeres Eessa Frieman, met een rijk perspectief op de tweede levenshelft. Dorpskerk
Bathmen, inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.
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Theaterfiets

Theaterfiets tijdens lunch nul tot twaalf jaar op zondag 26 maart
Door een onvoorziene omstandigheid kan de al aangekondigde lunch voor ouders-verzorgers met

hun kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar niet doorgaan op zondag 12 februari. Nieuwe datum is nu
zondag 26 maart, van twaalf tot drie uur.

Wat kun je verwachten?

Om te beginnen een gezellige en lekkere lunch.

Daarna zijn er twee aparte programma'’s voor de kinderen en ouders-verzorgers afzonderlijk.
Voor de kinderen voert Dolf Moed van ‘Theaterfiets’ zijn voorstelling De Tijdmachine op.

Ondertussen gaan hun ouders-verzorgers interactief aan de praat over wat ouders maar kan
bezighouden. En natuurlijk maken zij de finale van De Tijdmachine met hun kinderen mee.

ledereen (met kinderen) in de leeftijd van nul tot twaalf jaar krijgt een persoonlijke uitnodiging.

Mis het niet!
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IN MEMORIAM

Gerda Johanna Klein Lebbink - Lensink
* Kring van Dorth, 23 november 1926 1 Bathmen, 10 januari 2023

Op 10 januari 2023 is Gerda Klein Lebbink onverwachts overleden in haar
appartement in ‘t Dijkhuis. Ze was niet zo lekker, maar dat er zo snel een eind
aan haar leven kwam had niemand verwacht. We hebben op maandag 16
januari afscheid genomen van Gerda in de kerk in Okkenbroek. Samen met
Ria en John, Anke en Wim, Geert en Klasina, klein- en achterklein-kinderen,
familie, vrienden, buren en bekenden. Gerda heeft vanaf haar huwelijk met
Christiaan (Jan) Klein Lebbink in Okkenbroek gewoond en was heel actief in
het dorp en in de kerk. Hiervoor is ze benoemd tot lid in de orde van Oranje
Nassau. Ria, Anke en Geert hebben verteld over 96 jaar vol zorg, de hechte
band met zussen en broers, het klaar staan voor een ander. En hoe ze de
draad weer op wist te pakken na het overlijden van Jan.

Gerda was een gelovige vrouw, met de brief van Paulus aan de Korintiérs uit
hoofdstuk dertien over de liefde, hebben we Gerda herdacht. We hebben samen God gedankt voor
het lange leven van Gerda, met alle zware - maar ook met de vele mooie momenten in haar leven. We
hebben met geloof, hoop en liefde haar naar het graf gebracht van haar Jan en Gerda opgedragen
aan de liefde en het licht van God. Met verdriet, maar vooral in dankbaarheid wordt Gerda herdacht
door allen die haar missen.

Ans Steunenberg-Aaftink

Dirk Jan Schepers

Op vrijdag 13 januari is overleden Dirk Jan Schepers in de leeftijd van 79 jaar.
Samen met zijn vrouw Gerda woonden beiden nu vier jaar aan de Koesteeg 1.
Janis geboren en getogen in Schalkhaar op de boerderij. Hij trouwde met
Gerda en samen werden zij ouders van drie zonen. Jan was actief in het
verenigingsleven en de kerk en was altijd lid van een koor. Jarenlang is hij
met hart en ziel boer geweest tot hij de uitvaartonderneming instapte.

De laatste 20 jaar van zijn arbeidzame leven heeft hij gewerkt als uitvaart-
begeleider. Dit was bijzonder werk wat hij met veel zorg heeft gedaan.

Zeven jaar geleden bleek Jan kanker te hebben. Het behandelingstraject was
zwaar en zijn gezondheid ging op en af. Maar de goede perioden waren er en
hij genoot van de kinderen en kleinkinderen om zich heen.

De laatste tijd ging hij hard achteruit en voelde hij dat zijn einde kwam.

Tijdens de afscheidsdienst in de kerk klonken er warme herinneringen van de kinderen en zongen we
dierbare liederen.

In het geloof dat Jan rust en vrede gevonden heeft hebben we hem toevertrouwd aan God, de
Liefdevolle, die onze namen bewaart.

Ds. Hanneke Diermanse
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Tro Muzinder met Sefardische liederen

Op zondag 19 februari komt Trio Muzinder opnieuw naar Bathmen. In 2018 was dat met het
programma Tonadillas & Tapas, een warmbloedig Spaans, Zuidamerikaans programma.

Ditmaal een sfeervol concert waarin de echo's weerklinken van prachtige oorspronkelijke Sefardische
melodieén en teksten, ontstaan in de middeleeuwen in Zuid-Spanje.

Sefardische melodieén en de bijbehorende poézie gaan over het Joodse leven van alledag.

Zo zijn er Spaans-Joodse ballades, religieuze teksten, bruiloftsmuziek en liefdesliederen.

Niet de harde strijd om het bestaan wordt verklankt, maar de verschillende levensfasen van de mens,
van geboorte tot graf. In de afgelopen eeuwen hebben veel componisten zich laten inspireren door
Sefardische muziek waardoor deze tot op de dag van vandaag levend blijft.

In het programma “Ecos de Sefarad” hoort u composities en arrangementen van o.a. Annette
Kruisbrink, Sid Robinovitch, Manuel Valls en Andrew Zohn. Het trio Muzinder bestaat uit:
Franka van Essen, zang | Mirjam Altena, fluit en cajon | Annette Kruisbrink, gitaar

Concert 19 februari 2023
Dorpskerk Bathmen
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: incl. consumptie € 17,50, Donateurs € 12,50
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Even dacht de redactie om er een puzzelvraag van te maken: wat is in Baoken van januari

anders dan in alle voorgaande edities? Mogelijk was het je opgevallen: in het overzicht van de
vieringen waren geen kleurenbalken te zien.
Dat blijkt toch wat makkelijker voor de opmaak te zijn. Maar het betekent niet dat onze kerk-
diensten voortaan kleurloos zijn.

Kleuren kerkelijk jaar

Dat zie je aan de kleurencirkel die voortaan bij het
overzicht te zien is. Elke tijd in het kerkelijk jaar
heeft zijn eigen kleur. Dat kan paars, wit, groen
of rood zijn. Die kleur zie je tijdens de kerkdienst
als de kleur van de stola om de toga van de voor-
ganger, het antependium dat aan de preekstoel
hangt of op de liturgische tafel ligt en sinds kort
ook aan de rand van de presentatie van de
liturgie op de beeldschermen.

Paars is de kleur van zowel de Advent als de
Veertigdagentijd. Beide perioden gaan vooraf
aan de eerste twee grote feesten in het kerkelijk
jaar, Kerst en Pasen. Paars geldt dan als de kleur
van voorbereiding, bezinning en inkeer. Want wil
je echt feestvieren dan vraagt dat tijd om eerst
stil te staan bij wat nodig is voor dat feest.
Mogelijk is dat zelfs een wisseling van perspec-
tief. Jezus werd tenslotte niet in het koninklijk
paleis van Jeruzalem geboren, maar in een stal te
Bethlehem.

Wit is de kleur van de twee feesten die op deze
voorbereidingstijd volgen. En omdat feest vieren
ook echt om tijd vraagt, blijft dit wit in de Kerst-
tijd altijd tenminste tot en met Driekoningen en
in de Paastijd maar liefst negenenveertig dagen
het beeld bepalen. Deze kleur wit is traditioneel
de kleur van de doopjurk van dopelingen. Want
wie met Christus verrijst uit het water van de
doop, mag in het landschap van geloof, hoop en
liefde wandelen. Daarom is dit wit dan ook de

kleur bij uitstek voor een liturgisch gewaad, zoals
die van ons pastoresteam.

Na de negenenveertig dagen die tellen vanaf
Eerste Paasdag - inclusief de Veertigste Paasdag
die Hemelvaartsdag is — breekt de Vijftigste
Paasdag aan, Pinksteren. De kleur wit verandert
dan in rood. Pinksteren is het uitroepteken achter
Pasen. Jezus Messias, de Levende Heer, brengt
mensen in vuur en vlam. En dat is een lopend
vuurtje tot in onze tijd.

Na Pinksteren breekt tot Advent de lange zomer-
en herfsttijd aan, waarin de kleur groen is.

En ook gedurende de korte tijd tussen
Driekoningen en de Veertigdagentijd is dit de
kleur. Groen staat voor groei. Er is veel tijd om
steeds verder te groeien in de vreugde die het
Evangelie van Jezus Messias brengt.

Geen kerkelijk jaar hetzelfde

De kleurencirkel kan het beeld oproepen van het
kerkelijk jaar waarin steeds weer dezelfde
beweging wordt gemaakt.

Maar in plaats van steeds in hetzelfde kringetje
rond te draaien, is het beeld van een wenteltrap
de ervaring van mensen die jaar na jaar het
kerkelijk jaar doorleven. Zelf steeds een jaar
ouder en in steeds veranderende tijden, groeit
een mens in geloof, hoop en liefde. En dat geeft
kleur aan je leven, hoe de loop daarvan ook is.

Ds. Gert Wijnstok
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In het weekend van 18 en 19 februari zijn er twee diensten met viering van het Heilig
Avondmaal.

Eerst is dat op zaterdag om 18.30 uur in 't Dijkhuis. Twee keer in de maand is hier altijd op
zaterdagavond een avondgebed. En na lange tijd is er nu weer gelegenheid om samen
brood en wijn te eten en drinken en met elkaar de gemeenschap met
onze Heer te vieren.

De andere dag is dat om 10.00 uur in Okkenbroek. Altijd is er op deze
derde zondag van de maand tijdens de kerkdienst
kindernevendienst. En ook hier na langere tijd nu weer juist op deze
zondag voor jong en oud gelegenheid om de Maaltijd van de Heer te
vieren.

Een tafellied zingt: 'Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel.

Waardevol om dit in dat weekend op twee plekken te vieren.

Wel:kom!
—IE.

Terugblik: orthodox kerstfeest op 7 januari

In Oekraine wordt het kerstfeest op 7 januari gevierd. Met een aantal van de Oekrainers die in
Bathmen en omstreken onderdak hebben gevonden, hebben we daar aterdagmiddag

7 januari aandacht aan besteed. Met volgens traditie, kerstliederen dle c?izmrklﬁderen worden
verteld, een gezongen lied en Oekraiense gerechten. a

Bijzonder om zo van andere tradities te leren.




Bl DE VIERINGEN

Bij de kerkdiensten in februari

Repetities “Projekt-BOL koor” voor de eerste vesper in de veertigdagentijd.

Voor een eerste “optreden” van het “projekt-BOL-koor” zijn twee repetities gepland:

donderdag 16 februari van 16:30 tot 17:30,

donderdag 23 februari van 16:30 tot 17:30 of van 20:15 tot 21:00.

De uitnodiging is aan allen die wel een keer samen willen zingen, ook als je verder niet in een koor
zingt. Koorleden mogen uiteraard ook meedoen, graag zelfs.

Ook mensen die maar op één van beide repetities kunnen komen zijn van harte welkom. Het gaat er
vooral om dat we een keer samen zingen, en zien of het voldoende plezier en voldoening geeft om
een volgende keer te plannen.

Vesper:
zaterdagavond 25 februari, om 19:00
Dorpskerk Bathmen

De dienst duurt ongeveer 30 tot 40 minuten.
De tijden voor de repetities zie hierboven.

Het is uiteraard gratis, voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aanmelden kan via emwubbe@antenna.nl
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest
actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live —
digitaal — te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl
en ook op een ander moment terug te zien.

zondag 29 januari 4e zondag van Epifanie
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Johan Weijenberg (Harfsen)

collecte: PKN, kinderen en jongeren
zaterdag 4 februari
18.30 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin

collecte: Diaconie en kerk
zondag 5 februari 5e zondag van Epifanie
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Anneke Kruithof-Looije (Zwolle)

collecte: kerk in actie, Pakistan
zaterdag 11 februari

19.00 Bathmen Vesper
zondag 12 februari 6e zondag van Epifanie
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Siebe Roozenboom (Holten)
Okkenbroek géén dienst collecte: kerk in actie, noodhulp Ethiopié
zaterdag 18 februari
18.30 Dijkhuis Avondgebed met ds. Gert Wijnstok
Maaltijd van de Heer collecte: bloemen voor zieken

zondag 19 februari 7e zondag van Epifanie
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Anneke Kruithof-Looije (Zwolle)
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Gert Wijnstok

Maaltijd van de Heer

Kindernevendienst collecte: bloemen voor zieken
zaterdag 25 februari
19.00 Bathmen Vesper
zondag 26 februari 1e zondag van de veertigdagentijd
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
Okkenbroek géén dienst collecte: kerk in actie, zending Zambia

zaterdag 4 maart
18.30 Dijkhuis Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse
collecte: diaconie en kerk

zondag 5 maart 2e zondag van de veertigdagentijd
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Johan Weijenberg (Harfsen)
collecte: Leprastichting

Vastentijd
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COLOFON
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Verschijningsdatum kopij inleveren voor . : -3 Q
Voor uitvaartdienst S 3
21 mantt 15 maart neem a.u.b. contac't‘op met o ®
5 mei 19 april | predikant of kerkelijk werker g =1
2 juni 17 mei =~
30 juni 14 juni | Banknummers
1 september 16 augustus . Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
6 oktober 20 september . Algemeen: NL91RABO0305703714
3 november 18 oktober h ZWO: NL60RABO0305737155
1 december 15 november Diaconie: NL94RABO0305703854

5 januari '24 13 december
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ER STAAT EEN JONGETJE VOOR DE KERK... J Hi ..TE VLOEKEN! l
(O)
|
0wl
Jioogi LI

MAAR IK KAN DIT TOCH NIET

ZOMAAR LATEN GEBEUREN!
HET HELE DORP

ZIET HET!

HIJ PROREERT ME VAST
TE PROVOCEREN...!

MAAR DAN LAAT IK ZIEN DAT
IK TE PROVOCEREN BEN!
DAT IS PRECIES WAT HIJ WiL!

NIET OP

DAN ZEG
JE ER WAT

BIDDEN!

DE KRACHT VAN
HET GEBED ZAL
ME LEIDEN!

0 HEER, HELP ME ALSTUBLIEFT

BlJ DIT LASTIGE DILEMMA EN

STUUR ME KRACHT
EN INZICHT OM...

==
paT was NeT —  ..DAT wAS GODS HAND! LANG LEVE DE KRACHT
DE KOSTER... - : » l

VAN HET GEBED!




