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REDACTIE

Nederland heeft veel liefde in zich

Inhoud
Het kan niemand ontgaan zijn: de aardbevingen in
Syrié en Turkije. Zoveel mensen die alles kwijt zijn. Jaargang 8, nr. 3, maart 2023
En die man, vrouw, kinderen, ouders, grootouders,
broers, zussen, neefjes, nichtjes moeten missen. 2 Inhoud en redactie
Aangrijpend waren alle beelden en verhalen van de
laatste weken. Mij werd het soms te veel en koos ik er 3 Overweging
voor om even niet naar de televisie te kijken.
Dat ervaar ik nu nog meer als een groot voorrecht! 4 Kerkenraad
Ik maak me zorgen over hoe het daar verder moet.
Hoe kunnen zo veel mensen weer een dak boven 5 Gasten in huis
hun hoofd krijgen, of stromend water en voldoende
eten? 6-7 Pastoresteam
Ik heb wel gekeken naar de einduitslag van de
Actiedag. Daar komt ook de tekst van deze kop 89 Kerkrentmeesters
vandaan, uitgesproken door zangeres Karzu, maar
ook de tekst van Sinan Can is bij mij blijven hangen. 10-11 Van het Kerkelijk erf
"Het opgehaalde geldbedrag is prachtig, maar
ook de mensen die niets kunnen geven, kunnen 12 Diaconie/ZWO
altijd een stukje van hun hart geven:
LIEFDE en empathie voor elkaar! 13 Bezinning en ontmoeting
Nederland is een klein land met een groot hart".
14-15 In gesprek met ...
Op de voorpagina van dit Baoken deze keer geen
vrolijke voorkant. We vonden deze voorkant zo bij de 16-17 In memoriam
situatie van deze tijd passen: de ramp in Syrié en
Turkije, maar ook de oorlog in Oekraine, die 18 Van het Kerkelijk erf
inmiddels al meer dan een jaar duurt.
Hopelijk komt er weer meer licht in ieders leven. 19 De vreugde voert ons
naar dit huis
Ook de inwoners in Bathmen hebben een groot hart!
Kijk maar op de pagina van de kerkrentmeesters. 20 Foto
We zijn als redactieteam blij dat ook Anouk de pen 21 Bij de vieringen
weer op heeft kunnen pakken. Om niemand tekort te
doen: alle schrijvers bedankt en de lezers plezier. 22 Vieringen
23 Colofon
Wil Mandersloot
24 Strip Dominee de Heer
Bij de voopagina:

De afbeelding is afkomstig van
"De Zalige Zalm®, uitgever van Baoken.




Een nienwe

Sinds kort staat er een nieuwe tafel bij
ons in de woonkamer.

Een grote, ovalen tafel met stoelen
erom heen in warme kleuren.

Ook de lamp erboven is vernieuwd.
Met een dimmer kies je de gewenste
lichtsterkte.

De komst van een nieuwe tafel roept
het verlangen op naar een tafelritueel.
Hoe geef je vorm aan de opening van
de maaltijd?

Denkend aan de vorige tafel komt het liedje in mij
op dat we als jong gezin hand in hand altijd
zongen: "Wij zijn hier bij elkaar, het eten staat al
klaar, maar eerst zingen wij samen: dank U wel
God, amen! Het hoorde erbij, een vast ritueel.

De kleinste werd gevoerd en de peuter, een
handige doe-het-zelver, lepelde haar bordje leeg.
Een kakofonie van stemmen vulde de ruimte.
Over de rekenles, een pleister op een knie, de
nieuwe juf. Een gezellige drukte. Dagelijks viel
wel een beker melk om en was ‘ik lust dit niet’
ook een terugkerend tafelritueel @).

De Kijkbijbel van Kees de Kort met zijn schitte-
rende illustraties hield de aandacht van de
allerkleinsten even vast. De Startbijbel met
kleurrijke tekeningen en korte verhalen sprak
later tot de verbeelding. Levendig herinner ik mij
ook de kinderbijbel ‘Woord voor woord’ van
Karel Eykman. Oud genoeg om zelf te lezen lazen
de kinderen dan beurtelings een stukje voor.
Met kalenders van de PKN telden we de dagen
naar Kerst en Pasen: een tekst, een lied, een
gedicht en op vrijdag een recept. Dat laatste gaf
bij het voorlezen natuurlijk alom hilariteit @).
Een dagboekje van Anselm Griin met mooie
spreuken bood dan uitkomst en markeerde het
begin van de maaltijd. Deze ging doorgaans in
een vlot tempo voorbij vanwege baantjes, sport
en muziekles vroeg in de avond.

tafel

Menig bord eten is ook opgewarmd in de
magnetron. Als er tijd en rust was om met elkaar
te eten genoten we daar dan ook extra van.

Met een glimlach denk ik terug aan onze oude
tafel. Zij heeft een nieuwe plek gekregen op de
studentenkamer van dochterlief in Utrecht. Ik
hoop dat het voor haar een tafel van verbinding
mag blijven. Waar je elkaar ontmoet en tijd en
aandacht is om te delen wat je bezighoudt.
Ondertussen zijn wij blij met onze nieuwe tafel.
Bij de avondmaaltijd steek ik nu een mooie kaars
aan. De lamp erboven dim ik tot een warme
glans. Het is al een vast ritueel geworden. Er is
tijd en aandacht voor elkaar en soms ontstaat er
ineens een mooi gesprek. Het maakt mij blij en ik
kijk naar het geflakker van de kaars.

Haar schijnsel schijnt zacht
over het tafelgezelschap.
En ik? Ik koester me in het
moment en zachtjes zingt
het in mij: ‘Wij zijn hier bij
elkaar, het eten staat al
klaar, maar eerst zingen wij
samen: dank U wel God,
amen.

Ds. Hanneke Diermanse




KERKENRAAD

DE XERK GING EN GAAT VREEMD!

Een paar jaar geleden ging de kerk vreemd! Onder die noemer zijn toen stappen gezet
om als kerk van bredere betekenis te kunnen zijn in de dorpen. Door een dienst
mogelijk te maken waarbij niet onze binnenkerkelijke tradities en regels leidend waren,
maar juist de buitenkerkelijke ideeén en wensen vanuit onze dorps- en plattelands
samenleving. Daardoor op een vreemd tijdstip, met een voor velen vreemde invulling
en voor anderen veel vreemde (onbekende) deelnemers. Maar wel vanuit dezelfde
zoektocht naar inspiratie, spiritualiteit en zorg voor elkaar. Wat zou het mooi zijn als dit
weer opnieuw invulling kan krijgen!

Vreemd, of misschien moet ik zeggen verrassend, vond ik deze
week in Trouw de melding dat het Humanistisch Verbond op
spirituele verkenning gaat. Omdat we zoals directeur
Bodegraven het zei: 'niet alleen denkende wezens zijn, maar ook
voelend en ervarend. Eén van de signalen dat er in onze
samenleving veel meer dan we misschien wel beseffen behoefte

is aan spiritualiteit en zingeving. En dat kerkzijn op de R “AT
traditionele manier daarin voor velen niet aansprekend is. DE KE K

DORPSKERK BATHMEN
" PRESENTEERT

Vreemd, of misschien moet ik opnieuw zeggen verrassend, was

ook de uitspraak van Willem Glaudemans in Trouw: ‘In God VﬁEMD
geloven betekent feitelijk helemaal niets. Maar God kennen

betekent alles! In zijn boek ‘Universele Spiritualiteit’ zegt hij dat

we als mens goddelijke eigenschappen bezitten: liefde, licht, P I- AT G E [] U E

waarheid, wijsheid, creativiteit en ook humor. En hij concludeert:

we moeten die wel inzetten. VRIJDAG 18 OKTOBER 2019 / 20:00 UUR
Als we dat doen in onze dorpen, onze samenleving, in ons GRATIS ENTREE
alledaagse leven kunnen we God laten gebeuren. Soms op een

voor ons vertrouwde manier. Maar misschien wel veel vaker met MET GASTSPREKERS EN
een verrassende, onverwachte en misschien ook wel vieemde BATHMENSE MUZIKANTEN

aanpak. Zodat er in onze dorpen steeds vaker te horen is: de kerk
gaat vreemd!

Frits Mandersloot

PREDIKANTEN KERKELUK WERKER

‘,'k




Plaats in huig

Op verschillende plekken in Bathmen hebben Oekraiense vluchtelingen afgelopen jaar een plek
gevonden. Vanaf 27 maart 2022 vangen we een Oekraiens gezin op bij ons in huis. We krijgen
regelmatig vragen over hoe dat nu gaat en hoe lang dat nog duurt. Vragen die ook Géke
Veldwachter, Ankie en Harm Jan Borger en Carolien en Henk Schoneveld zullen krijgen. Ook zij
bieden ruimte aan Oekraiense vluchtelingen in hun huis. Hierbij een korte impressie van onze eigen
ervaringen.

De vader Oleksander is nog in Oekraine en vecht mee in de regio
Zaporizja. Moeder Oksana wordt dit jaar 40 jaar, haar dochter Nadia is

19 jaar. Zij delen een kamer met een breed tweepersoonsbed. Op een
andere kamer slapen de twee jongens, Bogdan van 13 jaar en zijn
broertje Taras van 10, ook in een tweepersoonsbed. In de praktijk zijn de
beide slaapkamers voor hen een eigen plek geworden, waar ze als ze
thuis zijn het grootste deel van de dag doorbrengen. Ze maken verder
gebruik van onze badkamer en onze keuken.

De jongens gaan overdag naar school in Colmschate. Dat brengt structuur
in hun dagen. Zij volgen daarnaast ook nog steeds digitale lessen vanuit Oekraine.
Oksana werkt fulltime in ploegendienst in Holten bij Vivera. Bewonderenswaardig dat zij dat doet.
In hun woonplaats Dnipro, een stad groter dan Amsterdam(!), werkte ze als boekhoudster bij een
Mercedes-dealer. Nadia heeft ook twee en een halve maand bij Vivera gewerkt. Daarnaast studeert
ze (digitaal) aan de universiteit in Dnipro. Ondanks alle spanningen van afgelopen jaar heeft zij alle
toetsen die zij moest maken gehaald.

In het begin kookten we nogal eens voor hen, maar dat is minder geworden. Ze vinden duidelijk
andere dingen lekker dan wij, met name de kinderen. Groente is duidelijk niet favoriet, aardappelen,
pasta met tomatenketchup, gehaktballen gestoomd in de vleespan en vaak pizza scoren wel.

De laatste tijd eten we soms in het weekend met elkaar,
door de week gaan we onze eigen gang. Toch lopen we
elkaar niet veel in de weg.

Wat ons ook opvalt is dat ze veel binnen blijven op hun
kamers. De jongens doen spelletjes op hun telefoons
met elkaar en hun Oekraiense vriendjes. Oksana en
Nadia volgen veel het nieuws met hun telefoons. Echt
goed zicht op wat ze allemaal doen krijgen we niet.
Buiten voetballen, fietsen, onze hond Joy uitlaten, het
kan allemaal maar ze doen het in de praktijk niet.

Of alleen als wij het vragen.

Communiceren met elkaar blijft lastig. Nederlands en Engels blijft beperkt tot enkele woorden.

Als we elkaar echt iets willen zeggen dan hebben we de vertaalapp nodig, maar echte gesprekken
voeren gaat dan eigenlijk niet. Over gevoelens wordt niet gesproken, dat delen ze denken we vooral
onderling. Maar we weten ook niet wat we zouden doen als we zelf in hun situatie zouden zitten.
Voorlopig lijkt er geen einde aan de oorlog te komen. En zullen ze dus nog wel bij ons in Bathmen
zijn. Daarnaast doen we zoveel mogelijk ook gewoon onze eigen dingen.

Wil en Frits Mandersloot



PASTORESTEAM

Samen aan tafel

In de bovenzaal van de kerk in Bathmen hangen een paar hongerdoeken. Die herinneren
aan wat de jaren negentig een aantal jaren ‘in’ was.

Op de zondagen in de Veertigdagentijd gaf zo'n hongerdoek tijdens de kerkdienst naast
het oor nu ook eens het oog de kost. Eén van die bewaarde doeken past mooi bij ons
jaarthema ‘Aan tafel!’ en heeft als naam ‘Samen aan tafel’.

Feestmaal

Het werd destijds gemaakt
door de Duitse kunstenaar
Sieger Koder. Hij maakte dit
bij het verhaal van een groot
feestmaal waarover in Lucas
5:27-32 wordt verteld.

Het hongerdoek toont een
rijkgevulde tafel met
daaromheen een veelkleurig
gezelschap aan mensen.

Zo is het koninkrijk van God,
waar het één en al inclusie en
overvloed is.

ledereen doet ertoe en mag
delen in de vruchten van
moeder aarde.

Wekelijks een blik

In deze Veertigdagentijd richt
ik op de website van onze
kerk wekelijks meditatief de
aandacht op een element uit
dit hongerdoek. Omdat de
Veertig Dagen bij het
verschijnen van dit Baoken al
in de tweede week zijn, geef
ik hier een impressie van het
inzoomen van de eerste twee weken.

Kijk om te beginnen eerst steeds zelf naar de afbeelding van dit doek of een gedeelte daarvan.
Sta stil bij wat je allemaal ziet en voelt bij dit kijken. En bij welke gedachten hierbij mogelijk
opkomen. Heeft het doek je iets te zeggen? Vraagt het iets van je?

Schrijf voor jezelf eens wat over je kijkervaringen. Of maak zelf een tekening, schilderij of foto.
Je zult merken hoeveel concreter en feestelijker de Paasvreugde daarvan wordt.



PASTORESTEAM

Feestmaal

Inzoomend op het hongerdoek zie je veel op tafel liggen: brood, een tros druiven, twee vissen,
een overvolle schaal rijst, twee appelen, een citroen, een waterkruik, een wijnfles, een beker
gevuld met rode wijn. Aan deze tafel komt niemand tekort en heeft iedereen genoeg.

Was dat maar zo voor mensen die juist lijden door schrijnend tekort of zelfs gebrek aan - zeker
gezond - eten en drinken. Hongerdoeken willen altijd je aandacht richten op deze nood. Op het
contrast tussen de droom van het messiaanse feestmaal en de vaak harde realiteit in onze
wereld.

ledereen is van de wereld

Rond de tafel zie je vervolgens allerlei verschillende mensen zitten. Een jonge Afrikaan, een Indo,
een bruidspaar, een kleine zwarte jongen, een Aziatische vrouw, een donkere man die een glas
wijn drinkt en een vrouw die zich tegen een hand aanvlijt.

Voor iedereen is plaats aan het messiaans feestmaal. Inclusie is echter in onze samenleving nog
lang niet vanzelfsprekend. Volgens Joris Luyendijk liggen de 'zeven vinkjes' — de blanke,
hoogopgeleide, ABN-sprekende, hetero man die in de Randstad woont en wiens ouders ook
hoogopgeleid zijn — mijlenver voor op de rest van de maatschappij.

Enzovoort
Kijk je deze Veertigdagentijd verder wekelijks mee op onze website
kerkbathmenokkenbroek.nl?

Voor ieder van ons een plaats aan de fafel,

van eerbied vervula. van angsten bevriid

een plaars om fe zijn. een plaats om fe worden

getuige van Hem. een levend bewijs.
(Liedboek 388:5)

Ds. Gert Wijnstok



Twee mannen
eneenToren

Het fotoboek “Twee mannen en een
Toren” van Jan van Ark met teksten
van Barend Breukink, is onlangs in
december 2022 gemaakt en
gepubliceerd. De twee mannen
waarover geschreven wordt zijn
samen nog geen twee eeuwen oud
en in vergelijking met de
eeuwenoude toren dus nog redelijk
Jjong!

Beide mannen die beschreven
worden zijn zeker geen onbekenden
in de wijde omgeving van Bathmen!
Het zijn Herman de Bouwvakker en
Marinus de Voeger die uitgebreid in
het fotoboek aan bod komen.

Herman de Bouwvakker /metselaar / aannemer is geboren en getogen in de Bathmense
dreven en weet, zoals dat bij zijn beroep hoort, alles van bouwen, funderen, steigerbouw
en het opsporen van de beruchte houtworm!

Marinus de Voeger is, zoals beschreven wordt, een uniek mens met een ambachtelijke
hobby, wellicht een van de belangrijkste taken die gedaan moeten worden, namelijk het
voegen! Menig huis in Bathmen en wijde omgeving zal op uitstekende wijze door hem
gevoegd zijn! De kwaliteit van zijn specie heeft er altijd voor gezorgd dat het bouwwerk
onwrikbaar op zijn plaats bleef!

Dinie, de vrouw van Herman de Metselaar, vele jaren als o.a. scriba van de Protestantse
Kerk in Bathmen, heeft vele jaren de administratieve werkzaamheden van het Bouwbedrijf
vitgevoerd op de bekwame wijze zoals we van haar gewend zijn.

Marinus de Voeger heeft het “Voegen” tot een hogere kunst verheven zoals in het
fotoboek wordt beschreven. De schrijver geeft aan dat als hij in de Napoleontische tijd
geleefd had hij zeer zeker de achternaam “Voeger” zou hebben gekregen. Ook in die tijd
zou dan menigeen van zijn vakbekwaamheid hebben genoten!

Anton Ploeg, secretaris van het College van Kerkrentmeesters.

Wil men nog wat nagenieten van de verschillende plaatjes die bij bovenstaand verhaal horen, neem dan
gerust op met Herman “De Bouwvakker/metselaar/aannemer en zijn vrouw Dinie.
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KERKRENTMEESTERS

Klus geklaard

Zondag 12 februari konden we in de wandelgangen tijdens de koffie een eerste indicatie geven
van de Kerkbalans 2023. Na maanden van voorbereiding, organisatie, uitvoering en verwerking
waren alle toezeggingen tot dan toe ingevoerd in het financiéle systeem. Dan is het nog één druk
op de knop en het (voorlopige) resultaat rolt er uit:

De stand op dit moment blijft enigszins achter bij die van vorig jaar maar gelukkig niet dramatisch. U
zult begrijpen dat de kerkrentmeesters erg blij waren toen gaandeweg duidelijk werd dat vrijwel alle
lidmaten de bijdrage op peil hadden gehouden ten opzichte van vorig jaar. Ondanks de energiecrisis
en de duurdere tijd. Ook kwamen er hogere toezeggingen voorbij. Daar hoeven we de oorzaken van
de afname dus niet te zoeken.

Belangrijkste reden dat de resultaten onder druk staan is de afname van het aantal lidmaten.

Er ontvallen ons lidmaten, die samen een flinke bijdrage leverden. We zullen daar mee moeten dealen
de komende jaren.

Extra lastig zou het geweest zijn als de overblijvende lidmaten hun toezeggingen niet hadden
gehandhaafd. Maar, zoals gezegd, dat is gelukkig niet het geval, het gemiddelde is juist iets gestegen.
Reden genoeg om met een goed gevoel de Kerkbalans 2023 te overzien.

Een zeer terecht woord van dank is op z'n plaats aan alle sectiehoofden en contactpersonen die ons
hielpen bij deze omvangrijke actie. Het woord ‘samen’ is hier van essentiéle betekenis. De slogan die
we dit jaar gebruikten is dan ook zeker niet zomaar een loze kreet.

Integendeel.

SAMEN KOMEN WE VERDER

Huurtarieven geactualiseerd

De kerkrentmeesters hebben de huurtarieven van de kerkgebouwen in Bathmen en Okkenbroek
aangepast en daarin de gestegen kosten verwerkt. Ook zijn een aantal specifieke posten toegevoegd
rondom het gebruik van de digitale mogelijkheden zoals digitale schermen, opnames en
uitzendingen van diensten.

Rouw en Trouw

Belangrijke wijziging is het schrappen van de kosten van de

inzet van onze pastores bij rouw- en trouwdiensten van

lidmaten. De kerkenraad vindt dit een dusdanig belangrijke
= pastorale taak dat ze het in rekening brengen van de kosten

niet langer wenselijk acht. De kerkrent-
meesters hebben dit nu verwerkt in het nieuwe tarievenstelsel.

Uiteraard heeft dit gevolgen voor de begroting al wordt het

wegvallen van deze inkomsten deels gecompenseerd door de

hogere huurtarieven.

De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 maart 2023.
Ze zijn te vinden op de website.
Maar u kunt ze ook opvragen bij de kerkrentmeesters.




VAN HET KERKELLJK ERF

Zoals in het vorige kerkblad al gemeld is hopen we elkaar te zien en te spreken op de gemeenteavond
van woensdag 22 maart. Goed om na de on-regelmaat in de corona-jaren nu weer wat meer
regelmaat in te bouwen. Laten we deze mogelijkheid om verbondenheid met elkaar te ervaren niet
voorbij laten gaan. Er zijn een aantal onderwerpen die op 22 maart onze aandacht vragen.

Zo zullen we stilstaan bij de stappen die gezet zijn en worden om met allerlei groeperingen in onze
dorpen in gesprek te komen. Omdat we als kerk niet alleen naar binnen gericht kunnen zijn. We zijn
juist geroepen om in onze samenleving van belang te zijn. Hoe we dat gaan doen is een proces van
zoeken. Daar willen we graag met elkaar verder over doordenken. Uiteindelijk gaat het dan ock over
de vraag hoe we kerk willen zijn in de komende jaren.

Een tweede onderwerp betreft de zondagse erediensten. Hanneke Overduin stopt met haar werk in
onze gemeente in juni van dit jaar. De kerkenraad denkt na over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de
dingen die we belangrijk vinden door kunnen gaan. In de laatste kerkenraad hebben we in dat kader
voorlopig geconcludeerd dat het goed zou zijn om in 2024 over te gaan naar één viering per zondag.
En dus niet zoals we nu gewend zijn om de andere week 2 diensten. Natuurlijk roept dat meteen veel
vragen op: hoe is verdeling over beide kerkgebouwen, hoe doen we het op feestdagen als Kerst en
Pasen, hoe houden we rekening bij soms verschillende gewoontes in beide gebouwen. Ook daarover
willen we graag met u in gesprek. Zodat we met uw reacties bij een definitief besluit rekening kunnen
houden.

En daarnaast is er nog een waslijst aan zaken waar colleges en raden mee bezig zijn. Afhankelijk van de

tijd zullen we daar kort een aantal punten uitlichten.
Voldoende om met elkaar te bespreken!

Komt v ook? VanafF 13.4S uur is er kofFie, we starten om 20.00 uvur.
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VAN DE KERNGROEP TAFELGESPREKKEN m’

In het Baoken van januari heeft de kerngroep Tafelgesprekken zich gepresenteerd. Met elkaar
kijken we hoe we aan kerk in het dorp / op het platteland concreet invulling kunnen geven. Op de
gemeenteavond van 22 maart willen we daar ook graag met u allen over in gesprek. Hierbij alvast
een aantal zaken die de afgelopen twee maanden zijn langsgekomen.

IN GESPREK MET ANDERE GROEPEN EN TP 1

VERENIGINGEN Luister eens naar het lied De Weg van
Om te horen wat er in onze dorpen speelt en hoe Stef Bos. Nieuwe wegen bieden
mensen aankijken tegen de kerk, zijn we gestart met nieuwe inzichten!

gesprekken met andere groepen en verenigingen. Een https://www.youtube.com/watch?v=y
vliegende start in Okkenbroek en goed op stoom in HLMJThEO8M

Bathmen, een verrassende samenwerking in Lettele.
Dat is in hoofdlijnen de stand van zaken nu.

Het leggen van contact verloopt heel goed. Bijna BEsEEcAts AN

iedereen staat open voor een gesprek. Dat is op zich al
een heel fijne ervaring. Kennelijk voelt men dat deze Jaas van DER Kamp

tijd vraagt om meer samenwerking: ‘modern
noaberschap! In de gesprekken luisteren we vooral.
Wat is de rol van de organisatie in het dorp? Waar
krijgt men energie van? Wat zijn de zorgen? Hoe kijkt
men aan tegen de kerk als gemeenschap en tegen het
gebouw als zodanig? Verrassend was dat tijdens de
gesprekken soms een moment ontstond van: “Hé, kan
dat ook in/met de kerk?" Daarmee startte het
denkproces over mogelijkheden om dingen samen
met elkaar aan te pakken en gebruik te maken van
elkaars deskundigheid.

De verrassende samenwerking betreft verbindingen
met de kerk in Lettele. We kwamen tot de conclusie
dat we gesprekken met groepen in Lettele niet TIP 2
zouden moeten starten voordat we daarover vooraf Boek
met de parochie gesproken zouden hebben. Daar zijn
eerste aanzetten toe gegeven.

Onlangs is classispredikant Klaas van
der Kamp op werkbezoek geweest in
Bathmen. Dat bestond uit gesprekken
met onze pastores en met de grote
kerkenraad. De aanpak die we volgen
om kerk naar buiten meer invulling te
geven, kan op warme steun van onze
classispredikant rekenen.

Hij deelt met ons dat het belangrijk is
om als kerk te blijven zoeken naar
vernieuwing, naar een eigen rol bij
modern noaberschap.

InSPIRATIE

Als kerngroep proberen we elkaar te inspireren om te blijven zoeken naar vormen om als kerk naar
buiten te treden. En in gesprekken met anderen niet ons eigen belang leidend te laten zijn maar
vooral ook goed naar de ander te luisteren. Met woorden van Jacobine Gelderloos zou je kunnen
zeggen: we zijn op zoek naar sporen van God in de dorpen. Daarom hebben we ook gesproken
met Betsy Nobel, die werkzaam is binnen de dorpskerkenbeweging. Zij heeft haar ervaringen met
ons gedeeld. Conclusie was dat we (in ieder geval in Oost-Nederland) wel bij de koplopers behoren
als het gaat om invulling te geven aan kerk naar buiten.
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Collecteren

Nu de coronamaatregelen al een tijd achter ons liggen en ook de ernst van het virus gelukkig
afneemt, starten wij vanaf 26 februari weer met de collecte rondgang tijdens de dienst. Dit betekent
in Bathmen dat er bij de gebeden en giften weer een rondgang voor twee collectes zal zijn vanuit de
kerkenraad en diaconie. Aan de stippen op de collectezak kunt u zien of het om de eerste of de
tweede collecte gaat. In Okkenbroek betekent het, dat er tijdens de dienst een collecte is voor kerk
en diaconie en bij de uitgang van de kerk de collecte voor het diaconale project van die week.
Omdat het ook bevalt om via het GIVT systeem te betalen, blijft die optie bestaan. Dit kan aan het
eind van de dienst bij de uitgang worden gebruikt en natuurlijk ook voor de bezoekers die online
kijken. Zo willen we iedereen de kans geven om deel te nemen aan de collecte.

Veranderdag

In Deventer is Stichting Present actief om met vrijwilligers mooie acties te
organiseren in de stad en dorpen. Nu zijn er de ‘veranderdagen, waarbij
vrijwilligers letterlijk de handen uit de mouwen kunnen steken.

Ze staan dan iemand bij die het niet breed heeft of die om andere redenen
niet zelf een klus ter hand kan nemen. Als diaconie willen wij ook dit jaar hier
met 1 project aan mee doen.

Daarbij roepen wij u op om als vrijwilliger met ons mee te komen.

In een ochtend of middag helpen we iemand een stuk vooruit, die hier anders mee was blijven zitten.
In Deventer is de komende veranderdag 25 maart. Daar kunt u ook aan meedoen. Voor Bathmen of
Okkenbroek gaan we als diaconie op stap op het moment, dat we een adres door krijgen van iemand
uit onze eigen dorpen. Als u hier aan mee wilt doen, zou dat heel erg fijn zijn. Vele handen maken
licht werk en een klusser is altijd welkom. U kunt uw steun alvast doorgeven aan Tonny Oplaat of één
van de andere diakenen bij u in de buurt. Wij nemen dan contact op, als de klus wordt ingepland.

MEET AND EAT of in onze taal:

Ontmoet en eet

Het is al een aantal jaren geleden dat er iets
georganiseerd is voor de bewoners van het
AZC in Schalkhaar. De coronamaatregelen
boden er geen mogelijkheden voor. Nu is er
gelukkig weer een mogelijkheid om iets voor
hen te betekenen. Stichting Present zet zich
daar weer met veel enthousiasme voor in.

In januari ben ik bijgepraat tijdens een
bijeenkomst en achter de schermen heeft
Stichting Present ook de laatste jaren heel veel
goed werk verricht zonder er grote ruchtbaar-
heid aan te geven. Er is individueel veel geklust
bij mensen die er zelf de mogelijkheid niet
voor hadden. Fijn, dat daar altijd vrijwilligers
voor te vinden waren en nog steeds zijn!

(Zie ook de oproep van Tonny).

Wat betreft het samen eten: de eerstvolgende
keer is op vrijdag 21 april 2023.

Je ontvangt op deze avond één of meerdere
vluchtelingen.

Samen eten verbindt, de ontmoeting helpt in
de integratie en er ontstaat zoveel meer begrip
over en weer.

Aanmelden als gastgezin kan via
www.presentdeventer/gastgezin.

Aanmelden graag voor 10 april, zodat de
organisatoren weten hoeveel viuchtelingen er
een fijne avond kunnen krijgen.

Wil Mandersloot




Theaterfiets op zondag 26 maart

De uitnodigingen zijn rondgebracht. We kijken uit naar een gezellige, lekkere, leuke,
inspirerende bijeenkomst op zondag 26 maart.
Met na de lunch o.a. voor de kinderen de voorstelling
De Tijdmachine door Dolf Moed van ‘Theaterfiets.

Voor ouders en kinderen van nul tot twaalf jaar

Zondag 26 maart om 12.00 uur in de kerk van Bathmen

Wel:kom

——_—__

Brandstof in maart

. Tijdens de 40-dagentijd mediteren we zes dagen in de week in Dorpskerk Bathmen.
Maandag tot en met vrijdag beginnen we om 6.30 uur, zaterdag een half uur later.

. Weer of geen weer, vrijdag 3 maart gaan we meditatief wandelen in de Oostermaat.
We verzamelen om 10.00 uur bij de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk
en drinken na afloop nog een kop koffie. Van 10.00-11.45 uur.

. 6 Maart in Geloven-Nu verband over ‘Het gevecht van Jacob’ in de kerk van Okkenbroek,
van 20.00-21.30 uur.

. 8 Maart lezen we essays van Jonathan Sacks bij de verhalen van Esau en Jakob,
deze keer s ochtends van 10.00-11.30 uur in Dorpskerk Bathmen.

. Vrijdag 24 maart staat de stamtafel weer klaar in de noorderbeuk van Dorpskerk Bathmen

voor een goed gesprek en een kop koffie, van 11.00-12.30 uur.




Gedoopt, stil zijn voor het eten, zondagsschool,
jeugdkerk, aangenomen toen ik achttien was, lid
van de kerk. Gezang 47, "Jezus die langs het
water liep”, kan ik dromen. Ik ben er zeker niet
slechter van geworden, maar het heeft geen
gelovig mens van me gemaakt. Ik geloof wat ik
zie. Ik heb het onderzocht omdat mijn ouders dat
zeer op prijs stelden. De kerk moet behouden
blijven, het gebouw draagt zoveel historie.

En de kerk doet mooi werk. Ze kijkt om naar
mensen, naar mensen die eenzaam zijn, het
moeilijk hebben. Mooi dat dat lokaal kan.

Mijn vrouw Jolanda en ik staan er hetzelfde in.
We gunnen de kerk een bestaan. Ik had het mooi
gevonden als destijds, bij de gemeentelijke
herindeling met Deventer, het Cultuurhuus was
versmolten met de kerk.

Dat vind ik eigenlijk een gemiste kans. Er kan
natuurlijk veel meer met zo'n prachtig gebouw;
condoleances bijvoorbeeld, die vinden nu steeds
vaker plaats daar, het is ook zo'n mooie, eerbie-
dige ruimte.

Samen met mijn zus ben ik opgegroeid op de
boerderij aan de Schipbeeksweg. Daar hadden
mijn overgrootouders, grootouders en later mijn
vader een bedrijf met melkkoeien, varkens,
kippen en wat akkerbouw. In de oorlog is de
boerderij afgebrand; spijkers uit het vuur werden
rechtgeslagen om een noodhut te maken. Al met
al heeft het zeven jaar geduurd voor er weer een
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boerderij stond. Mijn opa en oma spraken daar
veel over. Dominee Faber, dominee Beerthuis en
dominee De Jong kwamen in mijn jeugd altijd
melk, aardappelen en eieren bij ons halen, vol
verhalen zaten die mannen. Dominee Faber
kwam ook jaarlijks samen met zijn vrouw bij ons
thuis hun vakantiedia’s uit Zwitserland laten zien,
prachtig vonden we dat; mijn opa en oma
kwamen zelf nergens. Tijdens koffiepauzes en
met het middag- en avondeten zaten we zelden
alleen aan tafel, er kwam altijd wel iemand aan
die een kop koffie kreeg van mijn moeder.

Een heel mooie tijd was dat.

In 1988 moesten we daar weg vanwege de
dorpsuitbreiding en sindsdien wonen we aan de
Steginksweg.

In 1988 kwam ik van de middelbare landbouw-
school en vanaf 1993 in de maatschap met mijn
vader. Vanaf 2003 zijn we gaan verbreden en
hebben we de koeien ingeruild voor caravan-
stalling, verhuur van machines en duurzame
energie. Yorig jaar hebben we afscheid genomen
van de varkens. Hiermee is een volwaardig
agrarisch tijdperk van onze familie van enkele
honderden jaren afgesloten. Dat zijn ingrijpende
beslissingen, maar tijden veranderen, het heeft
op dit gebied geen enkele zin om terug te kijken.
Bovendien past het bij mij, ik vind het fijn om
mijn blik te verbreden. Je moet zelf je pad vinden
in het leven, ontdekken wat bij je past.



Zo heb ik veel gehad aan een collegereeks op
Nijenrode, terwijl mijn vader ook altijd mijn
vraagbaak is geweest. Hij is voorzichtiger dan ik,
maar heeft ons altijd gesteund, dat vind ik knap.
Sinds 2009, toen mijn moeder overleed, doe ik
het bedrijf samen met Jolanda; haar rol in het
bedrijf is inmiddels onmisbaar geworden. Ik ben
meer ondernemer dan zakenman; ik zie kansen,
houd van nieuwe uitdagingen, ben veelzijdig
bezig en heb veel contacten. En hoe fijn is het als
andere mensen daar ook beter van worden! De
lokale samenleving heeft mijn koers bepaald. De
mensen om je heen bepalen of het je wordt
gegund of niet. Zo was ik bijna dertig jaar bij de
brandweer in Bathmen als vrijwilliger actief, een
heel mooie tijd, met veel plezier en ook heftige
gebeurtenissen. Als eerste dorpsbrandwacht van
Bathmen mocht ik vanaf 2015 het contact tussen
brandweer en het dorp versterken, ontdekken
waar behoefte aan was en daar in voorzien. Heel
leuk vond ik dat, ik ging op bezoek bij ouderen
om rookmelders te plaatsen, gaf voorlichting op
scholen, dacht mee met ondernemers over de
brandveiligheid van hun bedrijf, gaf rondleidin-
gen en presentaties in de kazerne, maakte

berichten voor Facebook en de Bathmense krant.

Vorig jaar ben ik gestopt omdat ik op het eigen
bedrijf te druk werd met allerlei andere plannen.
Noaber-Energie is ook een mooi voorbeeld. Met
een heel actieve groep mensen proberen we het
dorp duurzaam te maken door burgers en
boeren met elkaar te verbinden.

Zonder het buitengebied met zijn boerendaken
en biogas gaat dat niet lukken, en zonder draag-

vlak bij de andere dorpsbewoners gaat dat ook
niet lukken. Als de balans goed is, worden we er
met elkaar allemaal beter van.

Dat is een project naar mijn hart.

Een nieuw project in wording is een kleinschalig
hotel met drie kamers aan de Brink in Bathmen,
tussen Boode en het Dijkhuis.

We zijn al anderhalf jaar onderweg met de
vergunningsaanvraag, hopelijk is dat traject
begin volgend jaar afgerond.

Volgens ons voegt dat weer wat toe aan het dorp.
Voor toeristen die de omgeving willen verken-
nen, voor mensen die het hotel in zijn geheel
willen huren, voor familieleden van bewoners
van het Dijkhuis die van ver komen. Dat zijn
allemaal leuke dingen om over na te denken en
mee bezig te zijn.

Ik heb moeite met onrecht. Een onterechte
beschuldiging, mentaal kwetsen, daar word ik
emotioneel van. En van heel erge dingen.

Een half jaar geleden is een zeer gewaardeerde
medewerker tijdens werkzaamheden voor ons
bedrijf verongelukt, dat hakt erin. We missen
hem nog elke dag, kunnen het eigenlijk nog niet
bevatten. Het is schrijnend om te zien hoeveel
mensen hier allemaal verdriet van hebben, echt
een ramp. We leggen nu de laatste hand aan de
verbouwing van onze limousine, waar hij ook
nog aan heeft meegewerkt. Ter nagedachtenis
aan hem maken we er een herdenkingsteken in.
Onze kinderen Amy (20), Nick (16) en Robin (14)
willen hier iets speciaals voor maken.

Wat zou het mooi zijn als Rick van bovenaf mee
kan kijken ...




*Olst, 20 mei 1932 Hendrika van de Vlekkert - Wagenaar 1 Bathmen, 19 januari 2023

B Op 19 januari overleed in de leeftijd van 90 jaar Henny van de Vlekkert.

Zij woonde voorheen samen met haar man aan de Bronsvoorderdijk, maar na
zijn overlijden alweer enkele jaren aan de Kerkdijk 12 in Bathmen.
Henny was een karakteristiek en krachtig maar tegelijkertijd ook een kwetsbaar
mensenkind. Ze was een denker en een zinzoeker met een groot rechtvaardig-
heidsgevoel. Opgegroeid in de oorlogsjaren besefte ze maar al te goed dat een
mens tot meer geroepen is dan alleen voor zichzelf te leven.
Ze zocht naar steun en houvast en vond dat bij haar man Egbert en in haar
geloof in de God die Liefde is. Tot haar grote vreugde kregen ze samen een
dochter Sylvia, schoonzoon Rob en drie kleinkinderen Marlous, Niels en
Angelique. Ze hadden het goed. Henny genoot van het leven maar ook van het
uitdelen daarvan aan anderen. Maar toen haar man op 85-jarige leeftijd
overleed verdween de glans uit haar leven. En toen ze ook nog haar dochter moest missen en
gezondheidsproblemen toenamen, vond ze datzelfde leven zwaar. Ze voelde zich steeds
afhankelijker worden en minder van betekenis en verlangde tenslotte naar de dood. Ze was niet bang
om te gaan, want ze had vertrouwen in een leven na dit leven en in de God bij wie ze zich geborgen
wist. Met deze woorden hebben we op 28 januari in crematorium Steenbrugge afscheid van Henny
genomen in de wetenschap dat ze in Zijn én in onze Liefde wordt bewaard.

Hanneke Overduin

————

*Nijeholtpade, 9 september 1931 Theunis de Boer t Raalte, 5 februari 2023

Op 5 februari j.l. is Theun de Boer overleden in de leeftijd van 91 jaar. Precies een
jaar en twee weken na het overlijden van zijn vrouw Hilly vorig jaar. Zij
woonden samen ruim vijftig jaar in Bathmen. Hier hadden ze echt hun sporen
liggen. Theun vooral op de lagere landbouwschool van weleer. Dat was z'n lust
en z'n leven. In Friesland had hij zelf de hogere landbouwschool gedaan met als
specialisatie bodemkunde. In de lessen kon hij daar enthousiast over vertellen.
Daarnaast bracht hij de jongens ook wiskunde bij. Een moeilijk vak, maar Theun
was geduldig en legde het hen keer op keer opnieuw uit. Hij wilde de jongens
| letterlijk en figuurlijk tot bloei brengen. Net als dat mosterdzaadje waarover
Jezus vertelde die uitgroeide tot een immense boom en zo als schuilplaats
geluk gaf aan mens en dier. Dat geluk gunde hij zijn leerlingen ook! Trouwens
niet alleen zijn leerlingen, maar eigenlijk ieder die zijn pad kruiste. Met name zijn dochter Sylvia, zijn
schoonzoon Frank, kleinkinderen Daan, Sanne en Bas en natuurlijk zijn eigen vrouw Hilly! Theun
cijfferde zichzelf soms weg ten bate van de mensen om hem heen.

Maar hij genoot ook van al het moois dat de aarde te bieden heeft aan natuurschoon, aan mens en
dier, aan liefde.

Bij al deze herinneringen stonden we samen stil, toen we hem op 11 februari in het rouwcentrum van
Bathmen herdachten. We voelden dat hij geleefd heeft naar Gods grote gebod en in dat vertrouwen
hebben we hem dan ook bij zijn Hilly begraven.

Hanneke Overduin
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IN MEMORIAM

Hinke Marie de Vries — van der Wal

Donderdag 9 februari is gestorven Hinke Marie de Vries — van der Wal in de
leeftijd van 83 jaar. Sinds april woonde zij in het Dijkhuis waar zij liefdevol
verzorgd werd op Banekate. Daarvoor was Bergakker 28, bij Johan haar thuis.
Haar wortels lagen in Friesland, in Leeuwarderadeel. Ze trouwde er met Johan in
1961. In Deventer werden beiden vader en moeder. Daarna kwam Twello waar
nog twee kinderen volgden. In 1971 streek het gezin neer in Bathmen aan de
Smidsweg. Hinke zorgde thuis voor de kinderen en deed buitenshuis veel
vrijwilligerswerk.

Ook als ouderling en contactpersoon voor de kerk heeft zij veel betekend.
Hinke was behulpzaam en had oog en aandacht voor mensen. Thuis startte zij
haar eigen pedicurepraktijk waar ze veel voldoening uit haalde.

Begin jaren negentig woonden Johan en Hinke een paar jaar op Sint Maarten. Het was een fijne tijd.
Ze sloot er nieuwe vriendschappen en genoot van de natuur, vogels en bloemen. En wonderwel
herstelde ze van een ernstig auto-ongeluk.

In 1995 verhuisden ze naar het huis aan de Bergakker. Al gauw werden ze opa en oma. Een tijd van
genieten en er op uit gaan. Geleidelijk aan ging haar gezondheid achteruit.

Johan deed het huishouden en heeft haar liefdevol verzorgd tot het thuis niet meer ging. Tijdens de
dankdienst in de kerk is zij herinnerd in het licht van God.

‘Liefde stopt niet waar het leven eindigt’ In dit geloof hebben we haar losgelaten en toevertrouwd
aan God.

Ds. Hanneke Diermanse

Reint Bannink

Op vrijdag 10 februari overleed na een lang, liefdevol en zorgzaam leven Reint
Bannink in de leeftijd van 94 jaar. Tot het einde toe heeft hij thuis kunnen zijn
in zijn vertrouwde omgeving aan de Bathmenseweg 8 in Kring van Dorth.

Tot 2006 heeft hij er gewoond samen met zijn vrouw Geertje. De drie kinderen
zijn er geboren en opgegroeid. Reint was een buitenmens die boer was in hart
en nieren. Hij deed wat nodig was, in evenwicht met de seizoenen. Ook is hij
actief geweest in besturen, kerk- en verenigingswerk en maakte hij graag
muziek. Een sociaal en wijs mens die altijd klaar stond om anderen te helpen.
Bovenal was hij een lieve en zorgzame echtgenoot en vader en opa van de
klein- en achterkleinkinderen.

Na het overlijden van Geertje moest hij alleen verder. Dat was niet gemakkelijk.
In Joop Faber vond hij een lieve vriendin met wie hij nog fijne jaren heeft gehad.

De laatste tijd voelde Reint zijn krachten afnemen. Hij leverde in en veel mensen om hem heen vielen
weg. ‘Het kringetje wordt zo klein; zei hij dan. Het was goed geweest voor hem: “het is op”. Hij voelde
dat het niet lang meer kon duren.

Tijdens de afscheidsdienst in de Dorpskerk werden er herinneringen gedeeld en zongen we liederen
van geloof. Bij God is geen ‘op; geen voorbij.

Het evangelie vertelt van thuiskomen en weidegrond vinden. In dit vertrouwen hebben wij Reint
toevertrouwd aan zijn Schepper.

Ds. Hanneke Diermanse
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“Lijden en Passie in de Bareh” met Famerhoor Salland —é&

Zondag 19 maart ontvangen wij Kamerkoor Salland, voorheen Collegium Musicum Salland. Dit koor
heeft meerdere malen een concert gegeven in de Dorpskerk van Bathmen. Het koor o.l.v. dirigent
Henk Ophoff bestaat uit 26 ervaren amateurzangers afkomstig uit Ommen en wijde omgeving. Er
wordt met passie en bezieling gezongen, waarbij ze de muzikale lat steeds hoger proberen te leggen.
Ditmaal als aanvulling op de grote Passionen, geeft Kamerkoor Salland een concert met de titel
“Lijden en Passie in de Barok', bestaande uit werken van
verschillende voornamelijk Duitse componisten uit de
baroktijd. Het koor heeft gedurende zijn bestaan een groot
repertoire opgebouwd: van oude muziek van bijvoorbeeld
Sweelinck en Schiitz tot nieuwe muziek van o.a. Lauridsen,
Whitacre en Part.

Medewerking wordt verleend door een strijktrio.

-'.l\'i“

Concert: 19 maart 2023 Dorpskerk Bathmen.
Aanvang: 15.00 uur

Toegang incl. consumptie € 17,50, Donateurs € 12,50.
Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.

www.muziekkringbathmen.nl

Paasmiddag in het Dijkhuis

Op dinsdag 28 maart a.s. om 14:30 uur is er weer een Paasmiddag voor ouderen.
Deze wordt gehouden in de Rotonde van het Dijkhuis.

Hanneke Overduin verleent haar medewerking hieraan.

U bent van harte welkom.

Wilt u wel graag komen, maar hebt u geen vervoer dan kunt u contact
opnemen met:
Gerard Fransen telefoonnummer 0570-654703.

Palmpasen betekent weer veel plezier
in Okkenbroek

In samenwerking met de Wereldwijzer zal er een
mooie palmpaasoptocht worden gehouden van
de school naar de kerk, waar ds. Gert Wijnstok
het verhaal zal doen. Na de dienst gaat de
optocht verder van de kerk tot aan de locatie van
het Palmpasen eieren zoeken. De kinder-
kerkdienst in Okkenbroek is open voor alle
kinderen.

Met de leuke afsluiting in het bos wordt het weer
een feestelijke dag 2 april.




Vorige maand schreef ik over de kleuren van de verschillende perioden in het kerkelijk jaar. Eén
daarvan is de paarse Veertigdagentijd die op woensdag 22 februari is begonnen en tot en met
zaterdag 8 april duurt. Paars is hierin de kleur van voorbereiding, bezinning en inkeer. Want wil
je op Eerste Paasdag 9 april echt Pasen vieren dan vraagt het eerst tijd om stil te staan bij wat
nodig is voor dat feest. Mogelijk is dat zelfs een wisseling van perspectief. Jezus reed immers niet
koninklijk te paard Jeruzalem binnen, maar rijdend op een ezel.

Bij deze intocht van Jezus wordt “Hosanna voor de zoon van David” geroepen. Dat klinkt als
juichen, maar letterlijk betekent dit hosanna: help, help toch! Grondtoon in deze uiting van
vreugde, afkomstig uit Psalm
118, is de schreeuw om alles wat
deze vreugde in de weg staat.
Om deze schreeuw de volle
ruimte te geven, wordt in de
Veertig Dagen voor Pasen na het
“Kyrie eleison” — "Heer, ontferm
U” — géen Glorialied gezongen.
In de telling van de Veertig
Dagen worden de zes zondagen
van deze periode niet meegere-
kend. Elke zondag wil als eerste
dag van de nieuwe week het
licht van Pasen vieren. Maar we
beseffen in onze wereldtijd, die
al een jaar wordt getekend door
de oorlog in Oekraine en het pas
begonnen kalenderjaar door de
aardbeving in het grensgebied
van Turkije en Syri€, maar al te
zeer hoe alle geschreeuw dit licht
weerspreekt of minstens over-
stemt. Daarom juist ook op deze
zondagen die paarse kleur:

Kyrie eleison!

Ds. Gert Wijnstok
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Bl DE VIERINGEN

Als je de macht lijkt te verliezen
over grote dingen

~

| 1) i
focus dan op wat dichtbij is
en waar je van houdt.

(uit: De jongen, de mol, de vos en het paard)
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest
actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live -
digitaal — te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl
en ook op een ander moment terug te zien.

zaterdag 4 maart
18.30 Dijkhuis Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse
collecte: diaconie en kerk

zondag 5 maart 2e zondag van de veertigdagentijd
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Okkenbroek Eredienst met ds. Johan Weijenberg (Harfsen)
collecte: Leprastichting

zaterdag 11 maart
19.00 Bathmen Vesper

zondag 12 maart 3e zondag van de veertigdagentijd
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Meinske van Sandijk- van der Wal (Holten)
Okkenbroek géén dienst
collecte: Kerk in Actie

zaterdag 18 maart
18.30 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin

zondag 19 maart 4e zondag van de veertigdagentijd
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
m.m.v. cantorij
Okkenbroek eredienst met ds. Hanneke Diermanse
Kindernevendienst
collecte: Diaconaal noodfonds gemeente Deventer

zaterdag 25 maart
19.00 Bathmen Vesper

zondag 26 maart 5e zondag van de veertigdagentijd
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Jan Kool (Vorden)
Okkenbroek géén dienst
collecte: Amnesty International

zaterdag 1 april
1830 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg (Holten)

zondag 2 april Palmzondag
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Mark van Sandijk (Holten)
Okkenbroek Eredienst met ds. Gert Wijnstok
m.m.v. "de Wereldwijzer"
collecte: Sponsorkinderen

Het kerkelijk jaar
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. 4"§ Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
Redactieleden Henif Oplaat “E.g'{ H._ http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Martien Vermeulen ' Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Géke Veldwachter W ! Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
meaak = He.nk Broekhuis ! Beheer/berichten voor website:
eindredactie Wil Mandersloot website@kerkbathmenokkenbroek.nl
Janneke van Schooten 0, Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 0570 540294
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kerkelijk werker

Hanneke Overduin, 0570 854652 / 06 50968134
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl /N
Vervoer van / naar kerk Bathmen ‘ 7
[ Gerard Fransen, 0570 654703 =
in Het Baoken wil komen, R Vervoer van / naar kerk Okkenbroek g 9
zich te melden bij de redactie. / N 27 = =
Als u geen bezwaar heeft, Melden ziekenhuis of verpleeghuis 3 e
hoeft u niets te ondernemen. "'/l opname/ontslag D8
M Hermien Brinkman, 0570 543175 :? ;r
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320 o
ik . = 0
Verschijningsdatum ' Voor uitvaartdienst o g
{ neem a.u.b. contact op met oo
5 mei 19 april ), predikant of kerkelijk werker g %
2 juni 17 mei | =~ ®
30 juni 14 juni | Banknummers
1 september 16 augustus Kerkelijke bijdrage: NL32RABO0373726511
6 oktober 20 september | Algemeen: NL91RABO0305703714
3 november 18 oktober L ZWO: NL60RABO0305737155

1 december 15 november ! Diaconie: NL94RABO0305703854
5 januari '24 13 december f
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LITTLE HAWK!

SCHATJE, WORD WAKKER! OVER VIJ DE KERK RAAKT STEEDS LEGER
MINUTEN BEGINT DE KERKDIENST! l BN NAST RECIL VAN || OP ZONDAGOCHTEND! MAAR VIR
NEE HOOR. VANDRAAG FACEBOOK EN TWITTER KAN IK
HOUDT DOMINEE DE MIJN GEMEENTE GEWOON
HEER EEN DIENST VIA THUIS BEREIKEN! #digitaledienst
SoCiAL MEDIA!
IO% GARAP!
¢
HET INTOCHTSLIED IS PSALM 150! VOOR HET GEBED IN PLAATS VAN EEN OVERDENKING
HIER IS EEN MOO| YOUTUBE-F JE VOND IK DIT PLAATJE STUUR IK DIT FILMPJE MET WIJS~
OM BIJ MEE TE ZINGEN! VIA GOOGLE IMAGES...! HEID VAN DE OUDE INDIAAN

20, DAAR ZIJN
ZE WEL EVEN
ZOET MEE!

DIE GAAT VIA SKYPE!
DI%E’HL RGE OF NIET, DE
HEILIGE GEEST HEE'F]’

VOOR DE COLLECTE... #zending IS KEES! OOGCONTACT NODIG!

EVEN HET PAYPAL-ACCOUNT OG EEN LIEDJE ViA
VAN DE KERK DOORTWITTEREN YOUTUBE EN KLAAR

EN DE GEMEENSCHAP VAN DE

1
HEILIGE GEEST IS MET U ALLEN! AMEN! NOR ¥ T ELI OBVIL 21T 08

KERK STRAKS VAST BOMVOL!
IEDEREEN WIL ZIEN WAT VOOR
PYJAMA JE DAN AANHEBRT!

~(

SKYPE?! maar ik |[ /EDEREEN
{ ZIE ER NIET LIT!!T [LLOST ALIN:




