


REDACTIE

Oog voor de natuur

Ik denk dat er met mij veel mensen genieten van het
voorjaar. De grote verscheidenheid aan bollen die de
grond uit spuiten en de grauwe kleuren van de winter
doen verdwijnen. Het gras dat weer groeit met daarin
de prachtige paardenbloemen, of speenkruid of
anemoontjes, om er maar een paar te noemen. Ik kom
altijd ogen te kort. Toen ik pas 's avonds met onze hond
langs de Schipbeek liep, werd ik weer getrakteerd op
maar liefst 9 reeén tussen de Schipbeek en de A1.
Daarnaast werd ik gewezen op de bever door een
andere hondenbezitter. Wat een fijne avond had ik.

En wat is Gods schepping bijzonder!

Natuurlijk hoop ik dat u met net zo veel plezier dit
Baoken leest, waarin natuurlijk een artikel staat over
Huub Oosterhuis. De werkgroep die nauw betrokken is
bij het beleidsplan licht de werkwijze toe.

Het pastoresteam met een dubbele bijdrage van
Hanneke Overduin, de kerkrentmeesters schrijven over
extra isolatie in de dorpskerk, de diaconie en de ZWO
verzorgen hun bijdrage, een bijzonder woord van
Margreet Vierhouten, en ook de Open Kerk doet alvast
een vooraankondiging van de zomerexpostie. Kortom
goede redenen om dit Baoken van A tot Z te lezen.

Ik begon mijn stukje met oog voor de natuur en kwam
onderstaande afbeelding tegen.
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Natafelen

Je kent het wel: tijdens een goede maaltijd is er vertrouwelijkheid en openheid ontstaan.
Na de laatste gang sta je niet op; je blijft met je disgenoten natafelen. Misschien met wat
mijmeringen, wat losse gedachten, of juist met diepgang.

De voorgangers van de Protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-
Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de PKN ‘Aan tafel!’
door hun gedachten hierover te laten gaan. In deze bijdrage tafelt Hanneke Overduin,
kerkelijk werker van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek met ons na.

G

Natafelen: ik hou er erg van, maar in het dagelijks
leven komt het er lang niet altijd van.

Herkent u dat? Als het wel gebeurt, geeft het mij
vrijwel altijd een gevoel van verbondenheid.
Verbondenheid met mijn disgenoten met wie ik
van gedachten kan wisselen. Verbondenheid om
de openheid en vaak ook kwetsbaarheid die we
aan elkaar durven te laten zien. Je leert elkaar
beter kennen en als het goed is, ook waarderen,
ook al staan de neuzen lang niet altijd dezelfde
kant op. Soms helpt het je zelfs in je persoonlijke
groeiproces.

Natafelen: een belangrijk gebeuren dus. Al
schrijvend komt mij het boekje ‘Aan tafel met
Jezus'voor de geest, waarin zeven ontmoetingen
worden beschreven met mensen die een

rol spelen in de laatste week van Jezus'leven.
Allen hebben met Hem aan tafel gezeten en
voelden zich erg met Hem verbonden. Hij kende
hun kwetsbaarheid en hielp hen dat onder

ogen te zien, zonder oordeel. Allen stonden eruit
op! Petrus uit angst, ZacheUs uit onrechtvaardig-

heid, Thomas uit twijfel en ongeloof, Maria (de
moeder van Jezus) uit haar diepe verdriet en
Judas uit een illusie.

Dit boekje stond in onze gemeente centraal
tijdens de vespers en de vieringen van Pasen.
Maar als u dit leest is Pasen voorbij en zijn we met
elkaar alweer op weg naar Pinksteren.

Het feest van diezelfde verbondenheid met Jezus,
met God, die ons niet alleen achterlaat, maar ons
Zijn Geest geeft als teken van nabijheid en steun.
Tegelijkertijd is het ook het feest van de eenheid
in alle verscheidenheid. Van de kerk van Christus
van alle tijden en van alle plaatsen die gezamen-
lijk de maaltijd van de Heer wil vieren.

‘Aan tafel met elkaar’ om te herinneren én om het
gedachtegoed van Jezus gestalte te geven in
deze wereld. In liefde, in solidariteit om elkaar tot
aanschijn te roepen en te laten groeien.
Natafelen: is tenslotte voor mij ook bijna een feit.
Begin juli ga ik met pensioen en neem ik afscheid
van de gemeente Bathmen-Okkenbroek en dus
ook van dit samenwerkingsverband.

Ik kijk met dankbaarheid terug op het werk dat ik
mocht doen en op alle ontmoetingen die ik

— ook in de omliggende dorpen — mocht hebben.
Het heeft mij veel gebracht.

Voorlopig blijf ik nog even, samen met mijn man,
in Okkenbroek wonen. Dus wellicht tot ziens op
een regiokerkendag aan de één of andere tafel?

f Hartelijke groet,
1 Hanneke Overduin




KERKENRAAD

Ga je mee?

Een alledaagse vraag, die regel-
matig klinkt. Als uitnodiging aan
iemand om samen ergens naar
toe te gaan. En vaak betekent dat
een uitnodiging aan de ander
om mee te gaan naar iets wat je
zelf bedacht hebt of leuk vindt:
“Ik ga naar de film in het
Cultuurhuus, ga je mee?”.

De landelijk kerk denkt alweer na over het
jaarthema voor volgend jaar.
Na ‘Samen aan tafel’ lijkt dat
volgende jaarthema te
worden ‘Ga je mee?’

En op verschillende plekken
wordt natuurlijk al
nagedacht hoe dat verder
ingevuld zou moeten
worden. ‘Ga je mee?' kun je
opvatten als een vraag aan
anderen om aan te sluiten
bij en mee te gaan naar de
kerk. Omdat wij ons prettig
voelen bij de tradities en
vieringen en denken dat dat dan ook voor
anderen zo zal zijn. Overigens een houding die in
de kerk decennia lang heel gebruikelijk was.
Spannender wordt het als we het thema ‘Ga je
mee?’ zien als een vraag aan onszelf, om als kerk

PREDIKANTEN

[

\“_
<1

mee te gaan met anderen. En te ontdekken wat
voor die ander belangrijk is, wat hen bezig houdt
of waar ze zich zorgen over maken. Dat vraagt
van ons een open houding naar de maatschappij,
en betekent soms ook wel accepteren van de
onzekerheid over wat we precies tegen zullen
komen.
Ook binnen onze kerk is het bij veel onderwerpen
waar we over spreken goed om steeds de vraag
te stellen of we met anderen mee kunnen gaan in
plaats van anderen te vragen met ons mee te
gaan. Alleen dan komen we gezamenlijk tot
nieuwe kansen en keuzes. Als het gaat om de
vraag of we over zullen gaan
naar 1 dienst per zondag, en
hoe dan precies. Als we
: invulling willen geven aan
‘) goede keuzes voor het gebruik
van kerkgebouwen. Maar ook
als we gaan kijken hoe we na
de pensionering van Hanneke
Overduin invulling kunnen
blijven geven aan pastorale
zorg in onze gemeente.
Ik hoop dat we vooruitlopend
op het volgende jaarthema de
vraag ‘Ga je mee?' nu al willen zien als een oproep
aan ieder van ons om te luisteren naar wat
anderen beweegt en wat anderen belangrijk
vinden.

Frits Mandersloot
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Er zullen niet veel mensen zijn die het lied ‘Ken je
mij’ van zangeres Trijntje Oosterhuis niet kennen.
Het is telkens weer een lied dat de ziel raakt, dat
ontroert.

Het roept een verlangen wakker naar gekend
willen zijn. Het is net alsof de schrijver ‘de ander’
uitdaagt met de woorden: Jij denkt mij te
kennen? Nou, dacht het niet!' Zo gaat het vaak
tussen mensen onderling. Je kent een heel klein
stukje van de ander en meent al te weten wie hij
of zij is.

In onze dagelijkse bezigheden ontmoeten we
verschillende mensen. Op ons werk bijvoorbeeld,
bij onze vrijwilligersactiviteiten, in de straat waar
wij wonen, bij een hobby- of sportclub ...
Regelmatig raken we in gesprek. De ene keer
kort, zomaar even een praatje, de andere keer
wat uitgebreider.

Het is belangrijk om tijd te nemen of te maken
voor deze gesprekken. Zo leren we elkaar (beter)
kennen.

Om over persoonlijke onderwerpen te kunnen
praten is het nodig dat we de ander vertrouwen.
We kunnen elkaar dat vertrouwen op verschil-
lende manieren schenken. In de eerste plaats
door oprechte belangstelling te tonen voor wie
de ander is en voor wat hem/haar bezighoudt.
Luister met aandacht, neem de ander serieus,
oordeel niet. Een andere mogelijkheid is om
vertrouwen te geven door je eigen hart te
openen. Laat je kennen, vertel over wat je
vreugde, zorgen of inspiratie geeft.

Stel je kwetsbaar op. Daarmee nodig je de ander
uit om dat ook te doen.

PASTORESTEAM

In het pastorale bezoekwerk proberen we ook
elkaar in lief en leed nabij te zijn. Vaak is er een
aanleiding om contact te zoeken.

Bijzondere gebeurtenissen in het leven kunnen
geloofsvragen of -ervaringen oproepen.

De geboorte van een kind bijvoorbeeld brengt
vaak een enorme verwondering over het leven
en dankbaarheid met zich mee.

Ziekte of het verlies van een dierbare kan het
geloofsvertrouwen doen wankelen of het juist
versterken.

Maar er is ook ruimte voor het verdere levens-
verhaal. Bij stukjes en beetjes vertellen mensen
over allerlei ervaringen in de loop van hun leven.
Het kan goed doen te delen wat bezighoudt, het
hart luchten en gehoor vinden.

En dat op zo'n manier dat die ander iets van
geloof, hoop en liefde ervaart zoals we die in de
kerk met elkaar delen.

Wist u dat het lied ‘Ken je mij' een bewerking is
van een Psalm uit de bijbel? De vader van Trijntje,
theoloog en dichter Huub Oosterhuis, schreef
deze tekst naar aanleiding van de geboorte van
zijn dochter in 1973, in de kantlijn van Psalm 139
zoals hij zelf zegt.

Die Psalm zingt van God die mij kent en van mij
houdt zoals ik ben. Het geeft het liedje een nog
diepere betekenis. Ik ben gekend door God en ik
mag er zijn. Je kunt het bijna niet geloven:

‘Zou dat niet veel teveel waar zijn?’

Ds. Hanneke Diermanse



PASTORESTEAM

sten

Een paar weken voor zijn overlijden beluisterde ik op eel

Twijzel naar Bathmen een podcastinterview met Huub Oosterhuis. H jlas daarin een
gedicht voor dat hij pas op latere leeftijd maakte, zo'n tien jaar geleden.

Ik heb het tijdens de wekelijkse avondwake laten horen, de woensdagavond na zijn
overlijden op Eerste Paasdag.

20 juni 1943

“Waarom lees ik dit voor?” vertelde hij de
interviewer: “Hier begint alles. Dit is het
verhaal. Dit gaat nooit over. Dit blijft je leven
lang. Dat is gebeurd en dat werkt door””

Gisteren, tegen zonsopgang nam ik een taxi naar
de Rivierenbuurt van mijn jeugd.

Daar droegen op een dag onze buren gele sterren
en mochten niet meer op openbare banken met
uitzicht op bloemperken — zo werd het zondag 20
juni 1943.

Daar stonden, vroeg in de morgen, op alle hoeken
lange blonde Duitse stoten met geweren.

En van hun verdiepingen daalden af, met pannen
beladen, onze buren en overburen, onbekende
bekenden.

Tot in de middag stonden zij op elkaar gedrongen, en gebaarden. Een jonge man en vrouw hebben bij
ons aangebeld, mijn moeder doet open, begrijpt, sluit ze op in de gangkast, sleutel in haar schortzak.
Toen tien minuten later zo'n mooie jongen met een echte Amsterdamse politieagent ons huis
overhoop haalde, ontdekten zij in de schemergang niet het heiligste der heiligen en vertrokken
onverrichter zake.

De twee werden rond middernacht in een snelle wagen — naar Portugal, dachten ze. Toen waren de
duizenden verzamelden voor ons Roerstraatraam al in trams gedreven en nog die avond in de trein
naar Westerbork. Het gebeurde voor mijn ogen. Ik dacht even dat een gele ster mij riep ‘wat doe jij
verder met je leven!

Wikipedia, fotograaf Roel Wijnants
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PASTORESTEAM

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede

Zijn hele leven lang steeds meer en steeds inniger vertrouwd met de Bijbelse verteltraditie, zal
Huub Oosterhuis deze vraag verstaan hebben als echo van de eerste twee vragen die in de
Bijbel klinken: “Mens, waar ben je?” en “Waar is Abel, je broer?” (Genesis 3:9 en 4:9). Zijn grote
nalatenschap van meer dan zevenhonderd liederen en vele andere teksten, zoals gedichten,
gebeden, toespraken en beschouwingen, is als reactie op deze vraag te beschouwen.
Antwoord waarin zijn niet aflatende creativiteit en engagement tot grote verbeelding spreken
van mensen die, net als hij, willen kijken ‘of ergens al de wereld daagt / waar mensen waardig
leven mogen / en elk zijn naam in vrede draagt’

Tijdens de avondwaken laten we af en toe al het lied laten horen, dat Huub Qosterhuis maakte
op de melodie die bekend is geworden door het lied ‘Lof zij de Heer’ (in het Liedboek lied 868).
En we zeggen daarbij steeds, dat als de oorlog in Oekraine is afgelopen we dit als loflied zullen
zingen:

Ds. Gert Wijnstok



Jaarrekening 2022 PG Bathmen—-Okkenbroek vastgesteld 17 april 2023

De jaarrekening 2022 van Protestantse Gemeente Bathmen—Okkenbroek is op 17 april jl. door de
kerkenraad vastgesteld.

Deze vastgestelde jaarrekening 2022 ligt vanaf 8 mei twee weken ter inzage en is inmiddels
gecontroleerd door Van Deutekom BV administratie & Advies te Elburg.

De staat van Baten en Lasten laat een operationeel resultaat zien van — € 40.467, (begroot — € 52.300.)
Na het verwerken van de incidentele baten en lasten en het onttrekken van en het toevoegen aan
bestemmingsreserves komt het resultaat van de Algemene reserve (toevoeging aan eigen vermogen)
uit op — € 160.144. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door het koersresultaat van de beleggingen
van —€120.479 in 2022.

Over de gehele linie volgt de jaarrekening de begrootte bedragen van 2022, met zowel aan de baten
zijde als aan de lastenzijde een aantal meevallers en tegenvallers.
De meest opvallende posten zijn: (met afgeronde bedragen):

m Een hogere verhuuropbrengst van de ruimtes van onze kerken (+ € 11.000)

m  Gelijke opbrengsten van levend geld t.o.v. begroting en hoger dan in 2021 (+ € 3.000), veroorzaakt door
gelijke opbrengst vrijwillige bijdragen en eindejaarscollecte en solidariteitskas en hogere giften, met een
kleiner wordende gemeente

m  Hogere onderhoudskosten van kerkelijke gebouwen dan begroot en t.o.v. 2021 (+ € 5.000)

Hogere energiekosten van kerkelijke gebouwen dan begroot (+ 2.000) t.o.v. 2021 (+ € 5.000)

m  Hogere salariskosten en vergoedingen preekvoorziening door meer fysieke diensten en doorgevoerde
salarisaanpassing conform reglementen. Dat is totaal € 10.000 meer dan in 2021 en +€ 6.000 dan
begroot.

m  Geen uitbetaling/toevoeging aan de Baten zijde van 3,2% rendement over de beleggingen vanwege
onvoldoende resultaat in 2022 (koersresultaat - € 120.000)

Het totaal aan baten is € 237.576, (begroot € 212.100) (rekeing 2021 € 233.369).

Het totaal aan lasten is € 278.039 (begroot € 264.400) In 2021 is er een eenmalige verschuiving
geweest van onderhoudsfonds naar onderhoudsvoorziening. Een bedrag van € 285.000 is
opgenomen in de post kosten kerkelijke gebouwen, wat een lasten totaal van € 537.188 gaf.

Uiteindelijk een meevallend resultaat in een ‘standaard' kerkjaar. Het College van Kerkrentmeesters wil
blijven werken aan een exploitatie met een beperkt tekort. Er zijn niet veel knoppen waaraan
gedraaid kan worden, die onder aan de streep tot een flinke verbetering van het resultaat zouden
kunnen gaan leiden.

Punten waaraan gewerkt wordt dan wel gaat worden zijn:

Hogere opbrengst actie Kerkbalans.

Blijvend goede verhuur van beide kerken.

Energie besparen door investeren in warmtepomp en beter isoleren van kerken.

Hoger rendement beleggingen en eigen vermogen.

Pastorale team in balans met omvang van gemeente (in 2023 gaat kerkelijk werker met pensioen)
Kosten daar waar mogelijk verder terugbrengen

Op termijn andere invulling (gebruik, verhuur, evt deel-verkoop) van kerk en pastorie Okkenbroek
Ontwikkeling van het terrein achter de oude pastorie aan de Dorpsstraat ( mogelijk woningbouw)




KERKRENTMEESTERS

Protestantse Gemeente Verkort Overzicht
Bathmen-Okkenbroek

Jaarrekening 2022, begroting 2022, jaarrekening 2021 Begroting 2022 | Jaarrekening 2022 | Jaarrekening 2021
Opbrengsten en baten

Opbrengsten onroerende zaken € 26.900 €41.797 € 30.706
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen € 500 € 160 € 18.893
Opbrengst levend geld € 172.000 €171.331 € 168.564
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 12.700 € 24.288 € 15.206
Totaal baten A €212.100 € 237.576 € 233.369
Uitgaven, kosten en lasten

Kosten kerkelijke gebouwen, incl. afschrijvingen € 58.700 € 66.205 € 336.488
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat € 130.300 €136.514 € 126.490
Kosten kerkdiensten, catechese, taakgroepen, etc. € 11.000 € 9642 €8.526
Verplichtingen/bijdragen andere organen € 13.200 €12.164 €13.176
Salarissen en vergoedingen, organisten, kosters € 18.250 € 17.692 € 19.037
Kosten beheer en administratie € 27.450 €30.749 € 28.629
Rentelasten/bankkosten € 5.500 €5.073 € 4.842
Totaal lasten A € 264.400 € 278.039 € 537.188
Operationeel resultaat (A) €-52.300 € -40.463 € -303.819
Incidentele baten en lasten

Incidentele baten €0 €-24783 € 187.056
Incidentele lasten €0 €0 €0
Incidentele baten en lasten (B) €0 €-24783 € 187.056
Resultaat verslagjaar ( A + B) € -52.300 € -65.246 € -116.763
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-) €0 € 11.097 €714.270
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+) €0 €-105.995 € -506.196
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) €0 €-94.898 € 208.074
Resultaat naar Algemene Reserve (D) € -52.300 € -160.144 €91.311




Diakenen in actie

Paasviering

Dinsdag 28 maart hebben we in het Dijkhuis weer onze jaarlijkse paasviering gehouden.

Hanneke Overduin had een mooie dienst gemaakt, waarvan door een volle Rotonde met volle teugen
is genoten. Theo Overduin had de liederen in een power-point op de beamer gezet wat een prachtige
samenzang tot gevolg had.

Het verhaal en de lezingen, door Hanneke heel beeldend gebracht, werden dankbaar en aandachtig
beluisterd.

Met een drankje en een snoeperijtje tussendoor was de middag snel voorbij.

Vanaf deze plaats ook veel dank aan Hanneke en Theo voor al het werk gedaan aan deze middag.

Tussenstand van de collecteopbrengsten voor Kerk in Actie
betreffende de mensen in Moldavié:

Al een heel moai bedrag en alle gevers hartelijk dank. Gelukkig is
het jaar nog niet voorbij en kunnen we het bedrag met elkaar
nog verhogen. De Z.W.0. laat zeker nog meer van zich horen.

Harm Jan Borger, Roelie van 't Erve, Henny Reilink, José Vijver,
Gera Ploeg en Wil Mandersloot




' TERUGBLIKFAIRTRADE-AVOND 28 MAART ‘23

. Als samenwerkende ZWO's van Bathmen/Okkenbroek en de PGCS
8. kijken we terug op een interessante, geslaagde avond voor zo'n 40
aanwezigen. We hoorden vier bevlogen verhalen van groene
B organisaties en bedrijven, allemaal uit Deventer én Bathmen.
Jaap Breetvelt opende de avond, die aansluitend op de Paasvesper

# pblaatsvond in de Ichtuskerk. Na de opening startten de presentaties:

+ St. Kinderen van Uganda doet enorm veel voor de ontwikkeling
van kinderen en koffieboeren: Bomen planten, noten oogsten en
bewerken, educatie en medische hulp bieden. Op het Etty
Hillesumlyceum werken momenteel 18 leerlingen 1,5 jaar lang aan
een project, dat wordt afgesloten met een werkbezoek in Uganda.
Zie ook: www.kinderenvanuganda.nl

- De Wereldwinkel Bathmen bestaat al meer dan 40 jaar (!) en
waar elders Wereldwinkels opgeheven zijn, loopt deze in
S Bathmen nog steeds goed. Het ruime assortiment is heel mooi

: en heeft een hoog geschenkgehalte. Fairtrade kruidenierswaren
zijn er ook als altijd te koop.

A Zie ook: www.wereldwinkelbathmen.nl

{

= i

« Verde (betekent: groen) Op de Flora verkoopt Verde groene

verzorgings-

producten en nog veel meer. Moeder en zoon drijven deze mooie zaak met

hart voor duurzaamheid. De drogisterij-keten waar zij ooit aan verbonden =

waren verlieten zij uit groene ambitie. Zie ook: www.verdedeventer.n/ &

Adres: Flora 95 Colmschate - De natuurvoedingswinkel in onze omgeving. M _‘
=

- De eigenaresse van De Amaranth vertelde ons dat haar modezaak in de

binnenstad wegens persoonlijke omstandigheden is gesloten. Maar haar pleidooi voor duurzame
(ook tweede hands-) kleding, liefst met het G.O.T.- keurmerk, was indrukwekkend. Haar
kledingvoorraad is overgenomen door collega winkels in de binnenstad, o.a. Hoge Ramen, Blikfang
en Blauwe Hand.

Zie ook: www.deamaranth.nl

+ Helaas was Lucy Peters uit Lochem verhinderd door ziekte. Haar presentatie verviel. Lucie maakt
uitsluitend gebruik van gebruikte materialen om er op duurzame wijze tassen, smartphonehoesjes en
dergelijke van te maken. Zie ook: www.lupelo.nl

Een groene, fairtrade groet van José Vijver, Anneke de Jong, Jaap Breetveld,
Marry Schuurman en Henk Gieteling.

MAKE IT HAPPEN

CHOOSE FAIRTRADE |satrssoc
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VAN HET KERKELLJK ERF

Zoals de laatste jaren gebruikelijk is er in de zomermaanden in de
dorpskerk een expositie. Dit jaar heeft de expositiecommissie de
heer Marinus Leyte, de man die vroeger in Bathmen heeft
gewoond, bereid gevonden om zijn werken tentoon te stellen
vanaf zaterdag 10 juni tot en met zaterdag 26 augustus.

De titel van de expositie is daarom "Terug in Bathmen.”

De kerkdeuren staan elke zaterdag open van10.30 uur tot 15.00 uur.
En zondags tijdens (@) en na de kerkdienst zijn de schilderijen te
bezichtigen. Kom gerust kijken. Dat is ook erg gezellig voor alle
vrijwillige suppoosten!

De expositiecommissie bestaat uit Henk Nikkels, Betje Krukkeland,
Gerrie Markvoort, Jan Muileman en Wil Mandersloot.

Na vele jaren trouwe dienst heeft JAN MUILERMAN,

onze verslaglegger, aangegeven er mee te gaan stoppen.
Jan wat was je stipt en altijd aanwezig.

DANK VOOR JE GROTE INZET!

De Open Kerk commissie is op zoek naaar opvolgers.
Het kost slechts een paar uurtjes in een jaar. Kom op, meld je aan bij
één van de commissieleden.

Aandacht voor elkaar

Titel: De Steppe

Naar aanleiding van het lied van
Huub Oosterhuis

Beide werken veel mooier op ware grootte.
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Een behoorilijk aantal mensen
uit onze gemeente was al
op de hoogte van mijn
Ziekte en het feit dat ik
niet meer zal genezen.
Gert Wijnstok heeft mijn
naam en daarmee ook ons
gezin genoemd in de
voorbede op Paasmorgen in
Bathmen.

Tot mijn grote verrassing
kwam hij me na deze viering
nog brandend de kaars
brengen die het licht van de
Paaskaars de nacht ervoor
meegenomen had uit
Okkenbroek naar de
Paasmorgendienst in
Bathmen om daarmee ook
daar de Paaskaars te
kunnen ontsteken.

Beste mensen, ik dank jullie
zeer hartelijk voor dit
prachtige gebaar!

Op de bijgevoegde fotds zien
jullie de kaars branden - tot
Tweede Paasdag, toen was
ie op.

:ﬁ/

wrenbnroe

Met vriendeljke groet, i .

s

Margreet
Vierhouten-Beltman



TAFELGESPREKKEN

Aan tafel bij de ‘Rerngr

Lezers van het Baoken weten inmiddels: een kern-
groep van zes mensen is vanuit de vraag hoe de
kerk kan bijdragen aan een sterke gemeenschap
in gesprek gegaan met verschillende organisaties
uit onze dorpen. Ankie Borger, Frits Mandersloot,
Géke Veldwachter, Gert Wijnstok, Jorianne Poll en
Theo Overduin zijn in wisselende duo’s gaan
luisteren: open, ontvankelijk en onderzoekend.
En omdat het jaarthema in dit kerkelijk jaar ‘Aan
tafel!’ is, zijn dit tafelgesprekken gaan heten. Over
de rol die de organisaties in de dorpen spelen,
over wat goed gaat en wat zorgen baart, over het
beeld van de kerk en wat verder zoal ter sprake
komt.

Met zo'n tien gesprekken gevoerd en nog een
paar gepland, wordt de eerste oogst ondertussen
binnengehaald. Wat opvalt is dat we overal
welkom zijn; het zoeken naar nieuwe vormen van
samenwerking, naar modern noaberschap, valt
overal goed. Alle organisaties dragen op hun
eigen manier bij aan ‘samen zijn’; door samen te
sporten, ontmoeting te organiseren rondom een
bepaald thema, iets voor elkaar te willen boksen
of zomaar plezier te hebben samen.
Overeenkomstige zorgen zijn er ook:

over ledenaantallen, het vinden
van actieve leden die ergens
de schouders onder zetten en
van mensen die een
bestuursfunctie kunnen
vervullen.

Het beeld van de kerk wordt
enerzijds ingekleurd door de
gebouwen, daar wordt veel
waarde aan toegekend.

Van de kerk als geloofs-
gemeenschap is het beeld een
stuk bleker; oude beelden
overheersen en voor velen is
het onbekend.

Palmpasen in Okkenbroek was
dit jaar een mooi voorbeeld
van kerk zijn in en voor onze
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plattelandsgemeenschap: een goed bezochte
dienst, een optocht door het dorp en tot besluit
eieren zoeken. Een dorp zonder kerk is als een
kerk zonder dorp. Hun relaties, de verbindingen
en ook de losse eindjes dragen bij aan hun
karakter. Is er volop verwevenheid, dan zijn ze
krachtig en vitaal. Raken de verbindingen los,
dan worden relaties bloedelozer, functioneler en
moeizamer.

Dat doet wat met mensen en raakt aan de kern
van ons bestaan. Wat voor maatschappij willen
we zijn?

De tafelgesprekken leiden niet tot een tienpun-
tenplan maar tot een uitnodiging aan ons allen
die in lijn is met het jaarthema van het komende
kerkelijk jaar: Ga mee! Laten we ons niet
opsluiten in onze eigen bubbel maar laten we
ontvankelijk zijn. Hoe kunnen wij meegaan en
meedoen met onze dorpen? Wat horen we als we
echt goed luisteren? En wat kunnen wij beteke-
nen, toevoegen en brengen? Daar willen we de
komende tijd proberen om meer aandacht en
invulling aan te geven. Met elkaar.

Anouk van Luik




Zondag 26 maart was er een lunch en interactieve middag voor jonge ouders plus een leuk
schaduwprogramma voor de kinderen in de vorm van een theatervoorstelling van Dolf Moed. Dit
laatste was bedacht zodat de ouders geen oppas zouden hoeven te regelen voor deze dag. Want hoe
meer ouders, hoe beter! Tijdens de (goed verzorgde!) lunch was er al laagdrempelig gelegenheid om
onderling kennis te maken en in gesprek te gaan. Er waren gezinnen uit Okkenbroek, Bathmen en uit
het ruime buitengebied dat bij onze gemeente hoort aanwezig.

De theatershow ging over een tijdmachine waarmee er op zoek gegaan werd naar wijsheid en geluk
in verleden, toekomst en heden. Parallel daaraan gingen wij als ouders met elkaar in gesprek over
verleden, heden en toekomst. Over ons eigen “verleden” welke achtergrond en herinneringen
hadden we zelf als kind aan de kerk overgehouden? Mooie en leuke verhalen werden gedeeld.
Daarna de vraag wat we graag aan onze kinderen zouden willen meegeven voor de toekomst. Welke
rol zouden we willen zien dat geloof en kerk in hun toekomst zou kunnen zijn? Welke mooie
ervaringen uit ons eigen verleden wensen we hun ook toe? Tot slot bespraken we het heden. Hoe
kunnen we in het nu handen en voeten geven aan deze wensen voor de toekomst? Dat laatste is
natuurlijk niet eenvoudig, maar een gezamenlijk gevoel hierin wat te willen was heel duidelijk.
Vanuit dit gesprek kwam het idee om een gezamenlijke appgroep in het leven te roepen om middels
dit kanaal elkaar te informeren over mooie en inspirerende kerk/geloof dingen. Dit om elkaar
gemakkelijk te vinden tijdens mooie activiteiten.

Als laatste hebben we met zijn allen het slot van de theatervoorstelling mogen meemaken. Een leuke
afsluiting van een inspirerende middag samenzijn.

Mocht je interesse hebben om ook in de
appgroep opgenomen te worden kun je
contact leggen met

Gert Wijnstok.

Annelies Roeleveld
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BEZINNING EN ONTMOETING

Brandstof in mei

Het blijft steeds langer licht. En daarmee liggen de meeste activiteiten van Bezinning en
Ontmoeting achter ons. Voor de werkgroep zijn dit de maanden om aan een nieuw programma
te werken. En ondertussen gaan een paar vaste activiteiten wel verder.

. Elke zaterdag kun je om 7.00 uur mediteren in Dorpskerk Bathmen.

. En elke eerste vrijdag van de maand kun je meditatief wandelen. We verzamelen om 10.00
uur bij de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk en drinken na afloop rond 11.15
uur nog een kop koffie-thee met wat lekkers erbij.

De eerstvolgende keren zijn: 5 mei en 2 juni.

. Op vrijdag 26 mei staat de stamtafel voor een goed gesprek weer klaar in de noorderbeuk
van de Dorpskerk Bathmen, van 11.00-12.30 uur.

. Geloven-Nu kon in april niet doorgaan en vervalt ook in mei.

Op 19 juni staat de laatste avond van dit seizoen gepland en lezen we het verhaal
van het gouden kalf.
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Einde aan een tijdperk

RUSLANDGROEP

O Er was eens (1990) een pastor die op reis ging naar Rusland. Daar vond
CUN O ff_:« een ontmoeting plaats met een Russisch-orthodoxe priester. lvo en
— ~ Michael. Het leidde tot een grote groep jongeren die door de jaren

: heen gewerkt heeft aan de restauratie van het Alexander Svirsky
Ontmoeting klooster in de buurt van Lodeynoye Pole.
CUNO - LODIYA De Stichting Culturele Uitwisseling Nederland Oost-Europa (CUNO)
2015 werd geboren en in Lodeynoye Pole werd een vergelijkbare

organisatie opgericht: Lodiya.

Er volgden veel meer projecten: bouwen van een kas en speeltuin voor
het kindertehuis, containers met goederen werden naar Rusland
verscheept, uitwisselingen tussen jongeren uit Bathmen en Lodeynoye
Pole, bouw van een speeltuin in Lodeynoye Pole door Russische en
Nederlandse jongeren, een fietssponsortocht van 3000 km voor een
nieuw dak van het kindertehuis, werkbezoeken met betrekking tot
onderwijs en zorg, tournee door Salland van een zanggroep én een dansgroep en natuurlijk de vele
privé bezoeken over en weer.

Veel activiteiten zijn er in Bathmen opgezet om geld in te
zamelen voor deze projecten en uitwisselingen. Meerdere
gezinnen in Bathmen e.o. hebben mensen uit Rusland
gehuisvest. Daardoor ontstonden mooie herinneringen en
contacten.

Toch moeten we nu constateren dat de ontwikkelingen
van het afgelopen jaar in Rusland de banden hebben
doen verslappen. Het is moeilijk om via de mail te
schrijven, omdat we niet weten hoe schadelijk dat kan zijn
voor de ontvangers. En alleen maar oppervlakkige
berichten is onbevredigend. Uiteraard is van
uitwisselingen geen sprake. Vermoedelijk zelfs heel lange
tijd niet. Daarom heeft het bestuur van CUNO besloten
om de stichting op te heffen. Het proces daarvan is reeds
in werking gesteld. De over gebleven gelden zijn gestort
op de rekening van de diaconie die dit geld kan inzetten
voor de opvang van Oekrainers in Bathmen e.o.

Het belang van elkaar leren kennen en daarmee beter te
begrijpen is voor ons van onverminderd grote betekenis.
Dat geldt voor alle mensen over de hele wereld. Laten we
ernaar streven om open te blijven staan voor andere
culturen en opvattingen, maar dan zonder CUNO.

Namens het bestuur, Ankie Borger



Uit: Voor onderweg, 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas




IN MEMORIAM

Wilhelmina Schutte - Bouwmeester

Op de gezegende leeftijd van 93 jaar is Minie Schutte — Bouwmeester op 23
maart 2023 ingeslapen. Een mooi, lief en goed mens stond er op de rouwkaart.
Dat was ze zeker! Maar ook moedig, eenvoudig en trouw. Op haar afscheid
hebben we die laatste eigenschappen ook benoemd.
Minie werd op 12 januari 1930 in Harfsen geboren. Na de lagere school volgde
de huishoudschool. Toen ze bij een boer in Harfsen werkte, ontmoette ze een
K aardige timmerman, Henk Schutte uit Bathmen, en in 1954 trouwde ze met
hem. Ze waren samen een hecht en onafscheidelijk koppel en dat werd alleen
| maar meer toen bleek dat ze geen kinderen konden krijgen. Het was ons
grootste verdriet, vertelde Minie, maar we hebben het uiteindelijk een plaats in
ons leven kunnen geven. Samen met Henk richtte ze zich op dingen waren ze beiden erg van konden
genieten en dat waren met name de kampeer- en campervakanties, de natuur én de muziek. Het
hoefde niet groots of meeslepend te zijn. Juist in de eenvoud en in de kleine dingen vond ze het
geluk. Trouwe vriendschappen en een sterke familieband hoorden daar zeker ook bij.
Toen Henk in september 2021 overleed was dat een grote klap voor haar, maar moedig pakte ze de
draad van het leven weer op tot het echt niet meer ging. Toen het leven steeds meer lijden werd,
verlangde ze ernaar om terug naar Het Licht te gaan én terug naar Henk.
Bij haar laatste afscheid op Vredehof klonk een gedicht van Toon Hermans, dat boven haar bed hing:

Het was alsof zij afscheid namen
maar liefde is oneindig groot

ze bleven en ze blijven samen
liefde is sterker dan de dood.

Hanneke Overduin
— .

Gerrit Willem Bronzewijker

Op zondag 16 april overleed thuis aan de Vegerinkskamp 38a, Wim Bronzewijker
in de leeftijd van 86 jaar.

Geboren en getogen op de boerderij aan de Marsdijk 6a, voorheen Zuidloo 1.
Als oudste zoon nam hij de boerderij over van zijn vader.

Boer was hij met hart en ziel. Tot 2010 heeft hij er gewoond samen met zijn
vrouw Jenny. De drie kinderen zijn er geboren en opgegroeid. Wim was een
buitenmens die boer was in hart en nieren. Zijn werk was zijn hobby. Hij hield
van gezelligheid, van tradities en was altijd bereid om een klusje te doen.
Samen met Jenny heeft hij mooie reizen gemaakt en genoten beiden van de
kleinkinderen.

Na het overlijden van Jenny moest hij alleen verder. Dat was niet gemakkelijk. In Janny Pakkert, met
wie hij nog op de lagere school zat, vond hij een lieve vriendin met wie hij nog fijne jaren heeft gehad.
Het stemde beiden tot dankbaarheid. De laatste jaren was Wim ziek en ging het op en af met zijn
gezondheid. Het was moeilijk voor hem maar hij bleef genieten van alle mooie momenten en pakte
steeds de draad weer op.

Tijdens de afscheidsdienst in de Omarming te Zutphen werden er herinneringen gedeeld en klonk er
muziek. Uit de bijbel lazen we Psalm 121. Een lied over hoop en vertrouwen, vertrouwen ondanks
alles. In dit vertrouwen hebben we afscheid genomen van Wim en hem toevertrouwd aan God. Moge
dit tot troost en bemoediging zijn voor Janny, de kinderen en kleinkinderen en allen die Wim

zullen missen.

Ds. Hanneke Diermanse
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Wie op zondagmorgen voor het eerst de dorpskerk in Bathmen binnenkomt, valt onmiddellijk
de opstelling van de stoelen op. En in de loop van de kerkdienst merk je dat de voorganger niet
de hele tijd op één plek blijft en zelfs van blikrichting verandert.

De opstelling van de stoelen in de rondte vormen
de kring rond het midden waarin de liturgie van
de kerkdienst plaatsvindt. Zonder de kring van
kerkgangers die van deze stoelen gebruik maken,
is de kerkdienst ondenkbaar. Zij met elkaar, déze
concrete mensen die op déze zondagmorgen
naar de kerk zijn gekomen, vormen die keer de
ruimte waarin wordt gebeden en gelezen. De
kring van hun aanwezigheid vormt het midden
waarin die zondagmorgen de Aanwezige, God,
aan het licht kan komen.

‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, zongen we
met het lied van Huub Qosterhuis op Eerste
Paasdag over dit ‘aan het licht komen’ van God.
En omdat elke nieuwe dag het daglicht van de
zon in het Oosten opgaat, richt de voorganger
zich tijdens het Kyriegebed in deze richting:
“God, zie hoe donker het kan zijn op aarde, in ons
leven. Laat uw licht opgaan!”

Wie de kerkdienst online meebeleeft — waar en
wanneer dan ook - ziet de voorganger tijdens dit
Kyriegebed dus van achteren. Op die wijze kijk je
met haar-hem mee naar waar het licht tevoor-
schijn komt.

Na het Kyriegebed wordt het Glorialied gezon-
gen, de lofprijzing om het licht van God, de
Aanwezige. En vanaf dan staan de voorganger, de
lector die uit de Bijbel leest en later de diaken

van dienst met de diaconale mededelingen met
de rug naar het koor en is hun blikrichting de
andere kant op. Niet omdat ze het licht de rug
toegekeerd hebben - stel je voor hoe hoogmoe-
dig dit zou zijn — maar om in dit licht te lezen, dit
licht te verkondigen en van dit licht te delen.
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En zonder dit licht ga je niet weg. Want het laatste
van de kerkdienst is altijd de zegen.

Die wordt in vele varianten gezegd. Zelf doe ik
dat bijna altijd met de woorden uit het slot van
Numeri 6:

De Eewwrge zegene je en bekoede Je,

de Liefaevolle doe faar aangezicht over
Je lichten en zij je gernady,

de Levende yer/ze;%e 2in aangezicht over
Jou en geve je vrede.

Ik las eens dat deze klassieke woorden als het
opkomen van de zon zijn. Met elke regel

komt de zon hoger aan de hemel. In dat warme
licht van Gods aanwezigheid mag je

leven. Met die zon in de rug ga je nade
kerkdienst — en mogelijk nog de koffie-thee na
afloop daarvan - door de toren weer naar buiten.
Heel mooi zingt een Pinksterlied daarvan, dat
natuurlijk met de wind van het Pinksterfeest
begint:

Met wind in de haren

e zon in de rug ligt

het land voor ons gpen.
Met Jou aarn mjn zij,

met Jou op min pad

geen kwaad zal ik duchter
want Jij bent naby.

Ds. Gert Wijnstok



2ondag 21 mei is tijdens de kerkdienst in
Oldkenbroek de laatste kindernevendienst
vdor de zomervakantie. We nemen dan
afscheid van Marieke Rientjes die een
aantal jaren één van de leiding was.

Kom je ook om haar te bedanken?

De kerldienst begint om 9.30 uur.

Oecumenisch Leesrooster

7 mei, 29e Paasdag Deuteronomium 6,20-25 Psalm 66,1-12 1 Petrus 2,1-10

Johannes 14,1-14
14 mei, 36e Paasdag / Rogate Jesaja 41,17-20

Johannes 16,16-24 1
18 mei, 40e Paasdag / Hemelvaartsdag

[Psalm 93]

Lucas 24,49-53

21 mei, 43e Paasdag / Exaudi Ezechiél 39,21-29
Johannes 17,1-13

28 mei, 50e Paasdag / 1e Pinksterdag
Handelingen 2,1-24

4 juni, Trinitatis Exodus 34,4-9
Mattels 28,16-20

Alternatieve lezing: 1 Petrus 2,16-17; 3,1-13
Psalm 34,12-23 1 Petrus 3,8-18
Alternatieve lezing: 1 Petrus 3,14-22

Daniel 7,9-10.13-14 Psalm 47

Efeziérs 1,17-23 [Handelingen 1,1-111
[Marcus 16,19-201

Alternatieve lezing: 1 Petrus 5,8-11

Psalm 126 Petrus 4,12-19
Alternatieve lezingin: 1 Petrus 4,1-16(19)
Ezechiél 11,17-20 Psalm 104,25-35

Johannes 14,23-29
Alternatieve lezing: Petrus 5,1-14
Psalm 150 2 Korintiérs 13,11-13

BlJ) DE VIERINGEN
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest
actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live —
digitaal - te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl
en ook op een ander moment terug te zien.

zaterdag 6 mei
18.30 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin

zondag 7 mei, 29e Paasdag
9.30 Okkenbroek Eredienst met ds. Meinske van Sandijk-van der Wal (Holten)
10.00 Bathmen Eredienst met mevr. Hanneke Overduin
m.m.v. de cantorij
collecte: Kerk in Actie: Oekraine

zondag 14 mei, 36e Paasdag / Rogate
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse
collecte: Kerk in Actie: binnenlands diaconaat

donderdag 18 mei, 40e Paasdag / Hemelvaartsdag
10.30 Lettele Eredienst met mevr. Hanneke Overduin
in BOL verband

zaterdag 20 mei
1845 Dijkhuis Avondgebed met ds. Gert Wijnstok

zondag 21 mei, 43e Paasdag / Exaudi
9.30 Okkenbroek Eredienst met ds. Gert Wijnstok
Kindernevendienst
10.00 Bathmen Eredienst met ds. H. van Es - (Deventer)
collecte: PKN: missionair werk

zondag 28 mei, 50e Paasdag / 1e Pinksterdag
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse en ds. Gert Wijnstok
m.m.v. de cantorij
collecte: Kerk in Actie: zending Egypte

zaterdag 3 juni
18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Hanneke Overduin
collecte: Diaconie en Kerk

zondag 4 juni, Trinitatis
930 Okkenbroek Eredienst met ds. Anneke Kruithof-Looije - (Zwolle)
10.00 Bathmen Eredienst met ds. Gert Wijnstok
collecte: Meester Geertshuis




COLOFON

Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 620 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat

Martien Vermeulen
Géke Veldwachter
Henk Broekhuis

Wil Mandersloot
Janneke van Schooten

Opmaak en
eindredactie

We vragen iedereen die niet op een foto

in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.

Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum

kopij inleveren voor

30 juni
1 september
6 oktober
3 november
1 december
5 januari '24

14 juni

16 augustus
20 september
18 oktober
15 november
13 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 0570 540294
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kerkelijk werker

Hanneke Overduin, 0570 854652 / 06 50968134
kerkelijkwerker@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen

Gerard Fransen, 0570 654703

Vervoer van / naar kerk Okkenbroek

nn

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

an
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Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWOQ: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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C 20 JONGEREN! IK HEB SUPER COOL NIEUWS VOOR JULLIE! )
DOMINEE

DE HEER
BEGELEIDT ' y
EEN GROEPJE
JONGE,
ENTHOUSIASTE
CATECHISANTEN

IS DAT NIET
KEIVET?

ER IS NU EEN T_i!JBEL. NU KUNNEN JULLIE EINDELIJK DE BIJBEL
IN GEWONE TAAL! LEZEN OP EEN BEGRIJPELIJK NIVEAU!

BEST WEL
TOCH,
GASTEN?

WAT IS ER? IS HET
NOG TE MOEILIJK
VOOR JULLIE?

EN ZO'N
ONHANDIG
FORMAAT!

MAAR HET IS
WEL LANG...

W1J GEBRUIKEN AL JAREN { KORT EN BONDIG, NET ALS JEZUS! ) EN TOEGANKELIJK
DE BIJBEL IN SMS-TAAL! L/ VOOR IEDEREEN!
- J/ D Hr=mun hrdr,

dus hbk als wt - i
knodg hb! ¥ oo “ﬁn !
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