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REDACTIE

Inhoud

Jaargang 5, nr. 8, september 2020
Van de redactie

Niet altijd komt Het Baoken even makkelijk tot stand. Redactie en inhoud
Dit nummer is daar een voorbeeld van. .
De redactieleden en andere schrijvers staan met één Overweging
been in het nieuwe
seizoen, het andere been
is nog een beetje
vakantie aan het vieren.

Kerkenraad
Hanneke Overduin
Dat nieuwe seizoen komt Ds Gert Wijnstiok
echter razendsnel
dichterbij.

De startzondag op

Diaconie en ZWO

13 september wordt vol Pastoraat
enthousiasme voorbereid
en dit Baoken verhaalt daar over. Kerkrentmeesters
Ook vindt u "Brandstof", een mooi aanbod is : .
samengesteld door de taakgroep bezinning en Ter inspsiratie
ontmoeting.

Stiltepagina
Dus eigenlijk is dit een dubbeldikke uitgave van het '
Baoken en u mag ervan uitgaan dat er heel wat In memoriam
uurtjes werk inzitten. Gelukkig is dit een fijn team en .
we hopen dat u geniet van wat er van de persen is Pelgrimeren
gerold.

PKN

Hartelijke groet, . .
Wil Henken Janneke Bezinning en ontmoeting

Rond het kerkelijk erf
Bij de vieringen
Vieringen

Colofon/Goed om te weten

Achterpagina

Bij de voorpagina:

José Vijver zorgt voor de inrichting van

Kijk ook eens op: http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl/ de vitrinekast, presentjes te koop bij de

Reacties kunt u sturen naar wereldwinkel.

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl Foto:Jarneke van Schooten




Van half maart tot
eind juni was het
iedere avond op tv,
het programma:
‘Frontberichten’.
‘Berichten van het
front in de strijd
tegen corona’ Er
werden vlogs vertoond van zorgverleners die
werkten op plekken waar geen journalisten
konden komen. Ik werkte in die tijd op de
verpleegafdeling van het ziekenhuis, waar
coronapatiénten in isolatie werden verpleegd. lk
schreef op wat ik meemaakte, wat me raakte. Het
was intens en ongekend. We wisten niet wat we
konden verwachten. De berichtgeving van
zorgverleners uit het heetst van de strijd kwam
ongefilterd de huiskamers binnen. In de media
werden vergelijkingen gemaakt met oorlogstijd.
Alsof we met een onzichtbare vijand te maken
hadden. Het wakkerde de angst aan.

Ook feiten kwamen voorhij. Onderzoek wees uit
dat COVID-19 is ontstaan door de wijze waarop
mensen met dieren omgaan. Doordat mensen
het leefgebied van wilde dieren hebben
verkleind en dieren op grote schaal verhandelen
en ophokken, is het virus van dier op mens
overgesprongen. Het vele reizen heeft het virus
vervolgens in snel tempo de wereld over
gebracht.

Wat staat ons nu te doen? Die vraag komt vaak
voorbij. In het ziekenhuis zoeken we bij ethische
dilemma’s rond de zorg voor de patiént naar het
goede om te doen. In een moreel beraad zetten
we als zorgverleners onze eigen ideeén even
opzij. We proberen naar de situatie te kijken
vanuit het perspectief van alle betrokkenen
(patiént, naasten en zorgverleners). Hoe kunnen
we zoveel mogelijk weldoen, aansluiten bij de
wensen van de patiént en lijden voorkomen of
verminderen?

Hoe zou een moreel beraad over de coronacrisis
eruitzien, wanneer we zouden proberen zoveel
mogelijk recht te doen aan alle betrokkenen
wereldwijd? Ik probeer het voor me te zien. Wij
allen worden geraakt. Arm en rijk, jong en oud,
mens en dier, natuur. Als we ons in ieder
perspectief zouden verplaatsen, alsof het om
onszelf ging, wat zouden we dan doen?

Zorgen in tijden van corona

We zouden het leefgebied van wilde dieren
beschermen en opeenhoping van dieren
voorkomen, vanwege de dieren zelf én vanwege
de gezondheid van mensen. We zouden zo min
mogelijk vliegen, om mensen elders niet te
besmetten en om de lucht schoon te houden. We
zouden beschermende middelen geven aan wie
ze het hardst nodig hebben. We zouden oudere
en kwetsbare mensen beschermen en
tegelijkertijd rekening houden met hun kwaliteit
van leven. We zouden jongeren de kans geven
levenservaring op te doen. We zouden
barmhartig zijn naar de landen die deze
pandemie minder goed het hoofd kunnen
bieden. We zouden zorgen dat mensen die hun
baan verliezen weer werk en inkomsten krijgen.
We zouden een beschikbaar vaccin eerst geven
aan mensen zonder goede gezondheidszorg. We
zouden luisteren naar de natuur en een stapje
terug doen als mens. We zouden beseffen
hoezeer wij afhankelijk zijn van elkaar en hoezeer
met elkaar verbonden. We zouden niet langer
terugverlangen naar ‘het oude normaal; naar de
vleespotten van Egypte. We zouden groeien in
liefde en compassie, ook voor hen die we
normaal gesproken niet zien. We zouden minder
angstig zijn. We zouden ...

Ds. Anna van der Maas, geestelijk verzorger
Deventer Ziekenhuis

Lied om vrijheid — Hoob Oosterhois (lied 946)

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt
wif waren de mensen niet

die wif no angstig zjjn.

Wij zovden ...

Als vrijheid was wat vrijheid lijkt,
wif waren de mensen niet die wij no angstig zijn.
wij zovden...”




KERKENRAAD

Rentmeesterschap gevraagd!

Het covid-virus bepaalt al een half jaar ons doen en laten.

Of misschien moet ik wel zeggen ons laten en doen, want het virus beperkt ons meer dan dat het
ruimte geeft. Uit allerlei berichten in de media blijkt dat het steeds moeilijker wordt om te accepteren
dat dingen die we gewend waren te doen nu niet meer kunnen. En de gevolgen van de beperkingen
worden ook steeds duidelijker: economische teruggang, ontslagen, hele sectoren (horeca, toerisme,
luchtvaart) die het moeilijk hebben. En niet even maar zoals het lijkt voor langere tijd.

Het is al niet gemakkelijk om goed voor elkaar en voor de aarde te zorgen als het economisch voor de
wind gaat. Laat staan als inkomens onder druk komen te staan. Juist dan is cog voor de andere meer
dan ooit nodig. En wordt er van ons rentmeesterschap gevraagd!

In deze tijd betekent dat bovenal het belang van de ander voorop stellen en ons eigen handelen
daarop afstemmen. In ons dagelijks leven maar ook in hoe we als kerk in de dorpen aanwezig zijn.

Daarvan zijn er al veel mooie voorbeelden, laten we die blijven

ontwikkelen.

Misschien andere vormen van kerk-zijn dan we gewend zijn,
maar anders is niet minder.

We staan voor een nieuw seizoen. Het covid-virus blijft
voorlopig onder ons en bepaalt wat we niet en wel kunnen.
We gaan op pad op nieuwe wegen. Brandstof staat vol met
nieuwe initiatieven.

Laten we met oog op de ander en op onze aarde die wegen
verkennen. Als rentmeesters!

Kerkdiensten

We raken aardig gewend aan de nieuwe regels voor onze

kerkdiensten. De anderhalve meter wordt goed nageleefd.

Mooi dat we ook daarmee met oog op elkaar de vieringen

invullen. Al wel eerder gemeld maar toch nog maar een keer

herhaald:

® Wevolgen de reguliere roosters weer, één keer per twee
weken dienst in Okkenbroek (nu in de zomer om 9.30
uur) en elke zondag om 10.00 uur een dienst in
Bathmen.

®  Hetaantal mensen dat kan deelnemen aan de diensten
is begrensd door de 1,5 meter maatregel. Vooraf
aanmelden voor vieringen hoeft niet maar als het
maximum bereikt is kan het betekenen dat u niet aan
een dienst kan deelnemen. Wel houden we bij wie er
aan de dienst deelneemt, naam en telefoonnummer
worden genoteerd.

®  Natuurlijk blijven we de vieringen uitzenden via
Kerkdienstgemist.nl.

®  En haast overbodig maar toch: als u klachten hebt die
op corona kunnen wijzen, blijft u dan thuis. Niet voor
uzelf maar met het oog op de ander.

Frits Mandersloot

Afstand doen

Omarm vandaag
door los te laten
ga vooruit

door stil te staan

help elkaar

door om te kijken
houd je in

om door te gaan

afstand doen
en afstand nemen
vanzelfsprekendheid voorbij

verder weg

maar in gedachten
meer dan ooit
intens dichtbij

laten we

door 'vast te houden'
aan afstand

als ultiem gebaar

hartverwarmend
ruimte geven
aan het leven

en elkaar

Margreet Jansen




werkdagen
maandag, dinsdag
en donderdag

‘Verhalen van
levenskynst’

tel. 0570 - 85 46 52
mob. 06 509 681 34
van 9.00-10.00 uur

of van 17.00-18.00 uur

hanneke.overduin@gmail.com

In de afgelopen tijd werd ik sterk bepaald bij het
thema ‘levenskunst’ Zowel in praktische,
filosofische als in theologische zin. Ik denk dat
echte levenskunst ook alles met God van doen
heeft en met verhalen over het ‘goede leven’
(thema van onze startzondag en van het
aankomende kerkelijk jaar). Daarom sta ik daar
deze keer graag bij stil.

Eerst maar de praktische kant waar wij allen
vandaag de dag mee van doen hebben. De
corona-crisis bevraagt ons allen hoe wij in het
leven staan en hoe wij op een nieuwe manier om
weten te gaan met waarden en normen en toch
vorm weten te blijven geven aan gemeenschaps-
leven en noaberschap. Want dat laatste hoort bij
ons mens-zijn én bij ons kerk-zijn!

Het doet een beroep op creatief denken én op
levenskunst. Verstaan we de kunst om elkaar op
een andere manier te ontmoeten en samen op te
trekken? Om elkaar te beschermen én te
bemoedigen?

In de alledaagse praktijk heb ik hier veel
voorbeelden van gezien. Hulde aan alle mensen
in de zorg, het onderwijs, en allerhande over-
heidsinstellingen, maar ook aan buren, kinderen
en kleinkinderen die hun verantwoordelijkheid
namen én nemen.

Lof ook voor onze eigen kerkrentmeesters,
kosters, kerkenraadsleden en vrijwilligers!!

Wat een extra werk is er de afgelopen tijd al niet
met elkaar verzet om onze kerken draaiende en
zichtbaar te houden.

Dan de filosofische kant van levenskunst: die
heeft alles te maken met hoe je als mens in het
leven staat. Is je glas altijd halfvol of halfleeg?
Ben je (nog) in staat om met de ogen van een
kind, vol verwondering, naar het leven en naar
het geheim achter alle dingen te kijken?
Weet je dat ‘dankbaarheid het begin van alle
gelukis’?

HANNEKE OVERDUIN

Natuurlijk kan dit niet elke dag en lukt het ons
niet in elke fase van ons leven. Toch is het goed
om er zo nu en dan bewust bij stil te staan.

In het pastoraat kan ik ontroerd raken als mensen
vol dankbaarheid op hun eigen leven of op hun
gezamenlijke leven terugkijken. Als ze, ondanks
tegenslag, de zegeningen zien die hen gegeven
zijn. Als ze vol trouw zich blijven inzetten voor
anderen en voor elkaar.

Tenslotte, last but not least, de theologische kant
van het verhaal.

Alle gelijkenissen die Jezus vertelde over het
Koninkrijk van God hebben met die levenskunst
te maken. Met oog hebben voor het Goddelijke,
voor de liefde, voor je naaste én voor jezelf.

Ook de wijsheidsliteratuur uit het Oude
Testament uit Spreuken, Job en Prediker kunnen
onder deze noemer geschaard worden.

En ik durf de bewering wel aan dat de gehele
Bijbel ons de weg wil wijzen naar ‘het goede
leven'.

We gaan dus, ondanks alles, weer een mooi en
uitdagend kerkelijk jaar met elkaar in, met
hopelijk veel verrassende ontmoetingen en
inspirerende verhalen!

Hartelijke groet, Hanneke




GERT WIUNSTOK

werkdagen
maandag, dinsdag, vrijdag

tel. 06 104 598 83

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Laten we hem
zijn gang laten
gaan

Het laatste boek waaraan ik begon in onze zomervakantie was ‘De pest’ van Albert Camus.

Ik heb het in de vakantie niet meer uitgekregen. Dat kwam niet door het boek, want dat leest
als een trein. Het laatste weekend gingen we echter kamperen in Dwingeloo en proefden we
bij tropische temperaturen de smaak van het goede leven.

Het goede leven

Mijn jongste broer had met zijn gezin een huisje
gehuurd en met bijna iedereen uit ons gezin en
dat van mijn andere broer deelden we vijf
koepeltentjes op twee kampeerplekken. Bij
aankomst op vrijdagmiddag bleek meteen weer
eens hoe die andere broer en ik op elkaar lijken.
Want zonder dat we het vooraf hadden
afgesproken haalde hij als eerste zijn fiets uit de
auto, zoals ik even daarvoor mijn fiets al van het
fietsenrek had gehaald. In onze jonge jaren
hebben wij tijdens vakanties eindeloos vaak
samen gefietst. En hoewel in die tijd zijn nieuwe
racefiets nota bene door mijn onachtzaamheid
werd gestolen, koesteren wij de herinnering aan
al dat fietsen. Hoe leuk is het dan om dit jaren
verder, allebei de vijftig gepasseerd, weer samen
te doen. Terwijl de kinderen in de rode auto van
Wietse naar het zwembad reden voor verkoeling,
weerstonden wij de hitte door te gaan fietsen. En
natuurlijk beloonden wij onszelf daarna met een
lekker terrasje.

De Pest

Tijdens het laatste ontbijt op maandagmorgen
merkten we dat ons praten een gesprek werd
over de situatie in de wereld. Kwam het door het
aanstaande afbreken van de tenten en de
thuisreis die voor de deur stond? Zelf had ik eerst
nog een paar bladzijden in ‘De pest’ gelezen,
waaronder deze aantekening van een
kroniekschrijver daarin:

Aan het begin en aan het eind van plagen
komt er altijd wat retoriek om de hoek.
In het eerste geval is die gewoonte nog niet

afgeleerd, in het tweede geval is hij alweer
terug. Maar alleen midden in de ellende wen
je aan de waarheid, dat wil zeggen aan
zwijgen. Afwachten maar.

Albert Camus schrijft over het verloop van de
pest in de stad Oran aan de Algerijnse kust. De
lezer van nu leest daarin veel vergelijkbaars met
wat we in onze coronatijd vandaag zien
gebeuren. Er is inderdaad dagelijks heel veel
retoriek te beluisteren op oude en nieuwe media.
En daarin doet heel veel meer naast corona mee:
het racismedebat, de korte lontjes, het stikstof-
vraagstuk, de woede om de dood van Bas van
Wijk. Tijdens ons kampeerweekend vroeg Vitens
om zuinig te zijn met water en las een nichtje
een verontwaardigde reactie van iemand op
twitter voor: ‘lk heb er toch voor betaald!’



GERT WIJNSTOK

God zijn gang laten gaan Net als ten tijde van de pest is de corona-ellende
Die aantekening van de kroniekschrijver in het en alle andere maatschappelijke onrust nog lang
boek van Camus deed me ook denken aan het niet voorbij. Dat is geen leuke waarheid aan het
boek ‘Alle dingen nieuw’ van Erik Borgman, begin van een nieuw seizoen, waarin werk,
waaruit ik tijdens de vakantie aan het begin van school, uitgaan en zoveel andere dingen niet hun
elke dag las. Borgman is lekendominicaan en vanzelfsprekende gang zullen aannemen.
hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg Dit betekent echter niet dat we midden in die
University. Hij was in 2012 theoloog des ellende slechts aan het noodlot zijn over-
vaderlands en werd vooral bekend met boeken geleverd. Wanneer alle retoriek tot zwijgen komt,
over de maatschappelijke betekenis van geloof, begin je de stem van de liefde te horen. Lees het
theologie en kerk. verhaal van Elia op de berg Horeb maar eens in

1 Koningen 19.
Als je God maar haar of zijn gang laat gaan!

Vakantie in eigen Salland

Voor het slotstuk van het weekendje kamperen
hadden we een heerlijke thuisvakantie en
genoten we in eenvoud het goede leven in
Salland. We fietsten alle kanten op en genoten
van het coulissenlandschap, reden ook weleens
verder weg naar familie en vrienden of bleven
juist thuis om hen bij ons te verwelkomen.

En altijd was er wel een goddelijk plekje om
lekker te relaxen.

Sluit God niet in woorden of de kerk op, zegt
Borgman, speur maar naar waar het licht van God
in het alledaagse daagt. Om het met een mooi
citaat te zeggen, dat Borgman zelf geeft van een
Franse sociaal werkster:

Gaat de deurbel? Vlug, ga opendoen! Het is
God die ons komt liefhebben. Een oproep?
...kijk, het is God die ons komt liefhebben. Is

het tijd om aan tafel te gaan? Laten we gaan —
het is God die ons komt liefhebben. Hartelijke groet, ook namens Hanneke, van Gert

Laten we hem zijn gang laten gaan.




DIACONIEEN ZWO

Zomerpakketten

Zoals beloofd in het vorige Baoken volgen
hier onze ervaringen met het
uitdelen van de zomerpakketten.

Op een donderdagmorgen in juli reden Wil
Mandersloot en ondergetekende met de auto
met twee goedgevulde tassen en ander
speelgoed naar de twee gezinnen in Deventer.
Bij het eerste gezin aangekomen (vader, moeder
en dochtertje van 4 jaar) vloog het meisje op de
beer in het stoeltje en de pop in het
poppenbedje af. De tas pakte ze later wel uit.
Ouders waren zeer dankbaar voor alles.

Ontroerd gingen we op pad naar ons tweede
adres: een alleenstaande moeder met zoontje
van 6 en dochtertje van 4 jaar.

In de hal van de flat werd de hele tas omgekeerd
en alles was even mooi!

Speelgoed voor binnen en buiten.

De moeder kreeg een tijdschriftenpakket waar ze
ook blij mee was. Fijn dat wij met eigen ogen
konden zien hoe dankbaar de gezinnen waren.
Nogmaals dank aan een ieder die hiertoe heeft
bijgedragen.

José Vijver

Eind juni begin juli zijn mensen van de Diaconie
en een paar vrijwilligers op pad gegaan met
goed gevulde tassen. Zo ook gingen Trea en ik
op een avond op pad. In onze tassen zaten
allerlei spelletjes en speelgoed passend bij de
leeftijden van de kinderen van de gezinnen, een
leuk tijdschrift voor de ouder(s) en ijsbonnen
voor het hele gezin. Het eerste gezin heeft de tas
hartelijk in ontvangst genomen. Dit bleef bij een
kort bezoekje aan de deur. Later kreeg ik nog een
berichtje via de contactpersoon van het gezin,
dat ze erg blij waren met het pakket. Bij het
tweede gezin waar we kwamen werden we

binnen uitgenodigd We kregen op die manier
een klein inkijkje hoe het met dat gezin gaat. Ook
dit gezin was zeer enthousiast en heel blij met
het pakket. Ook hier achteraf nog een heel
positief bericht van de contactpersoon van dit
gezin gehad. De ontvangers zijn blij en wij zijn
heel dankbaar dat we hen dit mochten brengen.
We zijn dan ook zeker van plan dit volgend jaar
weer te gaan doen, net als nu in samenwerking
met Stichting Present.

Rikie Oude Weernink

Onze doelgroep dit jaar is De Dalits in India.

Dalits, bijna een vijfde van de Indiase bevolking, vormen de allerlaagste groep in het
hindoeistische kastensysteem. Hoewel kastendiscriminatie officieel verboden is, is het vaak
nog de keiharde werkelijkheid voor deze groep. Dalits pikken kastendiscriminatie niet
langer! De straten van Delhi kleuren steeds vaker blauw: de kleur van het verzet van Dalits,

N

ook wel de 'onaanraakbaren' genoemd. De Dalits hebben die bijnaam omdat Indiérs uit een

hogere kaste hen niet willen aanraken. Kerk in actie steunt deze groep en probeert hun eigenwaarde

te laten voelen. Dit projekt steunen wij van harte.

Namens ZWO, Gera Ploeg




Aardigheidje

Het werd juni en n6g konden we niet gezellig
eens bij elkaar komen. Normaal aan het einde
van het seizoen nemen we dan een middag om
met alle contactpersonen, diaken en
kerkrentmeester van een sectie bij te praten en
een leuke activiteit te doen. Even ontspannen.
Gedurende het jaar is er een aantal keren een
beroep gedaan op de contactpersonen. Denk
aan kerkbalans brengen en halen. Een bloemetje
brengen naar een ziek gemeentelid. Eventueel
een begrafenis bijwonen. Een bezoekje brengen
aan iemand die alleen is of iets voor de kiezen

heeft gekregen. En in de lock-down periode extra ;

aandacht voor hen die het daardoor moeilijk
hadden.

Ook het rondbrengen van kaartjes en de
nieuwsbrief hoorde erbij.

PASTORAAT

Het team pastoraat vindt dat er veel dank
verschuldigd is aan al die actieve mensen. In
plaats van een gezellig samenzijn hebben we een
kaart gemaakt en daarbij een zakje koekjes (van
korenmolen De Leeuw) gevoegd. Deze zijn eind
juli rond gebracht.

Vanaf deze plaats nogmaals dank aan allen die
zich zo belangeloos hebben ingezet het
afgelopen jaar!!!

Het Goede Leven: themavan de STARTZONDAG

Zoals gebruikelijk start het nieuwe seizoen met
een speciale zondag. Dit jaar is dat iets lastiger
dan normaal in verband met de beperkingen
vanwege corona. We gaan het toch proberen!

In het kerkgebouw hebben we al twee maanden
corona-proof kerkdiensten. Dus dat gaat lukken.
De rest van het programma willen we buiten
doen waar meer ruimte is en meer ventilatie. Als
het regent moeten we creatiever zijn.

Daar wordt nog een oplossing voor bedacht.

Elders in dit nummer kunt u lezen wat er in de
dienst gaat gebeuren. Mocht u nu niet

binnen aanwezig willen zijn, dan nodigen wij u
van harte uit om vanaf 10.30 uur ongeveer aan te
sluiten op het kerkplein.

Als het u helemaal niet wat lijkt om tussen de
mensen te komen, hoe veilig we dat ook
proberen te doen, dan kunt u via
kerkdienstgemist.nl toch nog heel wat
meekrijgen.

Het plan is namelijk om een cameraman te
vragen om live verslag te doen van wat buiten
gebeurt.

Ook datgene wat van te voren wordt opgenomen
(VERRASSING!!!!T) komt dan online.



KERKRENTMEESTERS

Dorpskerk Bathmen dingt mee voor wedstrijd
“Deventer Monument van het jaar”

Stichting Deventer Verhaal heeft speciaal voor de Open Monumentendag 2020 — welke dit jaar plaats
vindt op zaterdag 12 en zondag 13 september — de verkiezing “Deventer Monument van het jaar”
georganiseerd. Als eigenaar of bewoner van een gemeentelijk of rijksmonument of als vrijwilliger,
kon men monumenten aanmelden, die het verdienen om ‘in beeld te komen’ en deze titel verdienen.
Op de valreep hebben we onze dorpskerk in Bathmen met haar rijke historie en imposante
verschijning in het dorp aangemeld.

Een jury heeft tientallen inzendingen eind juli beoordeeld en vijf meest aansprekende inzendingen

genomineerd voor de ‘eindstrijd. En we zitten bij de laatste vijf !!

"  |n de maand augustus wordt van alle
vijf genomineerde monumenten een
filmpje gemaakt, met interviews door
een juniorgids van stichting Deventer
Verhaal.

Het filmpje wordt via de site van
www.deventerverhaal.nl online gezet
waarop iedereen kan stemmen.

Houdt deze site in de gaten want vanaf
eind augustus kun je gedurende ca. 2

: - i vl g weken stemmen.

BATHMEN () Hor. Kork ' ~— Vrijdag 11 september 2020 om 16:00 uur
' vindt de prijsuitreiking plaats in de
Lebuinuskerk in Deventer.

Een delegatie van de kerkenraad zal daar
aanwezig zijn.

De hoofdprijs is de eeuwige roem van
“Deventer Monument van het jaar” en
een fraaie 3D opname van onze
dorpskerk, die we kunnen plaatsen op
onze internetsite.

OPROEP:

Stem op onze dorpskerk op de site van
www.deventerverhaal.nl en roep iedereen
in je omgeving op om ook te stemmen. Op
deze wijze maken we een kans. We zullen
er uiteraard via de bekende (social) media
ook aandacht aan geven maar bovenal zijn
we TROTS dat we bij de laatste vijf
Deventer Monumenten horen.

TIP: de werkgroep Open Kerk zal op zaterdag 12
en zondag 13 september met suppoosten de
deuren openzetten van onze Dorpskerk in
Bathmen om iedereen welkom te heten en tekst
en uitleg te geven van het gebouw en de historie.

André Olden, College van Kerkrentmeesters
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Eindelijk het lintje opgespeld voor onze kerkrentmeester Anton Ploeg

Op 24 april jl. had Anton Ploeg burgemeester Ron Konig aan de lijn omdat Anton een lintje
“Lid in de orde van Oranje-Nassau” kreeg aangeboden. Het opspelden was toen vanwege
corona en RIVM regels niet mogelijk. Wel de erkenning voor de vele vele jaren
vrijwilligerswerk voor o.a. Stuurgroep Oecumene Bathmen, Protestantse Gemeente
Bathmen — Okkenbroek, Filmhuis de Keizer en het Deventer kamerkoor. Een ook nu is hij
nog leidinggevende bij stichting Nes Ammim Nederland en Israél.

Op donderdag 2 juli
heeft burgemeester
Ron Konig officieel
het lintje “Lid in de
orde van
Oranje-Nassau”
opgespeld en
bijbehorende
oorkonde
uitgereikt. Het
opspelden
gebeurde overigens
door Anton z'n
vrouw Gera
vanwegede 1,5m
afstand regel die de
burgemeester
moest hanteren.

In aanwezigheid van ‘mede
ondersteuners/aangevers’ Henk
Jansen en Harry Borninkhof was dit
een mooi moment om in te lijsten
en vast te leggen.

Later dit najaar zal voor alle
gedecoreerden en een selecte
groep familie, vrienden en
ondersteuners een grotere
bijeenkomst in de Lebuinuskerk
worden georganiseerd als de RIVM
regels dit toelaten.

Anton, namens het college van
kerkrentmeesters en de
kerkenraad, nogmaals van harte
gefeliciteerd met je
onderscheiding.

100°/o VERDIEND!

1



KERKRENTMEESTERS

We mogen weer zingen in onze kerken maar wel beperkt

Het is fijn dat we weer mogen zingen in onze kerken maar wel onder voorwaarden want het is
afhankelijk van de grootte/inhoud van de kerk, de lengte van de dienst, aantal minuten zang en
aantal mensen op 1,5 m afstand van elkaar in de kerk.

Gelukkig heeft onze landelijke kerk hiervoor protocollen opgesteld en deze met het RIVM afgestemd,
met een praktische rekentool om te berekenen wanneer het wel danwel niet geoorloofd is om te
zingen.

André Olden heeft zich hierover gebogen en heeft dit voor beide kerken uitgezocht.

Conclusie:
- Max 5 minuten zang in een dienst van 1 uur in de kerk Okkenbroek, op basis van de inhoud
van de kerk van 634 m?, met een maximale capaciteit van 30 personen op 1,5 m;

« Max 15 minuten zang in een dienst van 1 uur in de dorpskerk Bathmen, op basis van de
inhoud van de kerk van 3.938 m?, met een maximale capaciteit van 100 personen op 1,5 m.

Dus we kunnen weer zingen want er
wordt over het algemeen meer
gesproken dan gezongen in een
eredienst. Het aantal ‘zangminuten’in de
kerk van Okkenbroek is wel beperkt
maar wel te doen. In de dienst van 19 juli
met ds Henk van Es is dat prima ingevuld
(voldoende gezongen, was 3,5 minuten)
en het was een verademing om te
mogen zingen. Die positieve reacties
ontvangen wij van veel gemeenteleden
die inmiddels de diensten in de kerken

weer meemaken.

DAAROM OPROEP:

Wees welkom in onze kerken in Bathmen en
Okkenbroek om de diensten weer samen en live
mee te maken, waar weer gezongen en samen
gebeden kan worden. U hoeft zich NIET van
tevoren aan te melden. Uw naam en
telefoonnummer wordt bij de ingang van de
kerk door de corona codrdinator genoteerd
(RIVM regels, werkplan).

En blijf thuis als u ziek bent en/of koorts hebt
en/of moet hoesten en/of mensen thuis hebt die
ziek zijn.

College van Kerkrentmeesters
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Ter inspiratie - column

WAARDIG
AFSCHEID NEMEN

TIPS BlJ EENZAAM STERVEN OF UITVAART IN BEPERKTE KRING

eel mensen konden in deze tijden van corona

niet bij het sterven van hun dierbare zijn. Of

mochten niet deelnemen aan de uitvaart of de

crematie. Dit is een open wond die pijn blijft

doen, ook na de coronacrisis. Juist voor vrij-
willigers in de kerken of voor rouwgroepen ligt hier een
belangrijke taak. Daarom volgen hier een paar adviezen die
kunnen helpen:

« Wanneer je wel aanwezig kunt zijn, schrijf dan je indruk-
ken van dat kostbare afscheid op, om ze later te delen met
andere familieleden die deze kans niet hadden.

- Wanneer je het voorrecht hebt om bij het sterven te zijn,

vraag dan aan afwezige familieleden en vrienden om een

korte boodschap op een kaartje te schrijven die je zelf
kunt voorlezen.

Vraag aan de stervende welke boodschap die nog wil

meegeven. Probeer altijd te helpen om in die laatste

dagen nog vier belangrijke boodschappen mee te geven
aan de stervende: sorry, ik vergeef je, ik dank je en ik hou
van je!

Niets is mooier voor vrienden of familieleden wanneer

je van de stervende hoort dat hij of zij altijd die ander

gewaardeerd heeft. Dat is een kostbaar geschenk van de

stervende aan mensen die er niet bij kunnen zijn. Deel
zo'n geschenk.

Als je niet bij de uitvaart of de crematie kunt zijn, kun je

toch je betrokkenheid tonen door een brief te schrijven

of een boodschap via de sociale media te posten, met
persoonlijke herinneringen aan de gestorvene.

Als je niet bij de uitvaart of crematie kunt zijn en je durft

niets te schrijven, stuur dan een kaart, met een gedicht of

alleen je naam. Ook dat doet goed aan de nabestaanden
en geeft je het gevoel dat je afscheid hebt genomen.

Organiseer een vervangend afscheidsritueel op een later

moment. Dat geeft iedereen de kans om alsnog de liefde

voor de overledene te laten zien. m




w.zegel op mijn ziel

-
ll

mij aan zoals ik ben.
jver uit wie ik zal zijn,



*12 april 1925 129 juli 2020
Wiebe Lambert van Ens

Op woensdagmorgen 29 juli overleed thuis aan de Okkenbroekerveldweg Wiebe van Ens.

Hij werd 95 jaar. Wiebe was een markante persoonlijkheid in Okkenbroek. Hij was er dan ook geboren
en getogen en had er heel zijn leven gewoond. Hij was bekend door zijn aannemings- c.q. timmer-
bedrijf, door zijn inspanningen voor de plaatselijke gymnastiekvereniging en zijn uitvaartwerkzaam-
heden maar misschien nog wel het meest door zijn militaire verleden. Wiebe heeft gevochten voor
onze vrijheid in de Tweede Wereldoorlog en heeft ook in Indié gediend.

Hij heeft in die jaren veel meegemaakt, veel lijden gezien. Het heeft hem mede gevormd tot wie hij
uiteindelijk werd: een ruwe bolster met een blanke pit.

Ook in zijn persoonlijk leven bleef het leed hem niet bespaard. Al na 22 jaar huwelijk moest hij
afscheid nemen van zijn eerste vrouw Hesselina Welgraven en bleef hij met drie kinderen achter.

En toch bleef hij geloven in het leven en in de liefde. De liefde die het leven doet oplichten en die
uiteindelijk het kwaad overwint.

Gelukkig vond hij op hoge leeftijd dit geluk zelf ook nog in Geertje Buurman.

Op maandag 3 augustus hebben we, in besloten kring, afscheid van Wiebe genomen en hem in
Okkenbroek begraven in het vertrouwen dat hij nu rust en volkomen vrede gevonden heeft.

Hanneke Overduin

* 26 december 1927 1 7 augustus 2020
Johan Lensink

Op 7 augustus is na een periode van afnemende gezondheid rustig ingeslapen Johan Lensink, in de
leeftijd van 92 jaar. Geboren in Laren, kwam hij na zijn huwelijk met Dina Wassink wonen in de
boerderij aan de Paddensteeg 1. Samen met haar heeft hij daar een mooi leven gehad en is hij ook
gestorven.

Tot op hoge leeftijd ging hij er graag op uit. Johan was een mensenmens, vrolijk en vriendelijk, en een
lieve vader, schoonvader, opa en oude-opa.

Na het overlijden van zijn vrouw Dina in 2006 lukte het hem om verder te gaan met zijn actieve sociale
leven: kaartclubjes, rummikubmiddagen, fietstochten organiseren en koersbal spelen.

Bovenal was hij een buitenmens die genoot van alles wat groeide en bloeide. De moestuin was dan
ook zijn grote passie. Johan hield van de natuur: ‘je moet er wel oog voor hebben, hoe mooi het is.

Hij had ten diepste het besef dat dat wat mooi en goed is met God te maken heeft. Je leven als een
boom, met alle takken van vreugde en verdriet, wortelen in een dragende, stevige stam, in God.

En het licht van God valt over jouw leven. Dat gaf hem altijd een twinkeling in de ogen.

Op de kaart staat te lezen: ‘Nooit zul je door de tuin meer lopen, waar iedere bloem en iedere plant,
getuigen van je zorgende hand. Een andere tuin ging voor je open! Uit de bijbel klonken woorden uit
Genesis 1, het scheppingsverhaal. God wandelt door de tuin en ziet dat het goed is.

In dit vertrouwen hebben we op vrijdag 14 augustus afscheid genomen.

Ds. Hanneke Diermanse
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Pelgrimeren i

Uithuizen @
Groningen (@
Loon @
@ Rolde
Ruinen @
@ Hasselt

Wij zijn de eersten
niet die de schepping
bewonen

HET JACOBSPAD

Tijdreizen door Groningen en Drenthe

it is Drenthe zoals je je Drenthe voorstelt. Door
\ ruim opgezette dorpjes kom ik, vol rietge-

dekte huizen. Ze zijn groot genoeg om er een

comfortabele woonboerderij aan te hebben,

. voor een boerenbedrijfje waren ze vast wat
klein. Ze doen vermoeden dat het vroeger sappelen was op
de hei en in het veen. De dorpen worden afgewisseld door
heide, bos en grasland. In het glooiende landschap volgen
de landschapstypen elkaar snel op.

Bij Loon wandel ik over de zogeheten Werdenseweg. Het is
de eeuwenoude verbindingsweg tussen de stad Groningen
en het klooster Werden, bij Essen in Duitsland. Jaarlijks zou-
den monniken deze route gebruikt hebben om voor hun
klooster de tienden te innen. Bommen Berend zou in 1672
de weg, hoog en droog op de Hondsrug gelegen, gebruikt
hebben om Groningen te belegeren. Later vond ook Napo-
leon de weg van strategisch belang.

Nadat ik het Loonerdiepje overgestoken ben, de bovenloop
van de Drentsche Aa, passeer ik een hunebed. Meer dan
5000 jaar geleden al begroeven de bewoners hier hun ge-
liefden in bouwsels van tonnenzware stenen, die de ijstijd
eerder achtergelaten had. Er werd aandacht aan besteed:
ze werden netjes oost-west georiénteerd. Dat het gebied
ten oosten van Assen in ieder geval sinds die tijd bewoond
werd, blijkt ook uit de wat jongere grafheuvels daar. De
grote begraafplaats bij de Jacobuskerk in Rolde, nog wat
verderop, komt in dat licht verrassend jong over. Wij zijn de
eersten niet die de schepping bewonen.

Het Jacobspad is een van de noordelijke aanlooproutes
richting de pelgrimswegen naar Santiago de Compostela.
Het liefst langs oude ‘kerkpaden’ verbindt het pad diverse
Jacobuskerken in Groningen en Drenthe. De Jacobus de
Meerderekerk in Uithuizen is het beginpunt, de Stepha-
nuskerk in Hasselt het eindpunt. De route is prima beweg-
wijzerd, even oppassen is het waar de wandelroute en de
fietsroute uiteenlopen. Een routegids, die de 220 km in
korte etappes opdeelt, is onder meer te bestellen via

( .;

Tekst en foto: Dick Vos



Berichten van de P1

De Protestantse Kerk in Nederland
wil u graag op de hoogte brengen
van activiteiten in het hele land, van
nieuwe uitgaven en materiaal voor
het gemeenteleven. Hieronder een

greep uit de komende activiteiten.
Samenstelling: Jedidja Harthoorn

Meer nieuws op
protestantsekerk.nl

19-27 september:
PAX Vredesweek

Vredesweek

Het coronavirus roept niet alleen
solidariteit op, maar maakt ook de
bestaande verschillen nog dui-
delijker. Verschillen in financiéle
situatie, thuissituatie, gebruiken,
religie, cultuur... De Vredesweek
2020 heeft als thema ‘Vrede
verbindt verschil’ en gaat over het
omgaan met die verschillen. Hoe
kun je het verhaal van de ander le-
ren kennen, in plaats van te blijven
hangen in het eigen gelijk? Kijk
voor alle materialen en activiteiten
op vredesweek.nl.

>> vredesweek.nl

Vindplaats var
| geloof, hoop er

A, protestantse
\ ’ Kerk

liefde

Jaarthema 'Het goede leven’

Wat maakt het leven goed,
ook in tijden van crisis? De
kerk kan woorden aanreiken
voor die zoektocht. Daarom
biedt de Protestantse Kerk
in Nederland dit seizoen
materiaal aan bij het het
thema ‘Het goede leven. GOEDE
Scribads.René de Reuver:  |LEVEN
“Wat je vanuit het geloof
kunt zeggen, is dat het
goede leven ook alles met
God te maken heeft. Hij
maakt het leven goed. Niet
in de zin van succesvol of
moreel beter, maar je leven -
met alle vreugde en verdriet

- wordt in een ander kader
gezet. Het licht van God,
het licht van vergeving, valt
over jouw leven.”

>> protestantsekerk.nl/
startzondag

Liederen

Op zoek naar een mooi lied, om te luisteren of te delen?
Op petrus.protestantsekerk.nl vindt u een verzameling
populaire Liedboek-liederen, in een eigentijdse uitvoering.
Ds. Oane Reitsma van de Protestantse Gemeente Enschede
licht de diepere lagen van de liederen toe.

>> petrus.protestantsekerk.nl/liederen




Nieuwe activiteiten uit Brandstof ».‘ ( g

Er staan dit jaar weer veel mooie activiteiten op stapel in het licht van | & ' ’
bezinning en ontmoeting. In het Brandstof boekje een overzicht van het b
jaarprogramma. Wij hopen dat het u aanspreekt! U kunt zich aanmelden via

het aanmeldformulier achterin of via de mail: brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl.

Het helpt ons enorm als u zich opgeeft voor 15 september.

Een van de nieuwe activiteiten is meditatief wandelen. Gert Wijnstok nodigt u

uit om met hem mee te lopen. Elke eerste vrijdag van de maand in Bathmen en elke derde dinsdag
van de maand in Okkenbroek. De eerste keer in Bathmen is vrijdag 4 september, de eerste keer in
Okkenbroek dinsdag 15 september.

Een meditatieve wandeling is meestal opgebouwd uit drie delen: stilte, bezinning en verbinding. Een
deel van de wandeling lopen we meestal in stilte. De lengte is afhankelijk van de deelnemers en het
weer. We verzamelen om 9.30 uur bij de dorpskerk en zijn zo rond 11.45 uur klaar.

U kunt een keer meelopen, af en toe of altijd, weet u welkom.
Aanmelden vooraf is fijn: gertwijnstok@gmail.com.
Graag tot ziens!

Namens de taakgroep bezinnning en ontmoeting,
Ali Westera

Op maandag 17 augustus was de
voltallige kerkenraad bijéén. De laatste
maanden was iedereen actief om het
kerkenwerk door te laten gaan maar we
misten wel de onderlinge verbinding.
Het was fijn om - hoewel op anderhalve
meter afstand - elkaars verhaal, zorgen
en hoop te horen, te luisteren naar wat
een ieder bezig gehouden heeft tijdens
de corona perikelen.

Elke keer was het weer schakelen om de
nieuwste ontwikkelingen te vertalen
naar hoe we ons kerkenwerk konden
uitvoeren. We zetten onze schouders
eronder en gaan hiermee door, wetende
dat we niet alleen zijn.

Ontmoeting in de Dorpskerk

We gaan er weer mee verder:
koffie of thee in de kerk.
Elke laatste vrijdag van de maand
om 10.00 uur.
Gezellig als u komt!




Bezoekgroep Dijkhuis

Er zijn binnen het pastorale team verschillende bezoekgroepen actief. Zo is er een groep mensen die
gemeenteleden in het ziekenhuis bezoekt, een groep mensen die gemeenteleden in verpleeghuizen

buiten Bathmen-Okkenbroek bezoekt én er is

een groep die de bewoners van het Dijkhuis bezoekt.

(Voor de afdeling Banekate is een aparte groep).

De bezoekgroep:

De Dijkhuis-bezoekgroep is de afgelopen periode door
de corona niet aktief geweest. Als de situatie dit toelaat
zal vanaf oktober het bezoekwerk weer opgepakt
worden.

Alle bewoners (al dan niet gemeenteleden) worden
regelmatig bezocht namens de protestantse gemeente
Bathmen-Okkenbroek.

Als u ook wel voelt voor dit (of ander) bezoekwerk kunt
u zich melden bij Dinie Nekkers.

Op de foto ziet u de bezoekgroep bijéén, om met elkaar
te spreken over de afgelopen periode. Ook zij hebben
afscheid moeten nemen van een aantal bewoners van
het Dijkhuis. Verdrietig, vooral natuurlijk voor de
betrokken familieleden. Hen en alle personeelsleden
wensen we veel sterkte.

Dinie Nekkers, Jannie Pakkert, Janny Rietman, Willemien Dijkerman, Jetje Beekhof en Dini Bielderman

Kerk & Communicatie

Onze kerkelijke gemeente communiceert op

rubriek ‘Deze week;, waar de stukjes te vinden

velerlei wijze, met oude en nieuwe media zoals zijn.

dat heet. Zo zijn daar: het Baoken, de website,
Brandstof, Facebook, het groene stukje in de

Om alle communicatie goed op elkaar af te

Bathmense Krant en de zondagse mededelingen.  stemmen en na te denken over de vraag welke

En tijdens de lockdown-tijd is er drie keer een
nieuwsbrief verschenen, die deels werd

vorm van communicatie voor een bepaalde
gebeurtenis of doelgroep nodig is, gaan mensen

rondgemaild en voor het grote andere deel ook die nu al actief zijn in de diverse media dit najaar

werd rondgebracht.

met elkaar in overleg.

Zodat we als kerkelijke gemeente zo goed en

to the point mogelijk aan elkaar en in onze
dorpen kunnen vertellen wat ons bezighoudt en
waar we mee bezig zijn.

De bedoeling is dat uit het overleg een nieuwe
taakgroep communicatie ontstaat, zoals het
beleidsplan van onze gemeente dit al voor ogen

Sinds kort is het groene stukje uit de Bathmense  heeft.
Krant ook te lezen op de website van onze kerk.

Op de homepage is een verwijzing naar de

Gert Wijnstok
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BlJ DE VIERINGEN

‘Het goede leven’

De kerkdiensten zijn deze zomermaanden ook in Okkenbroek weer in hun vertrouwde ritme
gekomen. En wat al bijna niet meer is weg te denken, is de mogelijkheid om via
Kerkdienstgemist.nl de kerkdiensten uit beide dorpskerken zowel live als op een later tijdstip

online te volgen.

Koffie en zingen

Helaas zijn er nog wel beperkingen en is
koffiedrinken na afloop van de dienst nog niet
mogelijk. Dat voelt vreemd, juist omdat de
ontmoeting met elkaar zo belangrijk is in onze
kerkelijke gemeenschap. Wel wordt er weer
gezongen, zij het naar berekening per dienst
maximaal vijf minuten in Okkenbroek en vijftien
minuten in Bathmen. Lees elders in dit kerkblad
meer over hoe we onze kerkdiensten op
verantwoorde wijze corona-proof houden.

Startzondag ‘Het goede leven’

Als altijd vindt in september de startdienst plaats
om het nieuwe seizoen in te luiden. De
voorbereidingsgroep vond meteen één ding
belangrijk: zoveel mogelijk mensen gelegenheid
geven om mee te doen. Corona-proof kan dit
alleen maar buiten en daarom hopen we voor
zondag 13 september op mooi weer. Want een
belangrijk gedeelte vindt buiten op de Brink in
Bathmen plaats.

We volgen het jaarthema van de Protestantse
Kerk, dat de aandacht wil richten op ‘Het goede
leven’ Een mooi thema nu het nieuwe seizoen
met allerlei onzekerheden van start gaat en in de
loop van de zomer steeds weer bleek hoeveel
spanning er in onze samenleving bestaat.
Spanning, omdat het goede leven om wat voor
reden ook gemist wordt. Spanning die het goede
samenleven onder druk zet.

Op de startzondag laten we de eenvoud van het
goede leven in een aantal korte filmpjes op de
Brink zien. Coen de Jong en Gert Wijnstok
hebben die in onze eigen gemeente
opgenomen. De filmpjes maken onderdeel uit
van het spel Ganzenbord, waarvan we een
speciale ‘Goede leven’ variant hebben
ontwikkeld. Want het spelen van een spel is al
uiting van het goede leven!

20

De startzondag begint in de dorpskerk van
Bathmen om 10.00 uur met een morgengebed,
waarin de beide Hannekes voorgaan. Rond 10.30
uur volgt — jawel - koffiedrinken op het
kerkplein. Daarna begint om 11.00 uur het
levend Ganzenbord. En tot slot is er om 12.30 uur
een lunch. Lees ook elders in dit kerkblad, wat
Ankie Borger hierover schrijft.

Wie pas na het morgengebed buiten wil
aansluiten, welkom om dat te doen. En voor het
geval van regen wordt gezocht naar een grote
locatie binnen, waar zoveel mogelijk mensen op
veilige wijze mee kunnen doen.

De filmpjes zijn na de dienst ook op
Kerkdienstgemist.nl te zien. En mogelijk is
daarop van het Ganzenbord eerst ook een
live-registratie.

Vooruitblik

Om alvast te noteren: zondag 4 oktober is de
kerkdienst in Bathmen een kinderkerk met

de allure van ‘de kerk gaat vreemd'. We dromen
van heel veel jonge mensen dan. De viering staat
in het teken van dierendag. En na afloop is er
nog een leuke activiteit.

Namens het pastoresteam,
Gert Wijnstok




LEZINGEN

Zondag 30 augustus  17ezondag van de zomer, 12e na Trinitatis
Jeremia 7:23-28 Mattels 17:14-20

Zondag 6 september 12e zondag van de zomer, 13e na Trinitatis
Ezechiél 33:7-11 Mattelis 18,(1)15-20

Zondag 13 september 13e zondag van de herfst, 14e na Trinitatis
Exodus 32:7-14 Mattelis 18:21-35

Zondag 20 september Te zondag van de herfst, 15e na Trinitatis
Jona 3:10-4:11 Mattelis 20:1-16

Zondag 27 september 2e zondag van de herfst, 16e na Trinitatis
Ezechiél 18:1-4,25-32 Mattels 21:23-32

Zondag 4 oktober 3e zondag van de herfst, 17e na Trinitatis

Jesaja 5:1-7 Mattelis 21:33-43




Okkenbroek 09:30 Eredienst ds. Hanneke Diermanse
géén dienst in Bathmen

Okkenbroek 09.30 Eredienst ds. J. Wiegers (Olst)
Bathmen 10.00 Eredienst ds. A. van Herwijnen (Deventer)
Bathmen 10.00 Startzondag voorbereidingsgroep: Gert, Hanneke,

Hanneke, Ankie, Thea, Géke, Mientje

Okkenbroek 09.30 Eredienst ds. J. Wiegers (Olst) kindernevendienst
Bathmen 10.00 Eredienst ds. Hanneke Diermanse

Bathmen 10.00 Eredienst ds. Gert Wijnstok

Bathmen 10.00 Eredienst ds. Gert Wijnstok kinderkerk
Okkenbroek 10.00 Eredienst ds. A. van Herwijnen (Deventer)

De vieringen worden rechtstreeks uitgezonden en zijn ook later nog terug te zien via kerkdienstgemist.nl.

(7F kerkdienstgemist
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Janneke van Schooten

Eindredactie :

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

kopij inleveren voor

30 oktober
27 november
8 januari 2021

14 oktober
11 november
9 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Scriba

Margreet Vierhouten, tel. 06 50948711

e-mail: scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, tel. 0570 540294

e-mail: voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, tel. 06 10459883

ds. Hanneke Diermanse, tel. 06 12530281
Kerkelijk werker

Hanneke Overduin, tel. 0570 854652 / 06 50968134

Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, tel. 0570 542779/ 06 18832765
e-mail:
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, tel. 06 11608714

e-mail: verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken

e-mail: koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar kerk Bathmen
Gerard Fransen, tel. 0570 654703
Vervoer van / naar kerk Okkenbroek
Jeroen Koldewijn, tel. 0570 551075

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, tel. 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, tel. 0570 541320

Voor uitvaartdienst
neem a.u.b. contact op met
predikant of kerkelijk werker

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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2. VERZOENEN 2 KiK

In de kerk van Kik zijn twee groepen mensen het ‘Je moet wel een beetje moééite doen, veilig!’ zegt
oneens. Het gaat over de vredeswens. De afstanders ~ mevrouw Bontje. ‘Je moet véilig afstand houden!’ zegt
willen met hun ogen dicht alleen bidden om vrede. Teun. Wensen! Afstand! zo kibbelen ze door.

De wensers willen elkaar aanraken en de vrede ‘Laten we de voorzitter en de dominee erbij halen!’
toewensen. Het wordt een grote ruzie. Mevrouw Kik en de muizen weten niet wie er gelijk heeft. Ze
Bontje, de kosteres, hoort bij de wensers. Teun de gaan het zelf uitproberen. Twee muizen omklemmen
tuinman hoort bij de afstanders. elkaar stevig en roepen ‘Vredevredevrede, lieve vriend!
“We kunnen elkaar toch bij de mouwen pakken en Twee anderen staan met hun rug naar elkaar toe en
elkaar de vrede van Christus toewensen?’ zegt fluisteren ‘Vrede voor iedereen’. Ze besluiten te zoeken
mevrouw Bontje en ze wil het bij Teun voordoen, naar iets ertussenin.

maar die stapt geschrokken achteruit. ‘We moeten . )
aan de vrede van Christus dénken en erom bidden!”  In de keuken maakt mevrouw Bontje het gezellig

zegt hij. Mevrouw Bontje is verontwaardigd. ‘Als je voor de voorzitter en de dominee. Ze noemen het
alleen maar naast elkaar zit met je ogen dicht is anderhalf kopje koffie'. In de tuin staat Teun. .
vrede niet moeilijk!’ zegt ze. Maar Teun roept: Zo in zijn eentje is hij altijd het gelukkigst. p(

‘Als je dichtbij komt is vrede gevaarlijk!’ f Vi Y g

Versje
Een vredeswens zit in Je harte ¢ Een vredeswens kan wahdelen, v bie hoop is ook besmettelijk,
en komt door jou Naar buiten hij brengt geduld en hoop, ’ die mégen we verspreiden!
in al je daden, horen, zien, ¥ en daarmee help je anderen beel vrede Git, opzettelijk,
in liefde, niet te stuiten. uit de put en uit de knoop! { op weg Naar betere tijden!
" Vow

"’ -',::f 3 v

Uit de Bijbel

Vergeef je Naaste zijn onrecht:

dah worden, wanneer je erom bidt,
Jouw €igen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens die tegenover

een medemens woedend blijft, 5
bij de Heer vrede komen vragen? =

Naar Sirach, 28,2-3



